
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 7 mei om 13:30u 

Boerenkrijgwandeling in Overmere 

Afstand: 6,5 Km 
Gids:  Raymond 

 
Ontdek de Boerenkrijgwandeling in Overmere. Laat je meevoeren door een 

landschap waar geschiedenis en natuur elkaar vinden. De 
Boerenkrijgwandeling brengt het verhaal van 1798 
opnieuw tot leven: de moed van gewone mensen, de strijd 
tegen de Franse bezetter en de kracht van een hechte 
gemeenschap. 
Tussen het Donkmeer, charmante dorpsplekjes en rustige 
wandelpaden beleef je een tocht vol sfeer en verrassende 
ontdekkingen. Infoborden en historische locaties laten je 
stilstaan bij momenten die onze streek mee gevormd 
hebben. 
Deze wandeling is ideaal voor wie houdt van erfgoed, 
natuur en een vleugje avontuur. Trek je wandelschoenen 
aan en beleef Overmere zoals je het nog nooit zag — stap 
voor stap, met het verleden aan je zijde. 

We starten onze wandeling in de historisch gegroeide landschapspark gelegen 
achter het Oud-gemeentehuis, ook genaamd het Boeren-krijg-park. Via landelijke 
wegen wandelen we naar de Kalkense 
meersen, waar we kunnen genieten van 
het waardevolle natuurgebied. We 
kruisen de baan Overmere- Uitbergen 
en wandelen verder naar de turfputten 
van de Heykens, ook hier kunnen we 
genieten van vergezichten en de 
natuur.  

Nadien springen we nog even binnen bij 
Peter van de sportbar voor een 
gezellige babbel.  
 
Praktisch: 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 5€ 
Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten. 

Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden:  

Parkgelegenheid : Langs het Boerenkrijgpark in de Molenstraat, Overmere (baan 
rechtover de kerk) 

 



 

 

Niet te vergeten: 
Donderdag 21 mei  14:30 u  Ontmoetingsnamiddag 

Moederdagfeest 

Voordracht: De Kulders van Gent 

De geschiedenis van de Gentse weeskinderen is bijna net zo rijk als de geschiedenis 
van de stad Gent zelf. Het laatste Gentse weeshuis, Tehuis 
Prins Filip, werd in 1984 opgedoekt, maar de Kulders zijn 
nog altijd een begrip in Gent  

Hoewel wezen? In meer dan drie vierde van de gevallen 
leefden de beide ouders nog. Waarom kwamen die 
kinderen dan toch in een weeshuis terecht? Waarom zagen 

broers en zussen elkaar niet of zo weinig mogelijk? Wat doet het met een kind als 
je niet langer bij je naam maar met een nummer wordt aangesproken? Wat 
betekent het om dag in dag uit met hetzelfde uniformpje de straat op te trekken?  
Wij zorgen alvast voor een taartje en koffie 

 

Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen 

Iedereen Welkom.  

Prijs: leden: 8€ niet-leden: 13€ 

Inschrijven verplicht bij Henriette gsm 0494 155 366 of (liefst) via 
vlas9070@outlook.com.   

Maandag 18 mei    14:30 u    Leeskring 

Boek: De Siciliaanse erfenis van Jo Piazza 

In De Siciliaanse erfenis neemt Jo Piazza je mee naar het 
zonovergoten Sicilië, waar een jonge vrouw onverwacht een oude 
familieboerderij erft. Wat begint als een charmante reis naar haar 
roots, groeit uit tot een verhaal vol geheimen, sterke vrouwen en 
de kracht van familiebanden. Piazza verweeft humor, emotie en 
mediterrane sfeer tot een warm, meeslepend boek dat je doet 
verlangen naar olijfbomen, zeezicht en een vleugje Italiaanse 
koppigheid. 

Wij verwachten jullie om 14:30 in Zaal Domus Dendermondesteenweg 439, 
Destelbergen.  

Iedereen Welkom. Prijs: 3€ voor de koffie en een koekje 

******************************************************************************************* 

      Meerdaagse reis naar de prachtige Jura van 31 augustus t.e.m. 4 

september. 

 

mailto:vlas9070@outlook.com


Zin in een onvergetelijke uitstap vol natuur, gezelligheid en verrassende 
ontdekkingen? Ga dan met ons mee 
op een meerdaagse reis naar de 
betoverende Jura. Denk aan groene 
valleien, indrukwekkende 
watervallen, charmante dorpjes en 
heerlijke streekproducten… de ideale 
mix voor een ontspannen én 
inspirerende trip. 

    Goed nieuws: er zijn nog enkele 

tweepersoonskamers beschikbaar. 
Wacht niet te lang, want vol = vol. 

Inschrijven kan  tot 15 mei  

Voor meer info: 

       vlas9070@outlook.com 

Laat je even helemaal onderdompelen in de schoonheid van de Jura en geniet van 
een zorgeloos georganiseerde reis. Jij hoeft alleen maar mee te genieten. 


