
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 2 april om 13:30u 
 

 

      Het Arboretum van Het Leen: waar bomen fluisteren en 

tulpenbloemen schitteren 

 
Afstand:2 km/ 7 km 

Gids: Etienne  
 

In het groene hart van Het Leen, verscholen tussen majestueuze bomen en stille 
wandelpaden, ligt een botanische schat die elke bezoeker verrast: het arboretum. 
Het is een plek waar de wereld van bomen en struiken samenkomt, maar waar één 
collectie telkens opnieuw de aandacht steelt “de uitzonderlijke verzameling 
camelia’s en tulpenbomen.” 

Wie het arboretum in de lente 
bezoekt, wandelt een kleurenzee 
binnen. De tulpenbomen vormen 
er een levend schilderij, met 
tinten die variëren van zacht 
poederroze tot diep nachtblauw, 
van sneeuwwit tot warm violet. 
Elke soort heeft zijn eigen 
karakter: de elegante 
pluimhortensia’s die als lichte 
wolken boven het pad zweven, de 
klassieke camelia’s die pronken 
met volle, ronde bloemhoofden, 

en de zeldzamere variëteiten die je bijna nergens anders in Vlaanderen vindt. 

Deze verzameling is niet zomaar aangeplant. Ze is met zorg opgebouwd, als een 
ode aan de veelzijdigheid van de hortensia. Sommige struiken zijn al decennia oud 
en dragen de sporen van vele seizoenen; andere zijn jonge aanwinsten die tonen 
hoe rijk en verrassend het geslacht Hydrangea kan zijn. In regenlicht glanzen de 
bloemen alsof ze van porselein zijn, en op warme dagen geuren ze subtiel tussen 
de bladeren. 

Tussen deze bloeiende pracht blijft het arboretum zelf een oase van rust. De hoge 
bomen vormen een beschermende kathedraal van groen, terwijl vogels hun eigen 
melodie toevoegen aan het landschap. Maar het zijn de tulpenbomen die het hart 
van vele bezoekers sneller doen slaan — een kleurrijke, levende collectie die Het 
Leen uniek maakt. 



Het arboretum van Het Leen is een plek om te dwalen, te ontdekken en je te laten 
verwonderen. En wie eenmaal de vele bloemenpracht heeft gezien, keert 

gegarandeerd terug om ze in een ander 
seizoen opnieuw te bewonderen.  

De wandeling bestaat uit twee delen, een 
bezoek aan de botanische tuin en daarna een 
wandeling doorheen het vroegere 
munitiedepot met zijn mooie bomen en 
dreven. Wandelaars kunnen kiezen om beide 
wandelingen te doen of eentje en daarna 
verpozen in de cafetaria van Het Leen.  

 
Nadien springen we nog even binnen bij Peter van de sportbar voor een gezellige 
babbel.  
 
Praktisch: 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 5€ 
Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten. 
 
Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden:  
Wij starten onze wandeling op de Parking Het Leen in Eeklo om 13:50u 

 

 

Niet te vergeten: 
Donderdag 23 april  14:30 u Ontmoetingsnamiddag 

Paasfeest 

De Boerenkrijg 

Voordracht door JP De Cloet 

Toen op 5 september 1798 in Parijs de wet op de 
dienstplicht voor de veroverde gebieden werd gestemd, 
weigerden duizenden jonge dienstplichtigen in 
Vlaanderen zich te melden in het leger van de 
bezettende macht. De invoering van die wet was de 
hoofdoorzaak van en tevens de aanleiding voor de 
opstand. Een incident in Overmere op 12 oktober 
ontketende een kettingreactie van schermutselingen. Er 
braken opstanden uit in zeven van de negen 
departementen. De opstandelingen, geleid door onder 
anderen Emmanuel J. van Gansen (1766-1842) en 
Emmanuel B. Rollier (1769-1851), bezetten dorpen en 
kleinere steden, waar ze steeds dezelfde handelingen 
stelden: vrijheidsboom omhakken, kerk heropenen, 

gemeentearchieven verbranden en republikeinen hard aanpakken. 

 



Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom.  

Prijs: leden: 8€ niet-leden: 13€ 

Inschrijven verplicht bij Henriette gsm 0494 155 366 of (liefst) via  
vlas9070@outlook.com.   

Iedereen Welkom.  

 

De Vlaamse actieve senioren nodigen u uit op de unieke 
balletvoorstelling: 

 

 

VIOLETTA VAN VENETIË. 

 
Door de leerlingen van balletschool Ann Van den Broeck. 

Violetta van Venetië is een reis door 
de tijd: startend in Venetië in 1883, 
met zijn carnaval, met een spin-off 
naar London en eindigt opnieuw in 
Venetië in 1923 - tijd van de 
Charleston en de roaring twenties… 
Kom zeker kijken naar dit 
schitterend spektakel.  

Op zaterdag 2 MEI 2026 om 14:00 uur 

In het NTGent op het Sint-Baafsplein te 9000 Gent 

 

 

 
Kaarten zijn te bestellen bij Vlas Destelbergen voor 15 april. 
Contact: Henriette Scheire: tel 0494-15 53 66   
 
E-mail: henriette.scheire@telenet.be 
 
Prijs: 20 € te storten op rek: BE68 4494 5950 4134 op naam van 
Vl@s Vlaamse actieve senioren 
Met mededeling: Ballet + naam en aantal kaarten. 
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan tot 10 april 

Wij hebben een optie op 25 plaatsen op de “Parterre” 
 

Afspraak aan de ingang van het NTGent, Sint Baafsplein. 
om 13:30u. 
Daar krijgt u de toegangskaarten. 

 

mailto:vlas9070@outlook.com


       Meerdaagse reis naar de prachtige Jura – 31 augustus t.e.m. 4 

september. 

 

Zin in een onvergetelijke uitstap vol natuur, gezelligheid en verrassende 
ontdekkingen? Ga dan met ons mee 
op een meerdaagse reis naar de 
betoverende Jura. Denk aan groene 
valleien, indrukwekkende 
watervallen, charmante dorpjes en 
heerlijke streekproducten… de ideale 
mix voor een ontspannen én 
inspirerende trip. 

    Goed nieuws: er zijn nog enkele 

tweepersoonskamers beschikbaar. 
Wacht niet te lang, want vol = vol. 

Inschrijven kan  tot 15 mei    

Voor meer info: 

        vlas9070@outlook.com 

Laat je even helemaal onderdompelen in de schoonheid van de Jura en geniet van 
een zorgeloos georganiseerde reis. Jij hoeft alleen maar mee te genieten. 


