
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 5 februari om 13:30u 

Wandeling langs  Malem & voormalige fabriek Alsberge-
Van Oost.  

Gids: Walter afstand +/- 5 km 

Deze wandeling brengt ons langs twee bijzondere plekken in Gent: het Eiland 
Malem en de voormalige textielfabriek Alsberg. Twee locaties die op het eerste 
gezicht weinig met elkaar te maken hebben, maar samen een verrassend verhaal 
vertellen over wonen, werken en veranderen in de stad. 

We beginnen op het 
Eiland Malem, een wijk 
die in de jaren vijftig 
werd gebouwd als 
modernistisch 
modelproject. Licht, 
lucht en ruimte waren de 
sleutelwoorden. De witte 
woningen staan in een 
strak ritme, bijna alsof 
ze met een liniaal zijn 
neergezet. Het lijkt een 
rustige woonwijk, maar 
wie goed kijkt, ziet hoe 
vooruitstrevend dit ooit 
was: betaalbaar, 
functioneel en 

ontworpen voor een nieuwe manier van leven na de oorlog. 

Terwijl we verder wandelen, verandert de sfeer. Het water blijft onze metgezel, maar 
de geschiedenis krijgt een andere 
kleur. We naderen de voormalige 
textielfabriek Alsberge, een plek waar 
het industriële Gent decennialang op 
volle toeren draaide. Hier stonden de 
weefgetouwen nooit stil. De hoge 
ramen, de stevige baksteen en de 
schaal van het gebouw herinneren aan 
een tijd waarin textiel het kloppend 
hart van de stad was. 



Vandaag is de fabriek stilgevallen, maar ze vertelt nog altijd haar verhaal. Over 
arbeid en vakmanschap, over de groei van Gent, en over hoe oude sites nieuwe 
bestemmingen kunnen krijgen. De overgang van Malem naar Alsberg is dan ook een 
mooie illustratie van hoe een stad voortdurend in beweging blijft: van 
modernistische woonwijk naar industrieel erfgoed, van stilte naar bedrijvigheid en 
weer terug. 

Tijdens deze wandeling nodig ik jullie uit om niet alleen te kijken, maar ook te 
voelen hoe deze plekken met elkaar verbonden zijn. Het is een tocht door twee 
werelden die samen één verhaal vormen: dat van Gent, een stad die haar verleden 
koestert en tegelijk blijft vernieuwen. 

Practisch: 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 5€ 
Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten 
 
Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden: 
Wij vertrekken op de Parking de Topsporthal  Vlaanderen , Zuiderlaan 14 Gent 
aan de Blaarmeersen. Rond 13:50u  

 
 

Niet te vergeten: 
Maandag 16 februari    14:30                            leeskring: 

Kelderrat van Tine Hertmans 

Een jonge vrouw woont met haar gezin in de groene stadsrand. 

Als er in haar omgeving een dode valt, komt haar leven op 

losse schroeven te staan. Zo belandt ze in een negatieve 

spiraal en slaagt er niet in deze te doorbreken. Met de steun 

van een bevriend arts gaat ze op zoek naar het waarom. Het 

wordt een helse rit naar het verleden, waarbij ze op 

onopgeloste familiegeheimen botst. 

Zal ze er in slagen de zware obstakels te overwinnen? 

Intrigerend en meeslepend, van begin tot eind. 

Gebaseerd op waargebeurde feiten.  

De auteur komt zelf het boek bespreken. 

Iedereen Welkom. 

Wis en Greet verwachten je om 14:30u in zaal Domus, Dendermondesteenweg 

439 Destelbergen. Zij zorgen voor de koffie en een koekje.   



 

  Donderdag 26 februari       14:30 u                             Ontmoetingsnamiddag 

Pannenkoekenfeest. 

        Kom mee smullen en vieren!            

 

In februari vieren we Lichtmis, het 

feest van het licht dat langzaam 

terugkeert en de belofte van de lente 

in zich draagt. En zoals de traditie 

het wil, doen we dat met… 

pannenkoeken! 

Daarom nodigen wij jullie van harte 

uit op ons gezellig 

pannenkoekenfeest. Verwacht een 

tafel vol goudbruine lekkernijen, 

geserveerd met suiker, confituur of een vleugje chocolade – voor elk wat wils. 

Terwijl de dagen weer langer worden, genieten we samen van warmte, vriendschap 

en natuurlijk van die heerlijke geur van versgebakken pannenkoeken. 

 

Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom.  

Prijs: leden: 8€  niet-leden: 12€ 

1. Graag je aanwezigheid melden bij Henriette gsm 0494 155 366 of (liefst) via 
mail naar: vlas9070@outlook.com.  Zo kunnen wij voor het nodige zorgen.  

 

Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom.  

Prijs: leden: 8€  niet-leden: 10€ 

Inschrijven is verplicht: bij Henriette gsm 0494 155 366 of (liefst) via mail naar: 

vlas9070@outlook.com.  Zo kunnen wij voor het nodige zorgen.  
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