
OMG! Oh my God, op stap met Romeinse goden 

 

In het Archeocentrum  Velzeke loopt de exclusieve tentoonstelling over de omgang van de 
Romeinen met hun goden. 

De tentoonstelling ‘OMG! Op stap met Romeinse goden' laat je uitzonderlijke vondsten zien, 
waarvan sommige nog nooit vertoond werden. Tal van topstukken komen uit binnen- en 
buitenlandse musea, aangevuld met pareltjes uit privécollecties. 

De Romeinen waren een zeer (bij)gelovig volk. Hun goden namen allerlei gedaanten aan: van 
wispelturig of extravagant tot angstaanjagend en zelfs plezant. Her Romeinse Rijk ligt al lang 
achter ons maar veel namen zoals Mars, Jupiter, Minerva, Mercurius, … zijn gebleven. 

De tentoonstelling biedt ons inzicht in de unieke wereld van de Romeinse goden.  De Romeinen 
gaven offers in hun huis of in de tempel. Romeinse priesters keken zelfs in dode dieren om te 
weten wat de goden wilden. Sommige verhalen klinken bekend, andere zijn echt raar. Waarom 
bepaalde het eetgedrag van kippen het lot van het machtige Romeinse Rijk?  Hadden (vliegende) 
piemels en donderstenen écht toverkracht?  En wat deden Romeinse mannen in een duistere 
tempel van de god Mithras? 

Je komt het allemaal te weten in deze tentoonstelling. 

 

Uw ticket geeft  u ook toegang tot de informatieve tentoonstelling over de prehistorie  en de 
(Gallo-)Romeinen, en u kan met dit ticket binnen het jaar gratis terecht in één van de andere 
provinciale erfgoedsites: Mola Molencentrum, Erfgoedsite Ename of Scheepswerven Baasrode. 

 

 

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/mola.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/scheepswerven-baasrode2.html

