
Vorming

Omstaanderstraining Reageren kan je leren
Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, jeugdvereniging of 
sportclub: iedereen krijgt wel eens te maken met ongewenst gedrag, discriminerende of 
racistische uitspraken. Toch blijven we vaak passief als getuige van ongewenst gedrag.
Het kan best moeilijk zijn om te reageren, niet alleen als slachtoffer, maar ook als 
getuige. Misschien wil je wel reageren, maar durf je niet?
Word een actieve omstaander en ontdek hoe je kan reageren op ongewenst gedrag!
Tijdens deze training:
• leer je wat het omstaanderseffect is. Wat maakt het nu zo moeilijk om als omstaander 

te reageren op ongewenst gedrag?
• staan we stil bij de verschillende stappen in het beslissingsproces om al dan niet 

tussen te komen.
• leer je vijf strategieën inzetten om veilig en effectief te reageren op ongewenst gedrag.

Praktisch  

voor iedereen 

maandag 16 maart om 18.30 u.
zaterdag 21 maart om 9 u.
Welzijnshuis (zaal Stroom), 
Gasthuisstraat 10, Roeselare

gratis | vooraf inschrijven verplicht 

STOP 
discriminatie.
Onbegrip en onwetendheid leiden nog te vaak tot discriminatie in het 
dagelijkse leven. Stad Roeselare wil een inclusieve en tolerante stad 
zijn waar diversiteit omarmd én gevierd wordt. 
Samen met verschillende partners stelde Roeselare daarom een 
Charter voor Gelijkheid & Respect op. 

Iedereen.vanrsl.be
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17/ 03 - 21/03

 Info en inschrijven: iedereen.vanrsl.be

Programma
Internationale dag
tegen Racisme en 

Discriminatie
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Roeselare wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. Toch worden mensen nog 
te vaak geconfronteerd met vooroordelen, uitsluiting en discriminatie. Op 21 maart, 
de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, staan we hier samen bij stil. 
Niet met grote woorden, maar met ontmoeting, dialoog en concrete handvatten om 
zelf het verschil te maken.
Met getuigenissen, fi lm en vorming nodigen we je uit om te luisteren, na te denken 
en te leren. Want een warme, inclusieve stad maken we samen.
Sta even stil. Kom luisteren. Schrijf je in.

Filmvoorstelling

Ma Frère 
In een arbeiderswijk in Parijs wonen Shaï en Djeneba, twee 19-jarige meisjes die al 
hun hele leven onafscheidelijke vriendinnen zijn. Tijdens de zomer werken ze als 
begeleidsters op een vakantiekamp in de Drôme, ver weg van de hoogbouw waarin ze 
zijn opgegroeid, en dragen ze de verantwoordelijkheid voor een groep kinderen van zes 
tot tien jaar. Op de drempel van volwassenheid worden ze geconfronteerd met keuzes 
die hun toekomst zullen bepalen.
Deze fi lm viert de rijke culturele diversiteit van jongeren en kinderen die in de 
buitenwijken van Parijs wonen. Een eerbetoon aan hun energie, humor, scherpzinnigheid, 
veerkracht en gevoeligheid, ondanks de vele uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd.

Praktisch  

voor iedereen 

dinsdag 17 maart om 14.30 uur en 20 uur

De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, Roeselare 

€ 7 / € 6 (vrijetijdspas) | vooraf inschrijven verplicht 

Boekvoorstelling

Tussenin (door Roeselaarse Deniza Miftari)
Toen Deniza Miftari als zesjarig meisje uit Kosovo vluchtte, liet ze niet alleen haar land 
achter, maar ook een toekomst die er nooit zou komen. In België groeide ze op in de 
veiligheid van een nieuw leven, maar met de schaduw van een oud verhaal dat bleef 
fl uisteren: waar hoor ik écht thuis? 
In dit eerlijke boek verkent ze de lagen van identiteit, migratie en de onzichtbare erfenis 
van oorlog. Ze schrijft over schuld en opoffering, over de kracht van ouders die hun 
kinderen een ander leven gunden, en over het moeizame proces van helen en opnieuw 
beginnen. Tussenin is een getuigenis en een uitnodiging om zachter te kijken naar wat 
migratie met mensen doet en naar de generaties die tussen werelden in leven.

Praktisch  

voor iedereen 

woensdag 18 maart om 19.30 uur

ARhus, De Munt 8, Roeselare

gratis | vooraf inschrijven verplicht 

Kortfi lm en Vorming

Samen Gelukkig 
Een verhaal over vluchten, ontmoeten en samenleven. Wat als een onverwacht ongeval 
uitmondt in een bijzondere vriendschap?
In Samen Gelukkig maken we kennis met Chris, Gusta en Maurits, twee zussen en een 
broer, wiens rustige seniorenleven plots wordt door elkaar geschud wanneer ze een 
jonge vluchteling aanrijden. Ze ontfermen zich over Mohanad en wat volgt is een warm, 
menselijk en hoopvol verhaal dat raakt en verbindt. Deze kortfi lm is meer dan kijken 
alleen. Het is een uitnodiging tot dialoog, begrip en ontmoeting.
Na de fi lm gaan we in gesprek, begeleid door Hisham Masalmeh van ORBIT vzw, zelf 
erkend vluchteling uit Syrië. Zijn duiding en persoonlijke insteek zorgen voor verdieping 
en uitwisseling.

Praktisch  

voor iedereen 

donderdag 19 maart om 14 u. en om 19.30 u.

Stadhuis Roeselare (zolder), Grote Markt 1, Roeselare

gratis | vooraf inschrijven verplicht 

© Wouter Van Vooren

© Poolhert Productions
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