
DANK OM DE VELE JAREN

- Ging van ons heen onder ’t kruis van geloof en diepe stilte :
Maria Herman. Wij gedenken haar net als zovelen.

- Jarigen aan de orde van de dag : remember in september !
Clement Herman - Leplae Leonel - Vanhoutte Lutgard -
Vanmarcke Lutgardis - Vanmarcke Mariette - Verhauwaert
Jacqueline - Delodder Edith - Deschamps Roos -
Houthaeve Jo - Sioen Jeannine
Zijn er nog kandidaat-jarigen die wij bij vergetelheid over het hoofd
zagen……dan werpen wij jullie (lijk in de Grote Ronde)
van verre een frisse bloemtuil toe.

Het ONDERWIJS aan VERNIEUWING toe

Mooi initiatief…..maar er wordt misschien wel minder les gegeven.
Voorts beginnen de festivals (o.a.. pennenzakfestival e.a.) reeds in
volle examenperiode. ’t Leven is leuk en moet Gaza doen vergeten.
Of niet ? Even nog een gemakkelijke vraag, jongens en meisjes :
Hoe groot is deze klas ? 5 m bij 6 m. De hoogte is 4 m. ?
Iets anders, iets soortgelijks : meester is 1,75 m groot en hij
weegt 70 kg. Schoenmaat 43. Strikvraag ? Hoe oud is meester ?
Jantje antwoordt resoluut : 48 jaar. Hoe verklaar je dat , Jantje ?
“Mijn broer is 24 jaar oud en hij is half gestoord. Het is dus
gemakkelijk, meester.” Meester is zeer tevreden !

Een boekje van Vl@s Wevelgem V.U. Paul Leman, Kortrijkstraat,136 8560
Wevelgem.
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SEPTEMBER 44 ste JAARGANG 2025

Beste Leden, Beste Vrienden en Vriendinnen, trouwe, steunende
leden van Vl@s,

September is er weer en ook onze programmering. We rekenen allen
op jullie. Wij leggen weer onze accenten in een grote en omvangrijke
verscheidenheid. Er is vooreerst het “rollatortreffen”.
Dit op donderdag 11 september. (doorlopend van 13.30 u. tot 16.30u.
aan DE VLASSCHAARDMenenstraat 122 in Wevelgem.)
Een mooie leerrijke namiddag in het verschiet waaraan we graag onze
medewerking verlenen.

Op onze klassieke vierde donderdag, 25 september, verwachten
we dokter Jansseune, die reeds vroeger een mooie voordracht ten beste
gaf. Hij zal het ditmaal hebben over “allerlei beslommeringen in onze
ouwe dag”. “Dagdagelijkse bobo’s en hoe ermee omgaan”
We spraken hem reeds aan voor het volgend jaar. Diabetes type 2.
Met woord en beeld weet hij ons wellicht te begeesteren en hij kan
iedereen te woord staan met een rijke ervaring.
Donderdag 25 september om 14.30 u. in JTH Ten Goudberge.
Een leerrijke namiddag. De zaal is open vanaf 14 u. (toegang achteraan).
Vrije toegang. Kleine surplusbijdrage voor niet-leden.
Leden : koffie en vieruurtje en voordracht : 4 euro. 1



NIEUW BLOED

Iedere vereniging - en zeker seniorenverenigingen - hebben het niet
zo makkelijk om nieuwe leden aan te spreken. Men voelt zich
vaak nog te jong en plots is men stokoud. Het verplicht “langer werken”
- in Denemarken tot 70 jaar ! - is ook een rem. En toch kan men
voor “een appel en een ei” een mooie namiddag en oude of nieuwe
vrienden of vriendinnen tegemoet gaan. Er is de maandelijkse
voordracht, er zijn de contacten met andere mensen, er is het
doorbreken van een zekere eenzaamheid, er is het infoboekje en de
gelegenheid tot allerlei contacten, er zijn haalbare activiteiten voor
iedereen. Het is immers zo dat sommige leden oftewel verhuizen om
dichter bij familieleden te wonen, naar een woonzorgcentrum
trekken of stilaan uit het gezichtsveld verdwijnen.
Zo ging Maria Herman, als steunend lid, van ons heen. Mensen
gaan stilletjes heen terwijl anderen verre oorden in volle bedrijvigheid
opzoeken. Niet altijd voor de rust, maar voor drukte, voor file,
voor brand enz…. Maria was uit het goede hout gesneden, ze bleef
wat op de vlakte.
Wij gedenken haar. Mocht eenieder zich inspannen om eventueel
nieuwe mensen naar ons samenzijn te brengen. Ons boekje kan ook
rekenen op sponsors die ons reeds gedurende vele jaren steunen en
toch een stevige duit in het zakje doen. Dank !

PROGRAMMERING VOOR DE REST VAN HET JAAR

Wij werken aan het programma voor 2026 maar dit jaar krijgen we dit
nog voorgeschoteld.

Donderdag 11 september : Rollatortreffen - aan te prijzen.
Donderdag 25 september : “Hoe omgaan met allerlei
beslommeringen door dokter Jansseune.” (Woord en beeld)
Donderdag 23 oktober : Een virtuoos in eigen huis -
Seppe Vandewalle nu ook “Sant in eigen land”
Donderdag 27 november : Docu-videoreportage -
videoreportage over Denemarken. (duo Demarsin)
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1925……….100 JAAR GELEDEN ! 1975……..50 jaar gleden !

We hebben ze in onze rangen gekend. De mensen met herinneringen
aan de naoorlogse tijd van W.O. 1, het interbellum tussen de beide
wereldoorlogen, de moeilijke strijd om het Nederlands er door te krijgen
in de Vlaamse administratie, de scholen, de universiteit van Gent, het
leger enz… .We zijn momenteel een generatie verder, waarbij 1932 ,
een jaar van Vlaamse vooruitgang, bijna vergeten wordt.
Het arme Vlaandren bestaat zeker nog maar een groot deel van onze
bevolking gedraagt zich als rijkere dames en heren. 1963 en 1968 liggen
zelfs voor ons veraf. Nieuwste taalwetten en strijd voor ontvoogding
en afbakening van het Vlaamse territorium.
Een vakantieplanning geldt voor sommigen : een paar keer per jaar
er op uit trekken en de mooie keuken thuis achterlaten. Niet altijd
in peis en vree, niet altijd om even te rusten, maar om onder te duiken
in een vreemde ontspanningswereld. Er even uit… Toch de natuur
bewonderen. Niet in eigen huis natuurlijk, want de aankomende
jeugd heeft wel geen lange vingers, maar ook niet altijd groene
vingers. Maar er is veel verscheidenheid bij ons volk ! In Durbuy
(Wallonië) hoorde men heel wat Nederlands, ook bij plaatselijke
Horecamensen….en dat is goed. En bij ’t Potje paté strompelden

senioren van bij ons
naar binnen, want de
onzen houden nog bij
vrij hoge
ouderdom van spijs en
drank en gezelschap.
Sfeer kan je ook bij ons
vinden. Het zij aan
eenieder bekend !

‘t potje paté in Alveringem
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Pater C.J. Kamel (verlatijnst Camelli) bracht van de Filippijnen een
mooie sierheester naar Europa. Ook Japanse thee genaamd naar de
verwantschap met de theestruik.
Het werd echter Camelia of Kamelia.
De Zweedse plantkundige Andreas Dahl bracht de Dahlia mee uit
Mexico. In 1789 belandden zaden uit Mexico in Madrid.
De eerste Dahlia werd gekweekt.

BESLOMMERINGEN ALLERHANDE…….DONDERDAG 25/9

Ik eet te veel of te weinig, ik denk te veel of te weinig, ik slaap
te veel of te weinig, ik reken te veel of te weinig……..
Ik pieker, ik heb voortdurend hoofdpijn, maagpijn, rugpijn…..

Hubert komt zijn vriend Dirk tegen en vraagt hoe het met hem gaat
“Niet zo goed,” zegt Dirk, “mijn schoonmoeder ligt in de kliniek”.
“Hoe komt dat ? Wat had ze ?” “Een villa aan de Opaalkust”.
“Maar allee, wat mankeerde ze ? “ “Een appartement in Knokke”
zegt Dirk. “Maar allee, wat kwam ze tegen ?” sprak Hubert.
“Ewel, z’is van de keldertrap gevallen met de frietketel in de hand.”
zegt Dirk . “Z’heeft twee ribben gebroken en dat is pijnlijk, hé !”
“En wat heb je dan gedaan ?” zegt Hubert….”Ah ja, boterhammen
gegeten hé,” zegt Dirk.
Vallen (zelfs met stok of rollator) is uit den boze.

Beluister allerhande
tips op een gezellige
bijeenkomst aan
“De Vlasschaard,
Menenstraat 122.”
Schrijf je in en
waardeer koffie en
taart (zelfs
suikervrij) ! 5 euro

- mogelijk via Annemarie 056/418535. Wat zijn mijn rechten
en….mijn plichten ?
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Dinsdag 23 december : (let op !) Kerstbezinning -
Speciaal programma - gratis dankdag - Op hoop van VREDE.

ROLLATORTREFFEN : DONDERDAG 11 SEPTEMBER

DOORLOPEND (5 euro) DE VLASSCHAARD WEVELGEM

Onze inschrijving kan gebeuren bij Annemarie VAN REETH
Bel 056/418535 Marktstr. 54 (ook alle inlichtingen)

Info : - onze helpers-vrijwilligers kunnen tussen 9.30 u. en 10 u.
aldaar aansluiten. (opgegeven leden) Hulp gevraagd.
De toegang is aan de andere zijde van de garage Kennes (aan
Argenta)

- Je kan op eigen houtje (en eigen vervoer) De Vlasschaard
bereiken.

- Je kan bij inschrijving (in Elckerlyc) of bij Annemarie
het volgende meedelen : diabetespatiënt - voor gebak
ter plaatse eigen vervoer of……wenst opgehaald en
teruggebracht te worden door “minder mobiele dienst
2 euro te betalen”.

Do 11 september DE VLASSCHAARD
(doorlopend 13.30 u. – 16.30 u.)

- Een rollatorparcours met tips van experts.
Het nakijken van je rollator - hoogte en remmen.
Keuze en correct gebruik van hulpmiddelen.
Infostandje over thuiszorgmogelijkheden en -tegemoetkomingen. 3



Wist je dat ? Stoelbewegingsoefeningen.
Tips om vallen te voorkomen.
Geniet van koffie en taart in een gezellige sfeer. Ook suikervrij!

- Dit initiatief wordt georganiseerd door Beweging.net en de
gemeente in samenwerking met de ouderenadviesraad, Martha,
woonzorgcentrum Sint-Jozef, Elckerlyc en WZC Sint-Camillus.

- Wij zetten er onze schouders achter want het is een belangrijke
taak senioren te ondersteunen, het een beetje gemakkelijk te
maken.

- De verplaatsing kan dus op eigen initiatief of via de inschrijving
(een vraag met juist adres en uur) geregeld worden. Laat je niet
afschrikken !
Dergelijke initiatieven gebeuren niet om de haverklap !!!!!
Inschrijving tegen 5 september 2025 !
VALLEN IS DE GROTE VIJAND ! WEES HEM DE BAAS !

DAT NEDERLANDS VAN ONS
Wij treffen zelf een beetje schuld wanneer wij onze schoonmaakster niet
helpen om dat Nederlands nog machtiger te zijn ! Wij kunnen het
hebben over de emmer, de vod, de dweil, de bezem. Wij kunnen
het natuurlijk ook hebben over ons zo dierbaar dialect.
Laat dat aan onze zangers en laat de emmer primeren boven een zestal
dialectwoorden die nu eenmaal in de lucht hangen : den jièmer,
de ketel, de seule, den oaker. Op de duur wordt het wat veel voor
de vreemde eend in de bijt die het thuis moet doorvertellen aan zoon- of
dochterlief. Hoe meer talen je kent, hoe beter…maar de school
vervult haar taak. Wij moeten echter nog steeds werken aan dat
Standaardnederlands. Het is zeer belangrijk omdat men in alles en nog
wat op de eerste plaats geconfronteerd wordt met die taal waarin nu
eenmaal alles dient te verlopen. Jong en oud moeten tot in het merg
de woordenschat kunnen hanteren. Het begrijpen, het grijpen van
alle omstandigheden moet in die taal gebeuren. Er zijn mooie
voorbeelden van, ook in onze gemeente. Wie daar uiteindelijk niet in
slaagt - vaak via de ouders - blijft achteraan bengelen. Taal moet
ingeoefend worden. Soms zie je dat voor een vreemde taal. Waarom
4 niet voor de taal waarin nu eenmaal alles gebeurt.

Ook de gemeente kan er niet genoeg de nadruk op leggen….de kansen
liggen voor het grijpen. Het overtuigen van de niets vermoedende ouders
met vreemde roots is een eerste plicht. Vroeg of laat komt de afrekening
toch ! Er is vaak veel goede wil…..maar de witte raven moeten op het
juiste pad belanden !
DONDERDAG 25 september 2025 Beslommeringen

B O B O ‘ S
Drie vrienden zien elkaar na lange tijd terug. Ze zijn benieuwd naar wat ze
zo allemaal uitspoken sinds ze op pensioen zijn.
Gino zegt : ik regisseer nog steeds toneelstukken.
Ernest zegt : ik schrijf nog steeds wat columns voor een plaatselijk blad.
En Juulke zegt : ik houd me bezig met opsporingswerk.
“Wat spoor je dan zoal op ?” vragen de anderen.
“Wel, elke dag zoek ik mijn bril, mijn tanden, mijn wandelstok,
mijn sleutels, mijn notitieboekje” aldus Juulke….

VAN BLOEMEN GESPROKEN

Een bloem die het deze zomer niet gemakkelijk kreeg was ongetwijfeld de
HORTENSIA. De zon was genadeloos. Gelukkig nog niet tot 50 graden

zoals in Turkije. In de Latijnse
taaltuin ontdekt men hortus. Hof,
tuin. Maar Hortensia moet je
elders zoeken. De botanicus
Commerson uit de 18 de eeuw was
op zoek naar nieuwe soorten.
Toen hij nu de nieuwe bloem,
onze bekende hortensia, ontdekte,
zocht hij naar een mooie naam en
hij koos tenslotte de naam van zijn
gezellin Hortense Barré.
De Franse botanicus Plumier, 17

de eeuw, zat zo ook eens met nieuwe bloemen, afkomstig uit Mexico,
Costa Rica en omstreken. Hij was bevriend met de heer Begon,
intendant- generaal van San Domingo en dit inspireerde hem voor de
BEGONIA. 5


