KATHARENREIS VAN 17 TOT 24 ME1

Zaterdag was het veel te vroeg voor een fanfare

Om ons uit te wuiven op reis naar de Katharen

We reizen om te leren, vooral geschiedenis

Zoals over Judith en Boudewijn in het klooster van Senlis.
Vijftien vragen werden ons voorgeschoteld over deze week
De schiftingsvraag, 1.036km, was niet nodig, zo bleek

De tweede dag startte in Sidobre, en leerden we alles van graniet,

De Peyro Clabado is goed vastgenageld; hopelijk roesten de nagels niet.
We kunnen zeker ook vermelden,

Dat er velen ijsblokjes kochten die niet smelten

Zondag, rustdag hebben wij vroeger op school geleerd

Wij kregen in Pastel de la Serre wel een werksessie blauwverven aan ons
broek gesmeerd

Maandag hadden we Montsegur, het laatste bolwerk van de Katharen, het laag hoog en droog
In Mirepoix had je de houten arcades en de kerk met een grote boog

Dinsdagvoormiddag viel het weer wat tegen,

Want de kastelen van Lastours lagen achter een scherm van regen.

In Foix was goud zoeken niet zo gezond,

Er zit nog altijd arsenicum in de grond.

In Carcasonne liepen we langs de verdedigingsmuren

En konden er in de winkeltjes naar binnen gluren.

Van le Canal du Midi met vele sluizen kwamen we alles te weten

Ook van de rivieren die er onder stromen....en de geiser-fontein niet vergeten!

CONCORDE Woensdag was Airbus aan de beurt en zagen we de Beluga in de lucht

Maar met de Concorde en A 380 kregen we wel geen vlucht.
In Toulouse was het redelijk druk en zijn de meeste gevels roze
De moerastuin in Martel bracht rust en liet ons even verpozen.




Donderdag in Lautrec klommen we tot aan de molen, en die is niet hoog
En aan de deuren hangen er graanstengels, maar die waren nu droog
De proeverij van de wijnen van Gaillac was het aperitief voor het eten

In Koksijde mogen we onze drie flessen niet vergeten.

Het treintje bracht ons in Cordes bijna tot in de hemel

Allemaal middeleeuwse gebouwen, maar balken met veel memel!
Vrijdag, na het bezoek aan de katherdraal van Albi,

Beschouw ik de andere nu als kathedralen van den Aldi!

Wit, dat is geen kleur volgens Toulouse Lautrec,

Maar op zijn korte beentjes waren de vrouwtjes blijkbaar gek

Culinair werden we ook dit jaar rotverwend

Maar met de grote porties was onze lijn niet zo content
Inderdaad, aan eten geen gebrek

En aan tafel altijd een goed gesprek

Tot de motards plots op het toneel verschenen

Toen was de sfeer meteen verdwenen.

We zijn aan het einde van de reis en verhaal gekomen

De Katharenreis was nog beter dan we konden dromen.

Ludovic heeft hier in grote mate toe bijgedragen

Met al de kennis, verhalen, filmpjes en zijn 15 vragen

Kristof bracht ons altijd heel vlotjes waar we moesten zijn, met veel geduld
De drankvoorraad werd ook door hem ook tijdig aangevuld.

Er rest mij enkel jullie nog te bedanken voor uw deelname en discipline
En bezorg nu liefst zoveel mogelijk foto’s aan Christine;
Zij maakt er wel een professioneel beeldverslag van,

Op 4 september hoop ik iedereen weer te zien.....tot dan!




