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Afdeling Roeselare 

 

Maandag 6 oktober 2025 om 14.30 u  

Don Bosco, ’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare 

Frans en toch Vlaams. Het verhaal van Frans-Vlaanderen 

De geboortestreek van de auteur 

Wido Bourel 
 

Wido Bourel (1955) is Frans-Vlaming, schrijver en promotor van de 
Nederlandse taal en cultuur in zijn geboortestreek. Hij is geboren in Hazebroek 
en groeide op in Kaaster. Al heel jong zette hij zich in voor de verdediging van 
de Vlaamse taal en identiteit in Frans-Vlaanderen. Na de middelbare studies 
aan het lycée des Flandres in Hazebroek leerde hij door zelfstudie Nederlands. 
Eerst ging hij studeren in Groningen en daarna in Vlaanderen. Hij vestigde zich 
in de Kempen en was lange tijd correspondent over Frans-Vlaanderen voor 
BRT West-Vlaanderen en Gazet van Antwerpen. Auteur van diverse boeken. 
Het verhaal van Frans-Vlaanderen 
Hoe is de schreve – de staatsgrens – ontstaan? Wat is er gebeurd nadat de 
regio door Frankrijk werd geannexeerd? Hoe Vlaams zijn de Frans-Vlamingen? 
En spreken ze nog de streektaal? Wido Bourel schetst in deze lezing het 
verhaal van zijn geboortestreek, Frans-Vlaanderen, door de eeuwen heen. Van 
de plaats en het belang van de regio als rijk deel van het graafschap 
Vlaanderen, het hertogdom Bourgondië en de Nederlanden, tot het cultureel en 
economisch verval na de Franse aanhechting. Wido Bourel heeft het zelf 
beleefd: de verfransing van de streek en de censuur op de eigen taal, cultuur en 
geschiedenis. Uit het verhaal van Frans-Vlaanderen, maar ook vanuit zijn eigen 
beleving, schetst hij enkele interessante uitdagingen voor de toekomst.  
Neem zeker ook eens een kijkje 
op     www.widopedia.eu  
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