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Herfst

De herfst is weer gekomen,
blaadjes vallen van de bomen.
Het wordt steeds kouder buiten,
de vogels gaan minder fluiten.

Het waaien gaat nu echt beginnen,
je hoort de vogels minder zingen.
Lekker wandelen in het mooie bos,
kijkend naar de blaadjes en het mos. 

Dag zomer, hallo herfst
Dag zomer,
hallo herfst.
Tot straks winter,
tot straks kerst.

Dag warm zonnetje,
hallo druppel douw.
Tot straks winter,
en hallo kou.

Tot later fijne lente,
maar eerst hallo koude herfst.
Tot straks winter,
en tot straks kerst.
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 Herfstgedichten  

Overlijdens 
Diep bedroefd doch gesterkt door de mooie herinneringen 
melden wij u het heengaan van: 

Wilfried Vanpoucke
°02/05/1932 -
 11/07/2025

Leen Declercq
°27/03/1952 -
 14/07/2025

Joël Tally
°26/06/1951 -
 19/07/2025
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 Woordje van het bestuur  
Beste vrienden,

“Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei, je dacht…”. Een zo 
mooi liedje destijds gezongen door Gerard Cox. Ik ontmoette onlangs nog een oud collega, 
ook gepensioneerd, en die nu al een tijdje naar Zuid Afrika is gaan wonen bij zijn dochter. Op 
mijn vraag wat hij het meest miste in zijn nieuwe woonplaats kwam het verrrassend antwoord: 
“het wisselen van de seizoenen, zomer, herfst, winter, lente.”
Traditiegetrouw blikken we in de bestuursvergadering van augustus terug op het voorbije 
werkjaar. Misschien even verrassend, ons Vlas-werkjaar valt niet samen met het gebruikelijk 
kalenderjaar. Dat heeft zo zijn redenen. We willen altijd eerst het voorbije werkjaar evalueren, 
en zien waar we staan, vooraleer nieuwe voordrachtgevers aan te schrijven en kosten te doen 
voor wat komende is. Kwestie van het budget te respecteren. En het mag gezegd: we 
beleefden een topjaar. We hadden leerrijke voordrachten, ons ledenaantal was sterk gegroeid, 
we kregen een mooie 25-jarige bestaansviering in de Vrede met alles erop en eraan, we 
hadden onze 2-daagse naar ‘De Biesbosch’ en Kinderdijk, de geslaagde uitstap naar de haven 
van Zeebrugge, de mooie warme reis naar de Charente Maritieme. Wat zou je nog meer 
kunnen verlangen van een seniorenvereniging. Het mag blijven duren, nog 25 jaar langer. 
Doch daar hebben we wellicht  een probleem. Een goed draaiende vereniging staat of valt met 
een goed bestuur. En we stellen vast dat we slechts met weinig bestuursleden zijn en praktisch 
geen opvolging hebben. En op onze leeftijd kan het plots keren. Vandaar onze oproep op pag. 
9. Weliswaar vóór direct echter geen nood, we zijn volop aan het werken voor het programma 
2026. Zie meer in uw ledenblad.
Veel leesgenot!

Uw voorzitter

Verjaardagswensen  
Tijdens het vierde kwartaal 2025 willen we graag volgende leden 
feliciteren met hun verjaardag: 

Swaenepoel Roland, Clarysse Maria, Neyens Agnes, Dekeyzer Denise,   
Lindeboom Rita, Gevaert Eric, Devos Frank, Pauwels Veronique, 
Verbeke Rudi, Eeckloo Antoon, Fossaert Linda, Vanclooster Frans, 
Pollet Miet, Vereecke Rachel, Decaestecker Magda,  Vanneste Francine, 
Danneels Lutgarde, Margodt Mireille, Van Isacker Agnes, Coghe Joseé, 
Provoost Lieve, Doornaert Jean-Pierre,  Vandewalle Hubert, Degraeve Frans, 
Gryspeerdt Trees, Sinnaeve Christianne, Schelpe Benoît, Deleu Paul, Lannoo Freddy, 
Vandamme Lutgarde,   Demuynck Eduard, Deschryver Luc, Beernaert Marleen, 
de Mûelenaere Bea, Bylo Daniël, De Bel Katrien, Roels Jacqueline, Callewaert Ilse, 
De Ceuninck Agnes, Foubert Daniël, Havegeer Dany, Vierstraete Monique,  Minne André, 
Vansteenkiste Annemie, Verstraete Jeannine, Sioen Godelieve, Goderis Ginette, 
Dedeyne Annie, Cafmeyer Jo, Fauconnier Klaar, Maelbrancke Anita, Denys Arthur, 
Allemeersch Johan, Rosseel Marcel,  Debruyne Noella, Alleman Jan, Delobelle Kathleen, 
Onraedt Erna, Pattyn Amand, Coddens Noël, Vansteenkiste Eddy, Denys Ingrid, 
Vanhoutte Daniël,  Cafmeyer Trui,  Rogiers Magda, Veraverbeke Emmanuella, Chys Yvan, 
Vangheluwe Jozef, Bourgeois Anna, Cafmeyer Ria en  Pollet Ann.
Nog vele gelukkige jaren!
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 Onze komende activiteiten 

Donderdag 2 oktober: TROOST, over ouderdom, zorg en psychologie
     psycholoog Luc Van de Ven 

Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke

Vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit 
niet voor iedereen weggelegd.  De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie 
kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, 
depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale conflicten, sommigen worden getroffen 
door dementie. Dan heeft men troost nodig. Vanuit de dichte omgeving, maar vaak ook vanuit 
de professionele hulpverlening. 
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, verbonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie 
van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. 

Donderdag 23 oktober in salons De Vrede te Ichtegem
Misviering als herdenkingsmoment overledenen,  ledenmaaltijd en  voordracht: 
‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’   door Kris Baert

  

Het levensechte relaas van Kris Baert. Kris was jarenlang reporter bij Radio 2. Tot 2009, toen 
hij in een diep dal belandde en besloot om ermee op te houden. Dat dal was veroorzaakt door 
slaapgebrek, maar zeker ook door datgene waarmee hij dat slaapgebrek probeerde te 
bestrijden: ‘Stilnoct’, een zeer verslavend slaapmiddel. Hij vertelt ons ronduit over zijn 
verslaving aan de slaappil en hoe hij er in geslaagd is om ze definitief in de doos te laten. Een 
vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor zijn nooit ver weg bij deze bevlogen spreker. 
Tussendoor zingt Kris ook een paar mooie liedjes die iets te maken hebben met slapen.

Je kan deelnemen door overschrijving tegen 15 oktober van 60 euro p.p. op rek. nr. 
BE36 4738 1212 5181 van Vlaamse actieve senioren Aardenhuttestr. 7 te 8820 Torhout met 
vermelding 23/10 en uw naam.

Voor zij die alleen in de namiddag komen (om 14 uur), betalen aan de ingang van de zaal: 
€ 12 voor leden en € 15 voor niet-leden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan 
telefonisch naar Bea tel. 0498/85.00.27 of met e-mail naar VlasHoutland@gmail.com of via 
de website https://sites.google.com/view/vlas-houtland

Deze dag bestaat uit een ‘drieluik’:
* Om 10.30 uur is er de misviering als herdenking van de 
overleden leden.
* Na deze herdenking is er onze traditionele ledenmaaltijd 
met volgend menu:
   - Aperitief (omstreeks 11.30 uur).
   - Bloemkoolsoep.
   - Kalkoen met kruidige roomsaus en dragon,

         wijn en water inbegrepen.
   - Koffie en gebak in de namiddag.
* Om 14 uur is er dan de voordracht:

‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’   

mailto:VlasHoutland@gmail.com
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Donderdag 13 november: De jaren ‘70           Frank Van Laeken
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke         

De jaren ‘70 waren richtinggevend en in vele opzichten opzienbarend, zowel voor wie toen 
jong was als voor wie met beide voeten in het heden staat. Koude Oorlog, terrorisme, 
energiecrisis, klimaatzorgen, abortus. Thema’s van toen én nu.
De eerste staatshervorming werd doorgevoerd. Noord-Ierland kende zijn Bloody Sunday. In 
Amerika trad Nixon af na Watergate. ABBA en de BeeGees domineerden de hitlijsten. De 
Vlaming keek massaal naar de Nederlandse televisie. Er werd voor het eerst een rockfestival 
georganiseerd in Torhout en in Werchter. Belgische voetbalclubs waren (bijna) top in Europa.
Via een gedetailleerde reconstructie van wat er toen gebeurde (en hoe dat destijds in onze 
media verscheen) beschrijft Frank Van Laeken een totaalbeeld van een decennium dat 
minstens even boeiend was als de zo geroemde sixties.

Donderdag 4 december: De opmars van de allergieën      dr. Didier Ebo
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke         

Allergieën zijn de laatste decennia aan een stevige opmars bezig. Op dit moment heeft zo’n 15 
tot 20% van de bevolking een of meer allergieën. Volgens alle huidige gegevens zal dat nog 
een tijdje blijven stijgen. Onze veranderde levenswijze heeft ons vatbaarder gemaakt voor 
allergieën. Ons immuunsysteem moet ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en 
parasieten onschadelijk proberen te maken. De toegenomen hygiëne wordt daarbij vaak als 
oorzaak genoemd en de klimaatwijziging en de luchtvervuiling spelen wellicht ook een rol. 
Zo blijken, vandaag, ruim 50% van onze allergiepatiënten allergisch voor boompollen, 
tegenover 15% in de jaren ‘70. Dat komt doordat de hoeveelheid pollen is toegenomen, als 
gevolg van het broeikaseffect. Ook de samenstelling van de pollen is veranderd, in ongunstige 
zin. Op de koop toe is er ook steeds meer kruisallergie. Vandaag heeft iemand met 
boompollenallergie één kans op twee om ook allergisch te zijn voor bepaalde groenten of 
fruit. We komen nu natuurlijk ook met veel meer producten in contact.
Wordt die opmars gestuit? Zijn er remedies op komst? Prof. dr. Didier Ebo ziet vooral op het 
vlak van diagnose grote vooruitgang.

Donderdag 18 december: Kerstmis tussen oorlog en vrede   Jacques Lesage
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke         
Woordkunst en muziek. Teksten van Streuvels, Claes, Timmermans en hedendaagse schrijvers 
van poëzie en proza afgewisseld met klassieke muziek, evergreens en improvisaties. Ook oude 
kerstliederen passeren de revue.

Donderdag 8 januari: De strijd om de macht      Johny Vansevenant
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke

        35 jaar lang zat Johny Vansevenant als VRT-radiojournalist op de eerste rij in de Wetstraat. Hij 
zag de Belgische geschiedenis aan zich voorbijtrekken: 3 koningen, 4 staatshervormingen, 9 
premiers, 9 ministers-presidenten… Vansevenant was een insider én een kroongetuige. Dagen, 
maar ook vele nachten bracht hij daarvoor in de Wetstraat door. Hij bracht verslag uit over 
gebeurtenissen die bepalend geweest zijn voor ons land. Die ervaringen heeft hij nu 
vastgelegd in het boek ‘De strijd om de macht – Mijn leven in de Wetstraat’.
In deze lezing neemt Johny Vansevenant je mee achter de schermen van de politieke 
besluitvorming van de afgelopen decennia en geeft hij een inkijk in hoe de berichtgeving 
daarover tot stand kwam. 
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Donderdag 29 januari: Lichaamstaal seksuologe Mieke Mievis
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke

Een paar jaar geleden verdiepte seksuologe Mieke Mievis zich intensief in de geheimen van de 
lichaamstaal. Honderden boeken en videotapes van wetenschappelijke proeven heeft ze 
gelezen en bekeken. ‘Miekes Mysterieuze Lichaam’ is het resultaat van deze studie. Tijdens 
het eerste deel van de lezing licht Mieke de beginselen van de lichaamstaal toe. Vervolgens 
ontleedt ze uw lichaam van kop tot teen. Niet op een droge, wetenschappelijke toon, maar 
overgoten met een humoristisch sausje.
Wedden dat u binnenkort ook al eens onder de tafel kijkt tijdens een vergadering?  En dat u 
leugenaars of mensen op de versiertoer sneller zal herkennen?
Want alles wat u in uw verbale communicatie verzwijgt, verklapt u toch via uw lichaam. Wie 
de taal van het lichaam leert lezen komt dus meer te weten over al die gevoelens die niet in 
woorden worden gevat.

Donderdag 19 februari: De wereldwijde oorlog om grondstoffen
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke       prof. ir. Bernard Mazijn

  Wetenschappelijke rapporten geven aan dat we de volgende 30 jaar minstens naar een 
verdubbeling gaan van het gebruik van grondstoffen. Grondstoffen nodig voor onze 
hoogtechnologische samenleving (hernieuwbare energie, ICT, machines, medische uitrusting).
Los van ecologische en sociale problemen die gepaard gaan met de winning van grondstoffen, 
zorgen gebrekkige marktwerking en geopolitieke spanningen ervoor dat vraag en aanbod niet 
op elkaar zijn afgestemd. De schaarste leidt tot spanningen, tot een wereldwijde ‘oorlog’ om 
grondstoffen. Bernard Mazijn en anderen waarschuwen hier al 10 jaar voor. Pas de laatste paar 
jaar wordt het probleem van de megatrend ‘schaarste van grondstoffen’ hoger op de politieke 
agenda gezet van ons land en van de Europese Unie.

Donderdag 19 maart: Dagdagelijkse  bobo’s  en hoe ermee omgaan    
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke              dr.  Paul Jansseune

  
Dokter Paul Jansseune is geen onbekende voor ons. Hij kwam reeds eerder spreken over 
‘Reuma en artrose’ (mei 2023) en ‘Diabetes Type 2’ (febr. 2025).
In zijn voordracht over dagdagelijkse bobo’s heeft hij het over allerhande dingen waarmee je 
als huisdokter wordt geconfronteerd. Het onwel worden, hersenschudding, hartaandoeningen, 
oververhitting, uitdroging en onderkoeling, wonden, breuken en verstuikingen, het innemen 
van medicatie e.a. 

Donderdag 9 april: Sterk merk    Marc Corthals    
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke            

" Hé Devos ..." ... " Ja Lemmens " ... Herken je dit ?
Wat zijn de verhalen achter het zwitserse mes, moulinex of 
sunlight ?
Het grootste geheim van Coca-Cola is ... hun winstmarge !
Bij C & A zit " GOD " steeds mee aan de bestuurstafel.
Waarom eten Vlamingen " Hollandse " ZWANWORST ... en 
HOLLANDERS niet !
Wat zijn al de leuke verhalen achter onze bekende merknamen ?
Je gaat vanaf nu je keuken- en opbergkasten helemaal anders 
bekijken als je terugdenkt aan die verhalen...
We razen door je kasten als een DURACEL-KONIJN !
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Zoals je wellicht al kon opmerken blijven we ook in 2026 samenwerken met Jonkhove.
Onze data liggen vast voor wat het zaalgebruik betreft.

Verdere data in 2026 zijn:

donderdag 25 juni voordracht in Jonkhove Aartrijke
donderdag 9 juli         Vlaanderen Feest in Jonkhove: ‘Liedjes uit de lage landen’
donderdag 20 augustus barbecue in Zarren
donderdag 3 september voordracht in Jonkhove Aartrijke
donderdag 24 september busreis
donderdag 8 oktober voordracht in Jonkhove Aartrijke
donderdag 29 oktober ledenmaaltijd
donderdag 12 november voordracht in Jonkhove Aartrijke
donderdag 3 december voordracht in Jonkhove Aartrijke
donderdag 17 december kerstfeest met Geert en Liselotte

Van 17, 18 en 19 april: Busreis – 3 daagse Champagnestreek        
  

Donderdag 7 mei:   Moederdagviering -  Leute met Jozef ‘Sef’ Vanneste
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke         Lieven Debrauwer   

         
Roeselarenaar Jozef Vanneste (maar iedereen zegt gewoon 
Sèf) maakte een ongeplande verschijning tijdens een 
theatershow van cineast en cabaretier Lieven Debrauwer. 
Sèf kwam per ongeluk te vroeg op de scène, net voor de 
pauze. Het publiek zat nog in de zaal. 
Sèf gaf commentaar. Sèf vertelde anecdotes. Sèf zong 
liedjes. En... Sèf tapte moppen! In zijn geliefde moedertaal: 
het Westvlams! 
Hij werd meteen een fenomeen! Een theaterfenomeen! Zo 
besloot Lieven Debrauwer voor hem een solo-programma 
te schrijven en te regisseren. 
Sèf maakte zijn grote solo-debuut op de Gentse Feesten. Er 
zitten toch véél ‘Westfluuten’ in Gent… 
Maar ook Gentenaars en andere ‘buitenlanders’ konden de 
humor van Sèf erg smaken!  
Sèf zingt bekende liedjes in een grappige, Westvlaamse 
versie: ‘If I were a rich man’, ‘La vie en rose’, ‘Twee 
motjes’, Qui sas’ en zelfs ‘New York, New York’ in een 
heel sappig Westvlaams!
Deze solo-show zit vol MUZIEK, HUMOR, KLUCHTJES 
en... LEUTE!
LEUTE is een voorstelling met een lach èn een traan...
want Sèf spreekt niet alleen uit het hart, hij laat ook zijn 
hart zien. 

Van 14 tot 20 juni: 7-daagse reis naar de Haute-Savoie Frankrijk    
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We krijgen steun van…  

vishandel

VANPRAET

Vishandel Vanpraet

Brugsestraat 157
8210 Zedelgem
050/20.16.34
0473/21.25.76
vishandelvanpraet@hotmail.com

Wekelijks op de markt:
Dinsdag: Moeskroen 6 u.-13 u.
Woensdag: Torhout 6 u.-13 u.
Donderdag: Oostkamp 7 u.-13 u. 
Vrijdag: Torhout 14.30 u.-19 u.
                 (aan het zwembad)

Hoestsiropen helpen wel degelijk 

Siropen op basis van Codeïne zijn al heel lang niet 
meer beschikbaar, tenzij op doktersvoorschrift.
Het is meer dan voldoende bewezen dat hoestsiropen 
op basis van bijvoorbeeld sommige vlugolies of 
plantaardige extracten (zoals bijvoorbeeld Eucalyptus 
radiata, Myrtus communis, Thymus serpyllum etc.) wel 
degelijk werken. Wetenschappelijke bewijzen zijn er 
veelvuldig aanwezig.               

Apotheker Marc Decorte
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 Never change a winning team  (spreekwoord)

Verander nooit een winnend team. Succesvolle teams of methoden moet je niet veranderen, 
omdat ze bewezen doeltreffend te zijn.

Een spreekwoord dat heel veel waarheid bevat, doch 
meestal verbonden is aan een tijdsspanne. En senioren 
lopen, juist door hun gezegende leeftijd, soms een 
groter risico om het team noodgedwongen te moeten 
verlaten. We moeten uiteraard niet doemdenken, 
positiviteit zit in onze genen, maar we mogen ook niet 
ontkennen dat ons Vlas-Houtland bestuur slechts uit 
zeer weinig leden bestaat. Ronny, Tine, Bea, Pierre-
Paul, Luc en Kristien doen hun uiterste best, maar juist 
door die kleine bezetting mag er niemand meer uitval-
len of we kunnen al onze taken niet meer, met zorg, invullen.
Een vereniging staat of valt met een goed bestuur. En als we eens rondom ons kijken, zien we 
regelmatig een goed draaiende vereniging over de kop gaan juist door een tekort aan 
bestuursleden. Vandaar... we moeten toekomstgericht denken, willen we bekomen dat onze 
vereniging nog 25 jaar, of zelfs langer, blijft bestaan.
Anderzijds zien we ook dat we onder onze leden veel bekwame mensen hebben, elk op zijn 
specifiek gebied. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn als die talenten niet zouden worden 
ingezet voor onze vereniging en de medemens.

Vandaar, mocht je gegadigd zijn om deel uit te maken van een ‘winning team’, spreek er eens 
over met een of meerdere van onze bestuursleden.

Uiteraard is het vrijwilligerswerk. Financiële vergoeding kan je er niet voor krijgen. Wel kom 
je dan gratis naar de voordrachten.
Een specifieke taakinvulling vragen we niet, we zien wel later, welke hiaten er eventueel 
ontstaan. De invulling kan dan gebeuren in functie van wat jou het meeste ligt.
We plakken er zeker geen leeftijd op, we zijn allen senioren, zeer sociaal en “jong van hart”.
E-mails kunnen lezen en beantwoorden is wel aangewezen.

Er zijn ongeveer 12 bestuursvergaderingen per jaar en ook op onze andere activiteiten wordt 
je aanwezigheid en  hulp, sterk gewaardeerd. 
Je komt in een enthousiast team terecht, kan voorstellen doen om onze werking te 
optimaliseren en je kan mee beslissen.
Heb je interesse, en wat tijd ten over, spreek erover, zet je nuttig in voor je medemens!

Vrijwilligers vinden is een kunst
Vrijwilliger worden is een gunst
Vrijwilligers houden is een geluk

Vrijwilliger blijven een meesterstuk!
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 Jeanne d’Arc (1412-1431), heldin en heilige van Frankrijk 

Van 16 juni tot 22 juni 2025 ging onze zevendaagse reis naar de Vendée en Charente 
Maritime. Onze gids, Johan Verweider, gefascineerd door Jeanne d’Arc, uitte regelmatig 
bedenkingen bij het geïdealiseerde verhaal over haar leven. Hij houdt er, na grondige studie 
van de archieven, een andere mening op na.

Het officiële verhaal

Jeanne d’Arc werd in 1412 geboren in een eenvoudig 
landbouwersgezin. Ze groeide op als boerendochter in het plaatsje 
Domrémy, gelegen in de Franse Vogezen. Toen Jeanne een jaar of 
twaalf was begon zij naar verluidt stemmen te horen van de heiligen 
Catharina en Margareta, de aartsengel Michael en van God zelf. 

Die stemmen vertelden haar dat ze de Franse kroonprins, Karel VII, 
moest helpen in zijn strijd tegen de Engelsen en ervoor zorgen dat 
Karel VII naar Reims kon gaan om zich daar tot koning te laten 
kronen. Jeanne slaagde er in om de toekomstige koning te overtuigen 
van haar zending.

De Honderdjarige Oorlog was een langdurig conflict 
tussen Frankrijk en Engeland dat duurde van 1337 tot 
1453, dus meer dan 100 jaar. Het begon doordat beide 
landen aanspraak maakten op de Franse troon. Het ging 
uiteraard ook over het veroveren van gebied en macht. De 
oorlog eindigde met de overwinning van Frankrijk. Jeanne 
d’Arc speelde tijdens haar korte leven een belangrijke rol 
in deze oorlog vooral omdat onder haar leiding Franse 
bezittingen deels terug werden veroverd op de Engelsen. 
Karel VII stuurde Jeanne aan het hoofd van een 
bevoorradingskonvooi naar Orléans dat door de Engelse 
troepen belegerd werd. Zeker is het dat zij het moreel van 
de Franse soldaten wist op te krikken. Door de 
overwinning van de Fransen in Orléans werd de weg naar 
Reims nagenoeg volledig vrijgemaakt. Jeanne kreeg de 
bijnaam de maagd van Orléans (la pucelle d’Orléans). 

Op 17 juni 1429 werd Karel VII in Reims gekroond tot koning. Jeanne was bij de kroning 
aanwezig.
Maar het succes op het strijdtoneel bleef niet duren. Parijs geraakte niet heroverd en Jeanne 
werd gewond. Na haar gevangenneming droegen de Bourgondiërs, bondgenoten van de 
Engelsen, haar aan de vijand over. Zij brachten haar naar Rouen en sloten haar op in het 
kasteel tot aan haar proces. De rechters beschuldigden haar van ketterij en het dragen van 
mannenkleren. Op 30 mei 1431 werd zij levend verbrand op de brandstapel. In 1456 volgde 
haar rehabilitatie. Veel later kwamen de zalig- en de heiligverklaring (resp.1874 en 1920).

Jeanne d’Arc groeide in de voorbije eeuwen uit tot dé nationale heldin van Frankrijk. 
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Enkele bedenkingen van de gids
● Hoe is het mogelijk dat een tienermeisje zonder militaire- en ruiteropleiding een 

legergroep kon aanvoeren? 
● Tijdens haar proces sprak zij niet het dialect van haar streek maar algemeen beschaafd 

Frans. En zij kon schrijven! Was zij van adellijke afkomst? Een bastaard?
● Is Jeanne kunnen ontsnappen uit het kasteel van Rouen via een geheime onderaardse gang?
● De uitvoering van het vonnis werd een uur uitgesteld. Dan bracht men een onbekende met 

een kap op het hoofd naar de brandstapel. Persoonsverwisseling?
● Ene Jehanne La Pucelle zou gehuwd geweest zijn met een edelman en gestorven zijn in 

1449.

Frans Vanclooster

 Een generatie die nooit meer terug komt 

Wij zijn een generatie die nooit meer terug komt.
Een generatie die te voet naar school liep, heen en terug.
Een generatie die verstoppertje speelde in het donker.
Een generatie die modderkoekjes heeft gemaakt.
Een generatie die sportkaarten verzamelde, uit de chiclettenbak.
Een generatie die al hun vrije tijd op straat met vrienden doorbracht.
Een generatie die met blote handen papieren speelgoed maakte.
Een generatie die vinylalbums kocht om op platenspelers af te spelen.

Een generatie die hun huiswerk alleen deed om zo snel mogelijk op straat te gaan spelen.
Een generatie die lege cola flesjes vond, verzamelde en gewassen terugbracht naar de 
plaatselijke kruidenierswinkel voor 5 cent per stuk en daarna een ‘Mountain Dew’ en een 
snoepreep kocht met het geld.
Een generatie die foto's en albums verzamelde van knipsels uit ‘Het Rijk der Vrouw’.
Een generatie die bordspellen en kaarten speelde op regenachtige dagen.
Een generatie wiens tv om middernacht uitging nadat ze het volkslied hadden gespeeld.
Een generatie die ouders had die er waren.
Een generatie die lachte onder de dekens in bed zodat ouders niet wisten dat we nog wakker 
lagen.
Een generatie die voorbij gaat en helaas nooit meer terugkomt hoe hard we ook proberen.
Ik vond het geweldig opgroeien toen ik dat deed. Het was de beste der tijden.

Groetjes van een gepensioneerde
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 Bijzondere dagen 

We worden een beetje overspoeld door bijzondere dagen. Elke dag is het wel ‘De dag van’. 
Themadagen zijn ontstaan als een manier om de aandacht te vestigen op bepaalde sociale 
onderwerpen. Zo heeft iedere dag van het jaar wel meerdere thema’s om eens te benadrukken.

Hier enkele ervan:

1 oktober - Internationale dag van de ouderen

6 tot 12 okt. - Week tegen pijn

7 oktober - Dag van de borstkankerMAN

10 oktober - Werelddag van de geestelijke gezondheid

11 oktober - Coming Out Day*

12 oktober - Dag van de palliatieve zorg

12 oktober - Wereldreumadag

15 oktober - Internationale dag van de witte stok*

16 oktober - Dag van de verzorgenden en zorgkundigen*

16 oktober - Dag tegen kanker

17 oktober - Internationale dag van de uitbanning van armoede

27 oktober - Dag van de ergotherapeut

1 november - Allerheiligen

2 november - Allerzielen

9 tot 16 nov. - Week van de Pleegzorg

14 november - Wereld Diabetes Dag

16 november - Internationale dag van de verdraagzaamheid

17 tot 23/11 - Ouderenweek

17 november - Dag van het therapiedier*

19 november - Wereldmannendag

20 november - Werelddag van het kind

25 november - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

1 december - Wereldaidsdag

3 december - Internationale dag van personen met een handicap

5 december - Dag van de vrijwilliger

6 december - Sinterklaasdag

10 december - Dag van de mensenrechten

14 december - Wereldlichtjesdag*

17 december - 17/12-dag (1712.be)

25 december - Kerstdag

31 december - Oudejaarsavond
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11 oktober - Coming out day
Op 'Coming-Outdag' (Coming Out Day) wordt aandacht besteed aan het moment dat een 
lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBTI) openlijk voor zijn of haar seksuele 
geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out.
'Coming-Outdag' wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden en vond voor het eerst plaats in 1988 
in de Verenigde Staten.

15 oktober - Dag van de witte stok
De witte stok is meer dan een hulpmiddel. Het is een symbool van 
zelfstandigheid en gelijke rechten voor mensen die blind of 
slechtziend zijn. Toch krijgen veel mensen met een visuele 
beperking nog steeds te maken met obstakels: onveilige stoepen, 
rondslingerende fietsen en scooters, of onveilige situaties bij het 
oversteken van de weg.
Op de Dag van de Witte Stok maken we duidelijk wat jij kunt doen 
om deze situatie te verbeteren. Want iedereen heeft recht op veilig 
en zelfstandig bewegen in de openbare ruimte.

17 november – Dag van het therapiedier

De Dag van het Therapiedier valt elk jaar op 17 november en is een 
initiatief om de dieren te bedanken die mensen helpen met hun welzijn 
en gezondheid. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het werk van 
therapiedieren, die ingezet worden bij animal assisted therapy (AAT) 
om mentale en fysieke problemen te verbeteren. 

16 oktober - Dag van de verzorgenden en zorgkundigen
In België zijn er twee data die belangrijk zijn voor de Dag van 
de Verzorgende en Zorgkundige: 16 oktober en 19 oktober. 
Sommige organisaties, zoals Ferm, vieren de dag op 16 
oktober, terwijl andere, zoals degenen vermeld op 
Subsidiemanager, de datum 19 oktober gebruiken. Beide 
dagen worden gebruikt om de inzet en het werk van 
verzorgenden en zorgkundigen te eren. 

14 december- Wereldlichtjesdag
Wereldlichtjesdag is een herdenkingsdag voor alle overleden 
kinderen, die elk jaar op de tweede zondag van december 
plaatsvindt. Om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld een 
kaarsje aan voor de ramen om zo een symbolisch lichtlint te 
vormen dat 24 uur lang door de verschillende tijdzones schijnt. 
Deze dag biedt steun aan ouders en nabestaanden die een kind 
hebben verloren, ongeacht de leeftijd of hoe lang geleden het 
kind overleed. 

Lidgeld 2026 
Het lidgeld voor 2026 kan worden voldaan vanaf 1 oktober 2025.
Het lidgeld bedraagt 26 euro voor een individueel lid en 45 euro voor een gezin (meerdere 
gezinsleden wonende op zelfde adres).
Het bedrag kan worden overgeschreven op rek. nr. BE36 4738 1212 5181 van 
Vlaamse actieve senioren Aardenhuttestraat 7 te 8820 Torhout.
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In de junimaand zijn we met 45 Vlassers zeven dagen op reis geweest naar de Vendée en 
Charente-Maritime in het zuidwesten van Frankrijk. Het was er warm, mooi en vooral 
gezellig. Een samenvatting van die reis blijkt moeilijk te geven, ware het niet van onze vriend 
Daniël die er een parodie over heeft gemaakt. Voor wat de muziek betreft nam hij als basis de 
melodie van Willem Vermandere ‘k zie me lief zo geiren’

 Parodie tijdens de terugreis Charente-Maritime (Fr.) 

Daniël Vanhoutte

En up vriedag nen het’n dag in Puy du Fou
Da ging’t doa meestal nie geweune an toe
En ’s nachts in op’n lucht de show in 
Cinescenie
Peird’n, ganz’n, os’n, ezels, schaap’n, da wos 
daar ollemolle bie
’t woar’n ollemolle geen geweune ding’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
’t was da heel ‘eet en schoane X2

De voorlats’n dag uitrust’n of na de markt
In Fontenay-le-Comte is ‘t toch heel apart
Achter ’t eet’n na château de terre neuve en 
vivant
Ge kunt hier lev’n lik ne echte bon-vivant
De reize bluft verrassing’n bring’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
Were warm en heel schoane X2

Up dag zeven nog een bezoek an Villandry
Na ’t pak’n van de valiez’n is iedereen toch 
blie
En up ’t latst richtinge Tourout
Kom’n we were thuus met volle moed
E warme weke me verrassende ding’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
’t was veel te warme moa heel schoane X2

Tine, Luc en Pierre-Paul en ’t were gedaan
Bedankt da’t were heel goed is gegoan
Chauffeur Hélène bracht ons veilig overal 
noa toe
En gids Johan bekwaamde ons ollemoale nog 
op de koop toe
E reize vul met verrijkende ding’n
We goan nog en keer e liedje zing’n
Bedankt van us ollmoale x4

Dag beste Vlassers hier vergaard
Hier is ne vlasser me ne baard
De bedoeling is dat’n hier e liedje zing
En da j’ giedre wok e keer mee zingt
E reize vul met schone dingn
Me goan nog e keer e liedje zingn
We zien bie Vlas zo geiren X2

In Tourout me wat vertraginge gestart
En in Rouan met Jeanne D’Arc op stap
Hélène bracht us veilig tot in Fontenay-le-
Comte en werden we daar in hotel Rabelaix 
hartelijk verwelkomd
E reize vul met leuke dingn
We goan nog e keer e liedje zingn
We werd’n in ’t hotel goed ontvangen X2

Op dag twee naar d’abdij van Saint-Vincent
Opgericht door heer van  Vouvant
Na het eten in ’t restaurant in Magné
Een fris boottochtje, da viel reuze mee
Were ne dag vul me biezondre ding’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
In die itte was ’t toch puf’n en zweten X2

Een bezoek an de vestingstad Brouage
En daarachtre oesters proev’n voe heel de 
ménage
In ’n achternoene noa corderie Royal
Een gebouw van 300 meter, wel heel special
Da war’n e keer heel andre ding’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
D’oesters waar’n da goed voe t’eten X2

In Il de Ré was’t warm en heet
37 graden en iedereen in’t zweet
En bie ’t wienproeven bie Mercier
Viel de temperateure da heel goed mee
Ne dag vul me warme ding’n
We goan nog e keer e liedje zing’n
Da puf’n en zweet’n gaat er niemand verget’n

X2
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 Ons fotoalbum  
Een impressie van onze gezellige 7-daagse reis naar Charente-Maritime. Foto’s waar je zelf 
opstaat kunnen op aanvraag steeds  worden bekomen.
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