
NIET KLAGEN : PLUK DE DAG !

Maart bracht heel wat zomerse dagen…zonder regen.
April is de maand van de grillen. ’t Valt nog af te wachten.
Donkere dagen wisselen af met blije dagen. Mensen gaan heen
In Midden-Amerika verongelukte Gullegemnaar Roger Ponseele,
jarenlang het boegbeeld van het bevrijdende en ‘n dicht bij het volk
staande beleid . Een strijder voor recht ! Mens onder de mensen
Sterk in de richting van Romero zaliger. Er leven vele soorten mensen
op deze aardbol. Veel goede mensen : in je omgeving, in je buurt
mensen die graag een handje toesteken…..Maar wee u… .’t Is als in de
koers…. Als de duivel er zich mee moeit ? Ook wij moeten, net als de
renners, op onze hoede zijn voor…….. valpartijen !!!!!

JARIGEN PROFICIAT : LIEFDE IS LEVEN – LEVEN IS LIEFDE

Het valt heel goed mee als de vrouw een schat is en de man er één
heeft !
Als je eenzaam bent, kijk dan naar de zon die door de wolken breekt….
Als je eenzaam bent, bekijk dan de natuur, de vogels en al wat leeft….
Kun je bij al dat moois…..nog eenzaam zijn ?

DAVID Marthe - DELCOUR Luc - VANWALLEGHEM Hilde -
SERLET Ingrid - VANDEWALLE Rita -

HUWELIJKSVERJAARDAG

CORNE Luc - HERMAN Claudine

Meiklokje of lelietje van dalen

Een boekje van Vl@s Wevelgem V.U. Paul Leman, Kortrijkstraat,136 8560
Wevelgem.
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MEI 44 ste JAARGANG 2025

Beste Leden, Beste Vrienden en Vriendinnen, trouwe, steunende
leden van Vl@s,

Nu is de tijd eindelijk op zijn beste, daarom zijn we ook in mei.
En al de veugels maken nesten, en iedere veugel legt een ei….

Nu bloeien d’r bloesems an de boom’n en bloem’n vor ieder huus !
De wèreld is nu lik ê droom en j’voelt jun were thuus !

Naar aloude gewoonte is er een optreden
van eigen mensen met een programma
3 X M. In die meimaand worden de
moeders, Maria en de Mariekes in de
kijker gesteld. Soms realistisch, soms
humoristich. Het gaat om de dames
in ’t algemeen : om eenieder die de
dagelijkse zorg meedraagt in eigen gezin,

familie, buurt, werkmidden, school, woonzorgcentrum. Soms
verschijnen enkele minpunten in onze perswereld, wordt de klemtoon
altijd gelegd op de sensatiewereld en… ..verdwijnen het grote
engagement en de zorg van vele doorsnee- vrouwen tussen de mazen van
het net. Als het allemaal te gewoon lijkt……. We spreken af in het JC
TEN GOUDBERGE OP DONDERDAG 22 MEI OM 14U30. 1



EIGEN PROGRAMMA DONDERDAG 22 MEI 14U30.

Onze voorzitster neemt het beste van vroeger voor haar rekening.
Maar zij tapt ook uit een nieuw vaatje. Wij nemen even het
intermezzo over voor “zaken uit de vrouwenwereld”, waarna Mieke
verder het programma afsluit. We moeten jullie niet verklappen dat het
een namiddag wordt, vol humor, met wellicht een lach , een
monkellach en tranen …..van vreugde.
De schone kant van ’t leven is nie verre te zoeken, dat leer je nie in
boeken, je moet dat kunn’n beleven.

SNAPSHOTS UIT DE UITSTAP

Voor een onpartijdig iemand toch een bezoek aan een eliteschool in de
beste zin van het woord. Een goede 400 leerlingen in Rillaar, in een
prachtige, groene omgeving, in een stiltezone, ver van ’t stedelijk
geluid. Met goed uitgeschreven waarden en normen. Moderne
aanpak in een frisse omgeving, met inrichting via materieel van de W.T.
van 1958. Een uniek kader, dat helpt nadenken en filosoferen.
We citeren : het geheel biedt de leerlingen een rustige haven.
Er heerst een warme familiale sfeer tussen leerlingen onderling en tussen
leerlingen en leerkrachten. Respect : in een tijd waarin mensen vooral
opgeroepen worden om voor zichzelf op te komen, willen wij opkomen
voor vrede, verdraagzaamheid en solidariteit.

De school wil de
figuur van Franciscus
niet enkel in haar
naam dragen maar
ziet hem als
inspiratiebron voor
haar denken en doen.
(Het kasteel van
Lilare werd in 1933
door de zusters van
St.-Franciscus

van Opbrakel aangekocht).
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Misschien wel een oase van rust in een Mariaal oord. Het geven van die
naam Maria, Marieke, Mariette, Maai, Maaike, Miriam, is
natuurlijk nog in, zelfs het geven van allerlei klassieke namen van weleer.
Natuurlijk kan je nu (voornaam en familienaam) een Merel Mussche
aantreffen, een Pierrot Pierlot, een Bretel Brecel, Jente of tal van
Engelse voornamen maar klassiekers blijven.

Weet dat men in de jaren 800 angstvallig en
uit respect de naamMaria en afgeleiden
vermeed, dat men dan in de Volle
Middeleeuwen (1300) en veel later Maria,
haar naam en naamgeving bewierookte in
allerlei speciale jaren en bedevaartsoorden.
En dat er tijdens de laatste eeuw tal van
families een Marie-Jeanne, Marie-Paule,
Marie- Antoinette, Marie-Christine en een
Jean-Marie telden. Een zevental kinderen
met een Marieke daarbij. En Annemarie en
Mieke horen daar natuurlijk ook bij.

Een vaste waarde.

ONZE VERENIGING : WERKMEE !

Onze vereniging verliest soms mensen door sterfgeval. Jammer genoeg.
Anderen hebben het moeilijk maar kunnen zich misschien nog naar de
bijeenkomst begeven. Kunnen we eens uitkijken naar wat jonger, fris
bloed ? Ook dat is telkens een uitdaging. Het is de normaalste zaak
dat wij dit alles in het oog houden. Steun een aangepaste, culturele
ouderengroep want medioren moeten nu ook een jaartje en langer
werken. Ook dat. Uitkijken om nieuwe leden - al of niet op proef -
naar interessante bijeenkomsten te krijgen. Het blijft een permanente
opgave voor iedere vereniging anno 2025. Het betekent :
een breekpunt in een soms eentonige week, een strijd tegen
eenzaamheid, communicatie, interessante gesprekken en voordrachten.
Een opgave ! En ons reisje was ‘n topper ! En ook Taiwan bracht
belangstellenden over de vloer en vele “internationale” gesprekken !
Zet de deuren open ! 7



HET STILTEDORP ROZEBEKE

We zaten daar in het late zonnetje dat door de ochtendmist boorde en
ons de hele dag gezelschap hield. In de schaduw van de oude
kloosterhoeve, bezijden de kathedraal van de Zwalmstreek.

Een machtige kerk die we enkel
van buitenaf in ogenschouw
namen.
We merkten de uitbreiding
doorheen de eeuwen : romaans,
gotisch en nog meer in het raam
van het uitbreidende
bedevaartsoord.
Deze Onze-Lieve-Vrouwekerk met
een rijke inhoud aan beelden en
schilderijen werd beschermd in
1938 en 1974.

Er was niet alleen goed brood. Er kwam ook een lekker biertje de wat
droge mattentaart opfrissen. Zalig genieten in de Vlaamse Ardennen
bij de bakkersvrouw die alles haarfijn kon uitleggen. Bij ’t vertrek van de
bus niets dan lachende inwoners die zich wellicht naar het éne
café-restaurant haastten en toch eens ander volk in het dorp zagen…..
Vaarwel bakkerij Pede !

MEIMAAND : DIE MOOIE LENTETIJD

Het is dan ook de tijd dat de ijsheiligen hun laatste stokken in de wielen
steken en dat het lenteweer zegen kan brengen in onze klassieke
bedevaartsoorden en wellicht ook in onze Koortskapel, zowat een oord
van rust en historie, even in een stiltewijk. Wie nog even wandelen
kan of met de fiets een ommetje kan maken of zelfs met de auto tot dicht
bij dit mooie hoekje kan geraken……
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MOEDER (T.H.)

Haar ogen waren blauw, haar haren grijs,
ze zei dat ze maar weinig dingen wist,
maar wat ze zei, was zo gerijpt …zo wijs,
wel duizendmaal heb ik gedacht : dàt is ‘t !

De hoog’re dingen speelden bij haar mee,
zij zag het leven in een ander licht,
zo stond ze ook te kijken naar de zee;
n‘ glimlach op haar nobele gezicht.

Zo kunnen bomen in het landschap staan
in volle rust en helemaal compleet,
zo is ze ook die avond heengegaan
en nooit vergeet ik wat zij voor me deed.

Voor MIJN MOEDER (Maud Vanhauwaert)

Jammer dat mijn moeder mijn moeder al is
anders had ik haar vandaag tot mijn moeder benoemd
ik zou naar huis toe rijden, voor haar gaan staan
haar handen vastnemen en plechtig deze verklaring afleggen

Jij bent mijn moeder

De woorden zouden niet klinken
als een allang voldongen feit

Maar als iets dat al zo lang op het puntje van mijn tong lag
en ik nu pas durfde zeggen.

MEI (T.H.)

En nu verdwijnt het grijze en het vale
en nu verdwijnt het dorre en het kale
en alles krijgt weer glanzende gewaden
en wordt opnieuw met weelde overladen .

Ook in mijn grijze ZELF voel ik iets dromerigs,
iets van een nieuwigheid, ja ook iets zomerigs. 3



t’ Zou ook te gek zijn dat er niets gebeurt in mij,
want ook “in mij” legt ieder vogeltje een ei.

UIT DE PERSWERELD

Wielerwedstrijden brengen veel valpartijen voort.
Een grote groep
renners rijdt heel
dicht bij elkaar op
veel te smalle wegen
Sleutelbeenbreuken,
bebloede
lichaamsdelen…..
Een kleine oorlog op
Vlaandrens wegen ?

Steeds meer hindernissen brengen gevaarlijke toestanden te wege…..
“De jagers grijpen bijna hun prooien vast”….
“Dan begonnen de grote kanonnen zich te roeren.”
“ Een nieuwe aanval volgde op de Kanarieberg”
“Nu ontbond die ploeg zijn duivels ten volle”
“De aloude traditie schrijft voor dat Milaan-San Remo ontploft een
kwartier voor het einde.” “Op de Taaienberg gooide de Deen
een eerste bommetje…..”
“Ik steek voor al onze renners mijn hand in het vuur”.
“Door al dat vuurwerk reden ze de beklimming met een gemiddelde
snelheid van 38 km per uur op.”
“De ploegen streden niet met gelijke wapens”
Als dat geen oorlogstaal is, uitgebracht door onze sportreporters !

ALS IN DE MEI : HET BEGIN VAN EEN HOOPVOL JAAR

Als in de mei, de blijde mei, de merel fluit in ’t woud, ja, fluit in ’t
woud. Dan trekken jonge kerels van niets benauwd.
Juni-valle-valle-valle-valle-valle (bis)
Dan trekken jonge kerels, van niets benauwd.
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VERSLAG DONDERDAG 27 MAART 2025

Met zo’n 41 leden waren we terug samen voor de bijeenkomst met een
reisdocumentaire over Taiwan. Spijtig genoeg waren de heer en mevrouw
Demarsin-Opsomer niet beschikbaar om gezondheidsredenen maar we
vonden toch een oplossing. We kregen toch beelden te zien van dit mooie
eiland. Na onze koekeboterhammen en wat gezellig gekeuvel namen we
afscheid. Tot volgende maand !!!

Eerst nog een woordje uitleg over onze
geslaagde daguitstap naar de Zwalmstreek.
Ondanks de mist bij vertrek brak de zon
erdoor tot tevredenheid van iedereen. De
geuteling, een dikke pannekoek
opgewarmd in boter was een ontdekking.
Het Sint Franciscusinstituut op het domein

van het kasteel van Liare was een ander hoogtepunt.
De gepensioneerde
bakkerin van bakkerij Pede
Diane Heudevinck was een
voorbeeld van werklust en
vitaliteit.

Volgend jaar een nieuwe en leuke
bestemming ?
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