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Joren Vermeersch (1981) is jurist, historicus en schrijver van de boeken '1349' en
'Vlaanderens Waanzinnigste eeuw' . Daarnaast is hij ook vaste columnist bij De
Standaard.

Joren Vermeersch is master in de rechten en bouwde een juridische carriére op,
maar de passie voor geschiedenis bleek te sterk. In 2015 werd hij master in de
Geschiedenis. Dat jaar won hij de Schaepdrijverprijs voor beste thesis in de
geschiedenis, met een studie over de Zwarte Dood, die ook de basis vormt voor zijn
eerste non-fictieboek dat verscheen in 2019: '1349’: Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen
en Europa veranderde.

In 2023 kwam het literair historische boek 'Vlaanderens Waanzinnigste Eeuw
1297-1385' uit.

In de lezing neemt Joren Vermeersch ons op sleeptouw door belangrijke
gebeurtenissen uit de 14de eeuw aan de hand van getuigenissen (kronieken en
brieven, weergegeven in authentieke Middelnederlandse taal). Gepresenteerd in een
prikkelende PowerPoint krijgen we een doorleefde impressie van onze 14de-eeuwse
geschiedenis: wat de mensen van toen is overkomen, hoe zij deze gebeurtenissen
hebben ervaren en hoe die hun sporen nalieten in hun maatschappij. Er wordt ook
rekening gehouden met de impact van deze gebeurtenissen op het leven in onze
streek.



