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                                                            Afdeling Roeselare 

Maandag 2 juni 2025 om 14.30 u  

Don Bosco, ’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare 

Zuidelijk Afrika. Van Namibië tot Zimbabwe 
Gastspreker Patrick Dewilde 

Audio-visuele montage met live-commentaar 

In de voorbije decennia had Patrick Dewilde, als buitenland-vertegenwoordiger 
bij Sabena en Brussels Airlines, de gelegenheid om te wonen en werken in heel 
wat landen. We maken een reis van meer dan 5000 km door Zuidelijk Afrika.  
In Namibië rijden we door de Kalahari-woestijn en maken kennis met de 
Bosjesmannen en de Himbas. Voor de kust van Walvisbaai varen we tussen 
duizenden zeeleeuwen. In Zimbabwe schitteren de Victoria-watervallen en de 
paleizen van Groot-Zimbabwe. Lesotho bereiken we door de gevaarlijke Sani-
pas op te rijden en we maken er kennis met de beste schaapscheerders ter 
wereld. In Swaziland kan je logeren in het safaripark van koning Mswati, die, 
alhoewel hij al 15 echtgenotes heeft, er elk jaar nog één bijneemt. De grote 
wildparken van Zuid-Afrika en Botswana hebben een fascinerende fauna en 
flora. Maar er is zo veel meer: de omgeving van Kaapstad met zijn wilde kusten 
langs Kaap de Goede Hoop, de Tafelberg, de wijngaarden van Stellenbosch en 
het Robbeneiland waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. In Kwazulu-
Natal zijn er de tropische stranden, de majestueuze Drakensbergen en de 
erfenis van de grote Zulu-koning Shaka Zulu. Dit is ook een reis door de tijd: 
van de 30.000 jaar oude cultuur van de Bosjesmannen, over de komst van de 
Bantoe-stammen en de kolonisatie door Portugezen, Hollanders en Engelsen, 
tot de meer recente tijden met Boerenoorlogen, Apartheid en Nelson Mandela.  
 

Deelnameprijs, koffietafel inbegrepen: 
Leden € 6,00 - niet-leden € 12,00.  
Vrijetijdspas -50 % 


