APRIL  (Djoos) DONDERDAG 24 APRIL !

Den eésten dag van ‘n moand april zend-je de zott’n woa da’j wil.
De tweede weke ol, laat nuus hopen, go’m weerol in nuus lyfke lopen.

De derde weke van april kunn’n me nog rooi hén mee é gril !
Mor achter zesse-zeven doagen go’m were nuze sandoal’n droagen.

‘t Gebeurt wel dat de wind nog byt in ’‘n vasten...mor achter dien tyd
is 't Poaschen. ’tls‘t nieuw Leven ! En dat komt nuus courage geven !

JARIG: Nooit moet je de moed opgeven. Vandaag begin je opnieuw
met een nieuwe lei en een nieuwe griffel ! (touche)

Deryckere Ida, Lefebvre Maria (spoedig herstel !), Leman Paul,
Vanwalleghem Hedwig, Devlo Annie, Ameye Ginette.

Sorry, indien we jullie in het vergeethoekje staken......Proficiat voor
eenieder.

Een boekje van VI@s Wevelgem V.U. Paul Leman, Kortrijkstraat,136 8560
Wevelgem.
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Daaris april. Donderdag 24 april. Sexus Politicus. VROUWEN

en de MACHT (van 1700 tot 2024) in Frankrijk.

De heer A. D’Halluin, ere-advocaat uit Ardooie, gewezen docent in het
Hoger Onderwijs, sterk belezen in de Franse wereld, komt ons een
bijzonder interessante voordracht geven over de figuren die zo nabij de
macht in de Franse politiek stonden. Met
woord en beeld maken we kennis met een
vaak onbekende wereld. Wij onthalen je
met koffie en koekjes, schotelen je een
interessante voordracht voor en daarna
krijgen we een vlotte babbel over tal van
weetjes nopens het zwakke geslacht in die
sterke posities.

Koekeboterhammen en koffie horen daarbij
voor een zacht prijsje voor de leden.

Ook niet-leden kunnen aanwezig zijn voor 5
euro. Een minimum minimorum! Tot
Madame de Pompadour donderdag 24 april.

Alles in JTH Ten Goudberge (grote zaal om 14.30 u.) 1




VROUWEN en DEMACHT - VROUWEN aande MACHT?

Meester André D’Halluin, ere-advocaat, spreekt over de invloed

van de vrouwen (en maitresses) op de Franse politiek van de 17 de tot
de 21 ste eeuw. De spreker geeft een verrassende inkijk in de Franse
vrouwenbhistories, van en rond de Franse koningen, presidenten en
hun ministers. Dit geillustreerd met afbeeldingen. Hij brengt ons een
verrassend verhaal over vrouwen die gedurende vier eeuwen de Franse
politiek sterk beinvloed hebben. Franse toppolitici beperken hun taak
niet tot vergaderingen en congressen. Veel Franse machthebbers
wisselen, in de traditie van de vroegere koningen, werk en “vrije tijd”
af. Maar de pers ligt op de loer en stelt ook kritische vragen bij de
frivoliteiten van de machthebbers.
Enwij ? Wij kunnen ons wellicht
verkneukelen, of hen met de vinger
wijzen.

Maar we kunnen vooral ook leren
dat de behoefte om te verleiden
samengaat met verovering en macht.
De voordracht geeft een
verrassende kijk in de Franse
vrouwenbhistories van en rond de
Franse koningen, presidenten en
hun ministers. Machthebbers ?!
De spreker heeft het geheel mooi
Lodewijk XIV geillustreerd vanaf Lodewijk XIV

De zonnekoning tot president Macron.

SEXUS  POLITICUS

De hobby van de heer D’Halluin is literatuur en politieke en culturele
geschiedenis, vooral van Frankrijk en Duitsland. Sinds jaren geeft hij
historische voordrachten over onder meer de Franse Revolutie, de
bevrijding van West-Europa, de wording van de Europese Gemeenschap
rond de as Frankrijk-Duitsland en ook over het leven van :

Charles DE GAULLE, Lincoln en Obama.
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HET INTERBELLUM : DOLLE TIEN JAREN (1930-1940)

Het vooroorlogs tafereel kwam even ter sprake. letwat een toestand
zoals op onze huidige dagen van onzekerheid. Op hoop van.......vrede.
1930: De grootste economische depressie, crisis van de 20 ste eeuw.
Na de beurscrash van 1929....De aandelenkoersen op Wall Street (VS)
kelderden ongewoon snel.

1932: men bakende alhier de taalgebieden af volgens het principe van de
meerderheid van de bevolking. In de vele vorige jaren was er een
geleidelijke vervlaamsing (naast het Frans) op tal van terreinen in onze
Vlaamse streken. (zie bv. opschrift in beide talen op onze
goederenloods in 't station). In 1932 werd dit officieel het Nederlands

in onze contreien.

Letop: onze soms naieve Vlaamse vertegenwoordigers konden zich
neerleggen bij een algemene twee-taligheid in het hele land. Het waren
echter onze Waalse broeders die opteerden om het eentalig karakter van
Wallonié te behouden. En dus ook van Vlaandren. Zij vreesden dat
steden als La Louviere, aangedikt met tal van Vlaamse arbeiders en
mijnwerkers wel eens te Vlaams konden worden. (Les loups, de wolven).
Die taalwetten werden dan toch in 1932 en 1962 bevestigd en ze hadden
gevolgen op tal van gebieden. Er kwamen nog wat strubbelingen, o.a.

bij tweetalige gebieden. Maar....hoe méér talen je kent......hoe beter !
Belgié mikte op een neutraliteit. Dus mooie
intenties....en de Tory Chamberlain  ('38)

~ dacht dat hij in Miinchen de vrede meenam naar
Londen. Jammer genoeg voor hem had
Churchill het bij het rechte eind en toen kwam
ook onze “koningskwestie” reeds in de
gezichtseinder. Maar 't lag verin 't geheugen.
Hopelijk zijn er nu geen hardere noten te kraken,
want onze jongeren (tot 60 jaar !) moeten toch
naar festivals.

Architectuur Interbellum 7



VERSLAG 27 FEBRUARI

Met zo’n 34 leden waren we terug in het jeugdhuis Ten Goudberge.

Het onzekere weer en enkele valpartijen speelden ons parten.

Paul vertelde ons over vooroorlogse feiten en over de beginperiode van
de oorlog 40-45. Veel leden konden nog enkele details in de
herinnering brengen en zo kwam er interactie. 0ok over de kleutertijd
konden we nog iets vertellen. Belevenissen die onze kinderen met enig
ongeloof zouden aanhoren. Wat zijn de tijden veranderd.

Zoals gewoonlijk was er nog onze koffie met koekeboterhammen en met
een gezellige babbel sloten we af. Tot weerzien in maart voor een
reisdocumentaire van de bovenste plank over Taiwan. Een heel mooi
land ! (Rita)

ENKELE BESCHOUWINGEN NA DE INTERACTIE

Feitelijk is het schoolgebeuren blijkbaar geen doorn in het oog geweest
van onze jeugdjaren. Er waren wel de straffen die vaker neerdaalden op
het jonge volkje.

Er waren de
ezelsoren in de
kleuterklas en er

Een kliksysteem,
maar er was
blijkbaar geen

Later kwam er het
“op de knieén zitten in één of andere hoek”, maar je verdiende het
soms..... en je moest nog niet veel verhaal gaan zoeken bij je ouders.
Leren was leren, het geheel ging allemaal een stuk trager en het spel
was soms een straatgebeuren.

Een gemeenschap van de straatjongeren.

Allemaal moeilijk te reconstrueren.  Nu moet alles veel leuker zijn....
Enja, moeilijke wiskunde, of moeilijke Franse verbes zijn voor velen
niet altijd leuk. Maarja, hetleven wordt ook leuk opgediend.....
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was die lange tong.

algemene frustratie.

Door de passie voor de Franse geschiedenis kreeg hij ook een grondige
kennis van de diverse anekdotes en vrouwenbhistories die de Franse
politiek sieren. Dit laatste is dan ook meer een ludieke invalshoek
van de Franse politieke zeden en het voorwerp van zijn voordracht
alhier. Sexus Politicus of “Lesfemmes et le pouvoir en France”,
naar aanleiding van enkele recente Franse publicaties.

TUGERS en THUGERINNEN Christ. Clerc

Nee, nietlouter sensatie, maar het doorleefde leven van vijf Franse
presidenten. Hun moeilijkheden, hun ambities, hun tegenslagen, hun
liefdesrelatie, hunrivalen, hun aanbidders.

Zo was De Gaulle, die Frankrijk uit de
penarie hielp, verwikkeld in een
ongenadige strijd om het loslaten van
Algerije, Frans grond-gebied, met
felle tegenstanders en ei zo na... een
burgeroorlog.

Hij zou de hulp en toezegging gekregen
hebben van de Franse
parachutistengeneraal Massu en liet
enkele tijd later een aantal opstandige
generaals vrij. Hij herstelde hen zelfs in
hun eer. Wat een spanning in eigen
midden....

; Aan de hand van anekdotes en
ongepubliceerde info wordt het gezinsleven van de zes presidenten van de
V de republiek Ch. De Gaulle, G.Pompidou, V. Giscard d’Estaing, F.
Mitterand, J. Chirac en N. Sarkozy, geanalyseerd in het licht van de
banden tussen het leven als echtpaar en macht.

NIET ENKEL Mme de Pompadour

Daarvoor moet je teruggaan naar Lodewijk XV, naar Versailles, maar
een jonggestorven maitresse van de koning.  Naar een wereld van
jaloersheid en rijkdom, van cultuur en machtsmisbruik.

Maar het bovengenoemde boek van Christine Clerc dompelt ons 3



voor het eerst in het huwelijksleven van de presidenten en het ontleedt
de obscure en machtige banden die hen aan de macht verbinden.
Bedrogen door talloze rivalen, opgeofferd om de allesverslindende
passie van de politiek, bespioneerd, uitgekleed, bekritiseerd :

de vrouwen van staatshoofden verzetten zich desondanks.

Voor de liefde, uit plicht en omdat ze ze nodig hebben.

Chr. Clerc schreef o.a. ook “Journal intime de Jacques Chirac. »

VROUWENBEWEGING : KEERZIJDE VAN EEN MEDAILLE

We kenden allemaal het klassieke gezin waarbij moeder vooral thuis heer
en meester was. Grote gezinnen en een thuiswerkende moeder die
nooit rust kende. Het klassieke plaatje in het Vlaandren van weleer.

De nieuwe man was er nog niet. Die kwam soms laat over de drempel
en zijn vrouw had alles in orde gebracht voor een stevig avondmaal.

Het liep natuurlijk niet allemaal van een leien dakje.....maar de wereld
verliep toch wat trager. “Het huis mijns vaders waar de dagen trager
waren, was stil, daar ’tin de schaduwing der tuinen lag en in de stilte
van de rust-gewelfde blaren”.

Inmiddels werd er aan de boom geschud. De moderniteit trad in.

De vrouw deed haar intrede in het moderne leven en zelfs mensen met
vreemde roots ontsnappen niet aan de rage van “de rechten en plichten”
van eenieder. Zeker voor de vrouwen op de Vrouwendag.

In de werkmiddens klimmen de vrouwen op de internationale en
nationale trappen : ministeries, spoorwegen, kerkmiddens,

‘t Vaticaan, allerhande sportmiddens......wielermiddens, voetbal,
basket, volley, atletiek, schoolmiddens......In sommige scholen

van het gemengd onderwijs is de opgave soms: zoek eens een man

als leerkracht. Alles brengt zijn voor- en zijn nadelen.

Er is beslist nog werk aan de winkel, in sommige sektoren en landen :
nog veel werk.  Misschien zouden we wel eens kunnen zeggen :

“Leg het lot van de wereld, van tienduizenden mensen, eensin
handen van vrouwelijke toppolitici I”.  Sporadisch duiken er dames

op in hogere rangen, maar het lot van de mensheid ligt nog al te vaak in
handen van bullebakken ?  De wereld zou er misschien wel beter
uitzien met wat méér diepzinnigheid, wat méér vrouwelijke intuitie.
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Het kan toch beter.....wanneer klemtonen worden gelegd op kinderen, op
gezinnen, op families voor wie welzijn primeert.

HET WERELDTONEEL DONDERDAG 24 APRIL

In een opstel over “Thuis” pent een vijftienjarige drie kernwoorden neer:
warmte gezelligheid, liefde. Die leerlinge heeft het goed met de
huiselijkheid. In Oost- Kongo vluchten vrouwen met hun samengevouwen
bezittingen voor de zoveelste maal naar het onbekende.

Veel vrouwen staan in de kijker en zij zorgen voor de gehavende
kinderkroost. Andermaal....Moeders die eenzelfde taal verwoorden.
TV-beelden. Ik lees verder over mijn presidenten van weleer.

Weten we welke troost generaal de Gaulle in zijn momenten van depressie
putte uit Yvonne de Gaulle, die tot op de laatste dag verliefd op hem was
en vurig zijn privacy beschermde ?  Herinneren we ons nog de woede van
Pompidou toen zijn vrouw werd aangevallen ?

En wat te denken van de verbazingwekkende medeplichtigheid van
Francois Mitterand met Danielle?  Etalors ?

Weten we dat Jacques Chirac Bernadette toen tot twintig keer per dag
belde? Vrouwen vanweleer?  Cecilia Sarkozy en Ségoléne Royal
luiden misschien een nieuw tijdperk in. Tumultueuze relaties, kleine
afspraken met liefde, ambitie en macht, metlijden. = Maar nooit tot
het punt dat ze uit elkaar gaan.  Of ? Een greep uit het niet zo
gemakkelijke leven van vrouwen en hun presidenten.

En terug klimmen naar vroeger, naar Napoleon, naar de koningen.

Kom maar even mee naar Parijs bij ons.....

Toch niet altijd champagne !

Francois Mitterand Mazarine Pingeot buitenechtelijke

dochter Mitterand 5



