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Dinsdag 20 mei
14.30u tot 17.00u

Zaal Café SPORTIEF MEENSESTEENWEG 118 - 8870 IZEGEM

Mobiel theater

“Schrik van Ik”

“Schrik van Ik“ is een moralistisch stukje theater over de oorzaken en
gevolgen van een oeremotie als angst. Waarom hebben we angst?
Waarom hebben we die angst zelfs nodig om te kunnen leven? Wat
is het verschil met vrees? Een ware ontdekkingstocht doorheen de
emotie waarmee ieder levend wezen te maken heeft.
Dit toneelstukje speelt zich dan ook af in een psychiaters kabinet in
de vijfiger jaren en is enerzijds moraliserend en anderzijds doorspekt
met fijne reepjes humor.
Auteur Gaspard Vandewalle liet zich net als in zijn vorige “God en
Darwin“ compleet  ondersteunen door  regisseur  Kris  Goris.  Samen
met  Marianne  Bruneel  acteert  hij  zelf  in  terug  een  zeer  originele
twee-akter.



Volgende activiteiten

17 juni     Daguitstap - Met de trein naar Oudenaarde
16 september   Bart Blomme - Izegem in oude foto's

Activiteiten Vlaamse actieve senioren in de buurt

Afdeling Ardooie-Koolskamp:
CC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 Ardooie:
Dinsdag 13 mei van 14.30u tot 18.00u
“Jeanne D’ Arc” door Danny Sap.
Prijs:  leden  €  5,00;  niet-leden  €  7,00.  Koffie  en  versnaperingen
inbegrepen.
Org.: Fons Lammertyn 0477-63 90 84 of flammertyn@gmail.com

Afdeling Ingelmunster:
OC  Bollewerpstraat 3 Ingelmunster: 
Maandag 12 mei van 14.30u tot 17.30u (deuren open om 13.30 u)
“Niet jong, wel cool…zo nu en dan! ”
Agnes  Bruneel  is  een  woordkunstenares  uit  Lendelede.  Zij  staat
reeds 40 jaar op de planken.
Agnes werd in 2024 70 jaar  en presenteert haar nieuwste creatie:
met een muzikaal woordtheater geeft zij ons een inkijk in het leven
van mensen met…levenservaring. Voel je je aangesproken?
Pianist  Geert  Valcke  zorgt  voor  de  muzikale  begeleiding  die  de
woorden benadrukt of juist zorgt voor lichtvoetigheid.
Inkom leden: € 7 en niet-leden € 11
Belangrijk:
Indien je,  als lid,  niet  aanwezig kunt  zijn,  wil  dan verwittigen vóór
donderdag 8 mei
Ben je geen lid en wil je deelnemen aan de activiteit, schrijf dan in
vóór 8 mei.
Info: marleen.tassaert@telenet.be



BEZOEK AAN OUDENAARDE 17 juni

PROGRAMMA: Dinsdag 17 juni 2025

8u30  Verzamelen op het perron station Izegem
8u51  Vertrek van de trein
9u28  Aankomst station Oudenaarde
10u    Bezoek aan “Het Ronde van Vlaanderen Centrum”

met twee gidsen
12u    Lunch in de Kwaremontzaal van “Het Ronde van Vlaanderen 

Centrum”
Stoofvlees met sla en frietjes of vegetarische pasta.

14u30 tot 16u30  Bezoek aan het stadhuis en museum MOU met 
twee gidsen.

Nog iets drinken op de markt en dan te voet terug naar het station.
De terugreis is voorzien om 17u32 met aankomst in Izegem om 
18u09

Het is ongeveer 1 km wandelen van het station van Oudenaarde 
naar de Markt.

Personen die liever niet 1 km wandelen kunnen ook met de eigen 
wagen komen en dicht bij de markt parkeren.

Kostprijs 50 €
Zonder trein 42 €

Op de trein is er gereserveerd voor 40 personen.
Je bent ingeschreven als je de 50€ / 42€ overschrijft om rekening 
BE83 4727 3518 4115 van Vl@s-Izegem met de vermelding 
"daguitstap + naam".





Maandag 5 mei 2025

In de Plantijnzaal van de stedelijke bilbliotheek om 14.30u

Alsof het voorbij is - Julian Barnes

De tijd heeft Tony Webster ingehaald: ineens
is  hij  een  man van  middelbare  leeftijd,  die
zonder weemoed terugkijkt op zijn schoolja-
ren. Maar het geheugen is niet perfect. Het
kan altijd verrassen, zoals een brief van een
notaris  kan  bewijzen.  Doorweven met  Bar-
nes'  kenmerkende  precisie,  vaardigheid  en
inzicht  is  Alsof  het  voorbij  is  een meester-
werk  van  een  van  's  werelds  voornaamste
schrijvers.

Julian Barnes is een Britse schrijver die be-
kend staat om zijn scherpe intellect, subtiele 
humor en verfijnde schrijfstijl. Een van zijn 
bekendste werken is ‘Alsof het voorbij is’. Dit 

boek won de Man Booker Prize en is een introspectieve roman over 
herinneringen, tijd en de manier waarop we ons verleden interprete-
ren.

Volgende activiteiten leesclub

30 juni       Lessen - Ian Mc Ewan
08 september  Ten oosten van Eden - John Steinbeck

Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 Izegem
051-30 33 28    0499-21 11 49 Katrien.Seynaeve@gmail.com



Verjaardagen van onze leden in mei

  5 mei:  Guido De Muynck
  7 mei:  Huguette Oosterlinck
  8 mei:  Winny Smalle
16 mei:  Ingrid Mallisse
17 mei:  Luc Terryn
17 mei:  Agnes De Keyser
21 mei:  Wilfried Desloover
21 mei:  Katrien Debrabandere
24 mei:  Jose Callens
25 mei:  Rita Casteleyn
25 mei:  Francine Vantieghem
26 mei:  Renate Blondeel
26 mei:  Patrick Neyrinck
30 mei:  Caroline Couckuyt
31 mei:  Kathleen Himpe

Wij wensen de jarigen een warme en fijne verjaardag.



Moederdag – zondag 11 mei
Voor moederdag verwennen we graag de mama's en meer algemeen de
vrouwen. Een flesje parfum is vaak een leuk cadeautje.

5 mei

Lancering van het parfum Chanel No.5 (1921)

Boek: Het geheim van Chanel no 5

Parfumhuis  Chanel  heeft  iets  met  het  getal  vijf.  Het  beroemde  parfum
Chanel  No.5  werd  in  opdracht  van  modeontwerpster  Gabrielle  ‘Coco’
Chanel dan ook gelanceerd op de vijfde dag van de vijfde maand van het
jaar 1921. Op 5 mei 1921 dus.

Het parfum, gecreëerd door parfumeur Ernest Beaux, groeide uit tot één
van de beroemdste parfums ter wereld. Niet  alleen vanwege het  aroma
maar ook bijvoorbeeld vanwege de stijlvolle art deco-fles en gouden kleur.

Op verzoek van Chanel ontwikkelde Ernst Beaux twee reeksen parfums.
De ene was genummerd van 1 tot 5 en de andere van 20 tot 24. Gabrielle
‘Coco’ Chanel, die dus een voorliefde voor het getal vijf had, koos zonder
aarzeling voor het vijfde parfum.



27e jaargang

Beste fietsvrienden

Straks is het de meimaand. Maar met de fietsclub zijn we al in Dadizele
geweest dank zij Rik en Kichou. Wel niet in de basiliek maar in De Chapoo.
Met onze nieuwe gids Johny hebben we “De oude weverij route” gereden.
Met Mario en Luc zijn we in Wielsbeke naar nieuwe moto’s gaan kijken.
Simonne was zo overdonderd dat ze bijna haar fiets niet meer vond. Met
Eddy hebben we een bezoek gebracht aan de breiclub van Geluwe in De
Spie.
We verwelkomen onze nieuwe fietsleden: Geert Soetaert, Luc Houtekier en
Filip Balcaen.

Rudy Stockman en het bestuur van de fietsclub.
rudy.stockman@live.be - 0477 36 72 54

Eerstvolgende activiteiten

Dinsdag 06 mei Namiddagtocht met Rudy Stockman
Dinsdag 13 mei Namiddagtocht met Patrick Wittevrongel
Donderdag 22 mei Dagtocht met Luc Pattyn en Rudy Stockman
Dinsdag 27 mei Namiddagtocht met Rik Guillemyn en Kichou Lycke
Dinsdag 03 juni Namiddagtocht met Rudy Stockman

De namiddagtochten starten stipt om 14u. Samenkomst op de Grote Markt.
De dagtocht start om 09u op de Grote Markt. Voor deze dagtocht werken 
we weer met inschrijvingen. Hierover kregen jullie nog een aparte mail.



Verslag vorige activiteiten fietsclub

Dinsdag 1 april

Volop  zonnig,  14°  maar  de
gevoelige  koude  oostenwind  is
een beetje een spelbreker. Johny
Db,  onze  nieuwe  gids,  ziet  44
leden opdagen die hij mag leiden
op  zijn  eerste  rit.  Het  begint  al
mooi  met  een  “wandeling”  door
het   kasteelpark  van  het
Blauwhuis  vooraleer  het
zuidoosten in te duiken. Het gaat
straat  in straat  uit,  met zicht  op

de Doornmolen naar  Krieke  en Klein Harelbeke waar we alweer
eens langs Holvoets kapel passeren. Aan de overkant zien we dat de
“doening” van onze Soudal-Quick-Stepper, “just a farmer's son from
Belgium”  al  goed  gevorderd  is.  Over  de  Muizelmolen  zakken  we
verder af tot aan de Leie arm met zijn restanten van een vergane
vlasnijverheid. We volgen de rustige Leie vlakte tot in Ooigem waar
we juist voor de Munkenbrug de Leie volgen tot aan het kanaal. Daar
steken we over en volgen nu voor de verandering eens de overkant
van de vaart westwaarts tot aan de Expressweg. De oversteek aan
de lichten, iets voor de Fabiolabrug, is blijkbaar niet afgestemd op
fietsgroepen want pas na 5 keer geraken we aan de overkant van de
weg. We slaan wat verder af en zoeken onze weg langs onze eerder
onbekende wegen naar onze eveneens onbekende stopplaats Café
’t Fort op de Paanders in Meulebeke. 
Het is zoeken naar een plaatsje voor ieder. Tot de laatste stoel aan
de toog, aan een tafeltje binnen of buiten op het terras, op de “voute”
tot zelfs op een bank zijn ingenomen. Zo’n grote bende is voor de
uitbaters  een  beetje  een  overrompeling,  maar  we  geraken  toch
allemaal redelijk vlug bediend met een verdiend natje.
Als we terug vertrekken is de wind nog wat aangewakkerd. Via de
lange Paanderstraat  gaat  het eerst nog wat tegenwinds tot  op de
Ketelberg, daarna met zijwind tot op grondgebied van Pittem waar



we keren om ons dan met rugwind tot aan ’t kasteel van Ardooie te
laten blazen. Via ’t Bloemgat en Emelgem komen we allen tevreden,
de niet-gemotoriseerde waarschijnlijk een beetje moe, na een goeie
47 km terug thuis. Onze gids is geslaagd met grote onderscheiding,
een mooie rit met enkele frisse ideeën, maar de volgende keer, als
het enigszins kan, graag wat minder wind bestellen.
gdm

Dinsdag 8 april

Opnieuw een zonovergoten dag met een matig NO briesje en een
16°.  Luc  en  onze  fotograaf  Mario  mogen 45  leden  op  sleeptouw
nemen  voor  hun  rit.  We  vertrekken  langs  het  kanaal  richting
Ingelmunster waar we moeten afslaan wegens werken wat verderop.
We slaan voor het  station het  ZO in en komen, warempel alweer
eens aan Lampaerts “doeninge” en Holvoets kapel uit. Straks gaan
ze daar  nog denken  dat  wij  er  wekelijks  op  bedevaart  gaan.  Via
Hulste en Bavikhove komen we opnieuw aan de Leie boorden die we

ditmaal  volgen  langs  het
historisch  landgoed
Munkenhof,  in  de  bocht  van
de  Oude  Leiearm,  juist  over
de  gelijknamige  brug  in
Ooigem.  Eenmaal  onder  de
brug van de Expresweg N382
slaan we links af en volgen die
drukke  baan  een  stukje  op
weg  naar  onze  stopplaats
“Brasserie  Mauritz”  in
Wielsbeke.
Na wat zoeken heeft iedereen

een plaatsje gevonden binnen of op het buitenterras en kunnen we
genieten van wat vochtaanvulling.
Als  we  terug  vertrekken,  blijven  sommigen  nog  eerst  met  wat
jaloerse blikken staren naar al die blinkende motoren die daar buiten
gestald staan maar springen dan toch maar op hun eigen vehikel.
Via het mooie park in de omgeving van het gemeentehuis verlaten
we het centrum en trekken het noorden in richting Wakken. We laten



de Baliekouter liggen en fietsen door de nog wat kale fruitplantages
en  de  rustgevende  Mandel  valei  tot  aan  Kalberg  om  dan  de
Ketelberg op te zoeken. Vandaar is het bergaf en wind achter tot aan
de Wantebrug aan het kanaal. Voor de verandering nemen we eens
de linkeroever op weg naar huis maar krijgen ook daar een kleine
omleiding voorgeschoteld. Het lijkt wel alsof we in een Plugstreet van
Gent-Wevelgem  zitten  want   onze  groep  doet  nogal  wat  stof
opwaaien als we door de droge paadjes van Wandel op de Mandel
naar de thuishaven fietsen waar we na een mooie rit van een 44 km
heel voldaan aankomen.
gdm

Donderdag 17 april

Ganse voormiddag zonnig weer en bijna geen wind, maar juist na de
middag  is  het  licht  bewolkt  maar  blijft  het  droog  volgens  de
voorspellingen. Rik en Kichou zijn van dienst en vertrekken van de
Grote  Markt  met  een  mooie  groep  van  41  leden.  Op  een  wat
ongebruikelijke manier bereiken we De Mol op weg naar De Klare
Gracht  en  ’t  Cleen  Schardauw.  In  “Winkel”  duiken  wij  onder  de
autostrade en trekken naar Moorsele waar we in de paadjes van de
Heulebeek  belanden.  Onderweg  vinden  onze  gidsen  een
speelpleintje een geschikte plaats voor de groepsfoto.  We trekken

verder  westwaarts  en  met  wat  omzwervingen  komen  we  aan
Floralux. Gezien de parking er proppensvol staat, is het blijkbaar niet
het moment om nu planten te gaan kopen. We kiezen daarom op
een steenworp ervan voor een stop in “Bistro Chapoo” waar we onze
dorst kunnen lessen en wat uitblazen.



We keren daarna een stukje terug op onze stappen, slaan af op de
Kezelbergroute om dan langs een ons ongekend gebied aan de A19
te  belanden.  Met  een  grote  boog  komen  we  terug  in  Moorsele,
steken  de  E403  over  naar  Gullegem,  laten  het  Provinciedomein
Bergelen links van ons liggen om terug aan de A19 en de Ring op
Kortrijk-West te belanden. In Heule raken we even de spoorweg aan
en  fietsen  dan  langs  de  Magerstraat  opnieuw  op  meer  bekend
terrein.  Na nog een inspanning bij  de beklimming van “Lendelede
Berg” laten we ons, met nog een klein ommetje, uitbollen naar de
Bosmolens om na een 46 km zo terug thuis te belanden. Een mooie
rit waarbij onze gidsen hun opperste best hebben gedaan om zoveel
mogelijk  bekend  terrein  te  vermijden  en  ons  heel  wat  nieuwe
onbekende wegen hebben voorgeschoteld
gdm

Dinsdag 22 april

Een betere dag na een natte Paasmaandag en de dag waarop het
overlijden  van  paus  Franciscus  wereldnieuws  was.  Eddy  mag
vandaag de kudde van 32 leden leiden. Per toeval gaat het dezelfde
richting  uit  zoals  verleden  week,  maar  ditmaal  fietsen  we  door
Moorsele verder naar het zuiden tot aan “Menenwald”, de grootste
Duitse Militaire Begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in West-
Europa, juist op de grens van Wevelgem en Menen. Via het noorden
van Menen komen we na een stevig ritje met wat lichte tegenwind

aan op  onze  bestemming  in
de  cafetaria  van  het
Dienstencentrum  “LDC  De
Spie” in Geluwe. We worden
er vriendelijk bediend door de
medewerkers  al  zijn  we niet
gekomen om wat te breien of
te haken zoals enkele andere
groepen  die  daar  van  een
drankje genieten.



Als we vertrekkensklaar staan, zijn er enkelen die absoluut eerst nog
eens op een speeltuigje willen zitten in het bijliggend pleintje, dus
wordt  er  dan  maar  beslist  de  groepsfoto  daar  te  nemen  om hen
tevreden te stellen. Als we vertrekken, maken we vooraleer onder de
A19 te duiken een paar grote bochten om dan noordwaarts, langs
wat krakkemikkige, landelijke wegen op te klimmen naar de hoogten
van de Kezelberg waarna we ons laten afglijden naar Dadizele. We
vermijden het centrum  en trekken verder naar Slypskapelle, dat we
nu  rechts  laten  liggen.  We  stomen  door  naar  Beitem  om  langs
Duizendzinnen na zowat 50 km terug thuis te komen. Andermaal een
prachtige rit met de gids die zoveel mogelijk bebouwde centra
 vermeed waardoor onze snelheid, dank zij een behulpzame wind bij
de  terugtocht,  wat  de  hoogte  instuwde.  Of  zou  die  snelheid  ook
kunnen  komen  door  wat  we  de  laatste  tijd  met  al  die
voorjaarsklassiekers op TV zien en ons een heel klein beetje Tadey,
Remco of Lotte voelen.
gdm



Trofeekaarting seniorenraad 14 april 2025

Vl@s-Izegem heeft deelgenomen aan deze jaarlijkse trofeekaarting
ingericht door de Izegemse seniorenraad.
Alhoewel we de beste kaarters in onze ploeg hadden, eindigden we
toch als laatste.
Manillen is een geluksspel en je kan enkel kaarten met de kaarten
die je krijgt.
Onze  dank  aan  onze  acht  kaarters:  PatricK  Wittevrongel,  Eric
Vanderheeren,  Johny  Debisschop,  Leona  Deprez,  Joris  Verbeke,
Dirk Lybeer, Giovanni Vandeputte en Dirk Loosveld.



Wist-je-dat-je

De porfieren stoel of de voelstoel

Dit is een klassieke Romeinse stenen zetel, met een gat in de zitting, zeg
maar een gemak- of kakstoel. De legende wil dat deze sedia stercoraria na
het schandaal (er was een pausin geweest) werd ingevoerd om na te gaan
of de pas verkozen paus wel ballen had. De jongste kardinaal (in andere
versies  alle  kardinalen)  moest  via  het  gat  in  de  zitting  de  pauselijke
genitaliën verifiëren. Daarbij murmelden de kardinalen ‘Testiculos habet et
bene pendentes’, om dan in koor ‘Habet ova noster papa’ te zingen. Het
gebruik  werd,  zo  luidt  het  verder  in  antiklerikale  geschriften,  afgeschaft
nadat  Leo  X  in  1513  aldus  verschillende  kardinalen  met  syfilis  had
aangestoken. Se non è vero, è bene trovato!
Toch heeft de sedia stercoraria bestaan. Hij zou een functie gehad hebben
in het  pauselijk kroningsritueel.  De nieuwe paus moest  er  even in gaan
zitten vooraleer de kathedraal van St-Jan van Lateranen binnen te treden.
Bij  het  rechtkomen zou hij,  of  de  omstanders,  een  vers  uit  Psalm 113
gezongen hebben: 
“Hij tilt de arme uit het stof, Hij trekt hem omhoog uit het vuil, geeft hem een
troon bij mensen van aanzien”.
Bedoeling was de nieuwbakken paus eraan te herinneren dat hij mens was
en bleef, onderworpen aan natuurlijke behoeften. De paarse kleur van de
stoel was een verwijzing naar de keizerlijke autoriteit.

bron: Wekelijkse nieuwsbrief 
van Historiek (17/2025) 


