
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 8 mei om 13:30u 
 

Wandeling in Berlare  
Gids  Raymond 

 
Beste Wandelaars 
 
Voor de wandeling van mei gaan we met Raymond naar Berlare. We starten onze 
wandeling in het kasteeldomein met zijn grote, fraaie landschapstuin, bos en 
waterpartijen. Het kasteel zelf is niet te bezoeken. We wandelen voor een 

gevarieerde trip door de Scheldenatuur 
langs landelijke wegen en zandduinen 
richting de Schelde.  
We springen even binnen in het 
Riekend Rustpunt, het kleinste museum 
van de regio en belicht het 
mesttransport over water van de stad 
naar het platteland. 
Onder de titel ‘Van stadsstront naar 

zandgrond’ is er een permanente 
tentoonstelling gewijd aan de beer- en mesthandel van de 17de eeuw tot ergens in 
de jaren ’30 van vorige eeuw. 
De steden hadden grote afval- en mestproblemen en de buiten kon die producten 
goed gebruiken voor de bemesting van de landbouwgrond. 
Overal langs de waterwegen ontstond dan ook een drukke handel tussen de stad en 
de buiten. 

 
Copyright foto's: Herman De Backer 

Het museumpje is omwille van de inhoud uniek in Vlaanderen . 
Copyright foto's: Herman De Backer 

foto: Door DimiTalen - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 

https://beleefberlare.be/sites/default/files/riekend-rustpunt-2.jpg


 
 
 
We stappen verder langs “Berlare Broek” ontstaan door een oude Scheldemeander 
naar ons startpunt 
 
Net als het Donkmeer heeft het Broek van Berlare zijn ontstaan aan de Schelde te 

danken. Beide zijn restanten van 
een afgesneden 
Scheldemeander. Op een kaart 
kun je nog duidelijk de vroegere 
Scheldebocht herkennen. Zo'n 
9000 jaar geleden werd de bocht 
afgesneden en kreeg de Schelde 
haar huidige loop. Er ontstond 
zo een sikkelvormig meer dat 
het huidige Broek en Donkmeer 
omvatte. Door een stijging van 
de zeespiegel (toen ook al!) 

werd daarop de afwatering van het binnenland bemoeilijkt en begon dit meer te 
verlanden. Uiteindelijk werd de afgesneden meander volledig opgevuld door 
veenvorming. Aan deze verveende toestand veranderde weinig of niets tot het 
einde van de 17de eeuw. 
Vanaf 1696 tot na 1800 werd er op georganiseerde wijze turf ontgonnen in de 
verlande Scheldemeander. Turf was toen een gegeerde brandstof die tot ver buiten 
de streek werd afgevoerd. Meer dan zes miljoen kubieke meter zou uit het gebied 
zijn afgevoerd. Het gevolg van al dat gegraaf was natuurlijk dat er opnieuw 
waterplassen en moeras ontstonden. Dat vond de eigenaar (de gemeente) indertijd 
maar niks. Dus werd het gebied in 1854 verkocht met de verplichting tot 
drooglegging. In die tijd wou men nog zoveel mogelijk vruchtbare landbouwgrond 
winnen. 
Door het continu pompen slaagde men er (na veel moeilijkheden) in om vanaf 1862 
het gebied min of meer droog te houden. Aanvankelijk werden er wijmen 
(wilgentenen voor mandenvlechtwerk) geteeld. Na de tweede wereldoorlog werden 
er massaal populieren aangeplant voor luciferfabricage. In de periode 1965-1975 
werd er opnieuw een vijftigtal vijvers uitgegraven. In 1979 werd het Berlare Broek 
dan aangekocht door de overheid. Enkele kwetsbare stukken bleven afgesloten voor 
het publiek, maar het grootste deel is nu vrij toegankelijk op de paden.  
 
 
Aangepaste schoenen zijn aangeraden. De meeste wegen zijn verhard, maar af en toe stappen we 
toch op een onverharde weg/wegel.  

 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 3€ 
Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten 
Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden: 
Parking aan de kerk van Berlare 

Rond 13:50. 

 

 



Niet vergeten: 

Maandag    12 mei         14:30     Leeskring 
 

Boekbespreking: Steen van Bieke Roose 

Een meester-metselaar en zijn dochter vechten voor hun droom in middeleeuws 
Gent. Het jaar 1225. Meester-metselaar Martin d’Antoing trekt 
met zijn metselaars en steenhouwers weg van de burcht te 
Coucy, op naar het noorden. Hij wil werken in een van de 
grootste en meest welvarende steden van Europa, Gent. De 
plannen die hij het schepencollege voorlegt, getuigen van een 
vernieuwende geest en een grote vakbekwaamheid. Martin 
beschikt over organisatietalent en leiderschap, een vereiste 
voor wie wil bouwen aan een grote kerk. 
Toch loopt niet alles van een leien dakje. De edelman 
Enguerrand de Coucy voelt zich door Martin in de steek gelaten 
en laat hem najagen tot in Gent. De bouw van de kerk blijft niet 
gespaard van ongeluk en ook de vreemde verhouding met de 

nieuwe stadsadel, de Gentse patriciërs, blijft niet zonder gevolgen voor Martins 
gezin. 
Het verhaal geeft een mooi beeld van het leven in een stad in die tijd.  Het leest 
ook vlot, doordat de informatie prima gedoseerd is en gaat over het leven van 
mensen, in goede en slechte tijden. Het verhaal is niet zo 'kortaf' als de titel doet 
vermoeden. 

Wis en Greet verwachten je om 14:30u in zaal Domus, Dendermondesteenweg 
439 Destelbergen.   

Zij zorgen voor de koffie en een koekje. 

************************************************************************************ 

  Donderdag 15 mei         14:30                                    Ontmoetingsnamiddag 

 

Moederdagfeest met optreden van Tine Vanden Bussche 

“Le Carrousel de la Tour Eiffel” 

Bij deze voorstelling heb jij de touwtjes in handen. U 
bepaalt welke Franse chansons deze rasmuzikante uit haar 
accordeon tovert. Clo-Clo? Yvette Horner? Brel? Aznavour? 
Piaf? Of toch maar de musette? Elk paardje van de molen 
komt uit de stal van een chansonnier (-ière). En jij bepaalt 
wie even mag opdraven. Vervolgens draait de Carrousel 
weer verder. Onder de Eiffeltoren van Parijs, in het licht 
van lampionnetjes…  

 

Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom. Leden Vlas 8€ / Niet-Leden 10€ 

Graag een seintje als je komt voor maandag 12 mei. Zo kunnen wij het nodige 
voorzien. 

 Email: vlas9070@outlook.com of een telefoontje naar Henriette: 0494-15 53 66 

 

mailto:vlas9070@outlook.com


Donderdag   19 juni  12:00 u  Ontmoetingsnamiddag  

 

Barbecuefestijn 

We zetten de zomer in met een zomerse barbecue op het terras van de Sportbar. 

Traiteur Van Heule zorgt voor een 

variatie van vlees en groenten. Na de 

barbecue kan je nog genieten van een 

lekker dessert en koffie.  

 

Zaal ’t Meer Koedreef 3, Destelbergen   

 Deuren open om  11:30u  

Iedereen Welkom 

 

Leden Vlas 32€ / Niet-Leden 35 € Inschrijven kan tot maandag 16 juni. 

 Inschrijving is pas geldig na betaling van de deelnamekosten. Gelieve het 
verschuldigde bedrag te storten op rek BE68 4494 5950 4134   van Vlas 
Destelbergen. Met vermelding van naam en aantal deelnemers. Stuur ook een mailte 
naar : 

Email: vlas9070@outlook.com of een telefoontje naar Henriette: 0494-15 53 66. 

 

mailto:vlas9070@outlook.com

