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Het was stil en nog vroeg op dat eerste ochtenduur,
toen ik de zon boven de daken verschijnen zag.
En de blakende lucht ontstoken door dit hemelvuur,
de belofte bracht van een mooie zonovergoten dag.

Er was een wonderlijk rood licht dat alles bescheen,
de daken, de bomen, de vensters, en de straten. 
En de duisternis die langzaam en onwillig verdween,
uit een stad in diepe rust en nog stil en verlaten.

Ik rook de geur door de ochtendbries aangedragen,
van de rijen bomen verderop langs de waterrand.
De geur van kersenbloesem in zoete vlagen,
want de lente is eindelijk weer in het land! 

En hier buiten sta ik dan op mijn hoge balkon,
genietend van de frisse lucht nog zo puur.
Het gezicht geheven naar die prachtige rode zon,
te midden van mijn eigen kleine stukje natuur.

En in het park aan mijn voeten hier voor mij,
zingen de vogels uitbundig uit alle bomen.
Want de donkere dagen en de koude zijn voorbij,
warmte, licht en het nieuwe leven is gekomen.

Ruud Grootveld
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 De lente is in het land  

 Pasen brengt nieuwe kleuren 
Met Pasen is alles weer vol met kleuren,
nieuwe bloemen vol zalige geuren.
Eieren zijn overal verstopt en versierd,
kinderen lachen er is volop vertier.
Koeien en schapen lopen weer buiten,
overal hoor je  vogeltjes fluiten.
Nieuw leven komt er  aan,
overal zie je mensen stil staan.
Ze kijken naar jonge eendjes in de sloot,
op de velden mooie tulpen geel of rood.
Het is voorjaar, er hangt liefde in de lucht,
opa kijkt naar zijn kleinkind en slaakt een diepe zucht.

Een vrolijk Pasen
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 Woordje van het bestuur  
Beste vrienden,
Pasen brengt nieuwe kleuren. Pasen brengt de lente naar ons land. Na die lange, saaie, natte 
winter, hebben we vooruitzicht op nieuw leven, kunnen we de lentekleuren en geuren terug 
ontdekken, die onze zintuigen zolang hebben gemist. En van nieuw leven gesproken, we zijn 
in 2025 uitgegroeid naar 341 leden; is nooit eerder gebeurd. De warmte van de vele vrienden 
om je heen werkt aanstekelijk. Of is het dan toch ons programma dat ertoe doet, of de puike 
organisatie? Laten we het bij het geheel houden. Uw Houtland-Vl@safdeling wil een 
jeugdbeweging zijn voor senioren. Informatief, ontspannend, leerrijk, vernieuwend. We 
proberen de actualiteit te volgen en niet teveel stil te staan bij wat vroeger was. Een teveel aan 
nostalgie is niet altijd positief  en creëert soms een naar en onbehaaglijk gevoel. Wij senioren 
hebben nog een toekomst en we willen daar met volle teugen van genieten. In uw ledenblad: 
zicht op komende activiteiten, onze voorzitter die het heeft over ‘de QR-code’, Frans die 
inspeelt op het Vl@sthema 2025 ‘taal bouwt bruggen’, de gepensioneerde die zich verdiept in 
geschiedenis, Tine die geen katten in zakken koopt en nog veel meer. Veel leesgenot!

Verjaardagswensen  
Tijdens het tweede kwartaal 2025 willen we graag volgende leden 
feliciteren met hun verjaardag: 
Vanthuyne Etienne, Christiaen Karin, Demeulenaere Antoon, Cool Johan, 
Deceuninck Lena, Puype Lieve, Vanbecelaere Paula, Verhaeghe Annie, 
Vansteelandt Willy, Goris Maria, Baudelet Fernande, Glorieux Denise, 
Steelandt Anita, Vanthomme Nadine, Messeyne Maurits, Cuvelier Rita, 
De Cuyper Norbert, Vollekindt Fernand,  Meyns Valère,  Cool Denise, 
Vanacken Patrick,  Vandewalle Frans, De Witte Annie, Caen Régis, Deklerck Marie-Christine, 
Abeyesundere Brigitte,  Beuselinck Annemie, Maeckelbergh Suzanne, Vandenbussche Paul, 
Schutyser Mieke,  Blomme Trui, Desmet Monique, Desimpel Georges, Haelewyn Marleen, 
Bogaert Jef, Tanghe Roza, Verhelst Roland, Couvreur Stephane, Bilcke Willy,  Willaert Lut, 
Brabant Rita, van Zwam Carlos,  Haelewyn Frans,  Vereenooghe Noël, Taveirne Nicole, 
Theuninck Freddy,  Jonckheere Jacques, Cortvriendt Medard, Deman Jan,  Decap Godelieve,  
Degrieck Annie, Vanderjeugd Marleen, Lycke Jana, Audenaert Arseen, Huyghe Micheline, 
Verbeke Erna, Depuydt Vera, SymensPaul, Defloo Rosita, Bouteligier Monique, Nolf Norbert, 
Geldof Monique, Lagauw Dirk, Versyck Rosanne,  Bruynooghe Marijke, Vanthuyne Eric, 
Vandenbruwane Rita, Vandecasteele Micheline, Van Den Heuvel Pieter, Vlaeminck Maria,   
Vandewynckele Katrien, Bostoen Myriam,  Declerck Georges, Dedeyne Laurent, Stuyts Trees, 
Deklerck Rose-Anne,  Pauwels Cecile, Wybo Johan, Vandermeersch Roland, Denoo Rafael, 
Tydtgat Chantal, Tally Joël, Vandeputte Hilde,   Verplancke Jeannine,  Monton Linda,   
Dejonghe Linda, De Weirt Jo,  Jonkers Lieve, Van Coillie Luc, Strobbe Roza, Decorte Marc, 
Vanhooren Erna, Cordier Emiel, Verschaeve Suzanna, Exter Marie-Jeanne, Van Halst Eugeen,  
Missinne Lieve, Lievens Martin, Duyck Monique, Devos Paul, Jonckheere Christine,     
Schiltz Georges,  Couvreur Bea, Derynck Paula,  Mostrey Marleen en De Grande Redgy.
Nog vele gelukkige jaren!

Nieuwe leden 
In het eerste kwartaal 2025 verwelkomden we terug nieuwe leden:
We begroetten: Deseure Magda, Lagauw Dirk, Pype Rosette, 
Stevens Jacky, Taghon Ghislaine, Pype Greet, Coulier Marc, 
Vandewynckele Katrien. Allemeersch Ginette en Caen Régis.
Hartelijk dank voor jullie inschrijving.
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 Onze komende activiteiten 
Donderdag 3 april: Busuitstap naar haven Zeebrugge en Wijndomein Mérula
Voor onze jaarlijkse bedrijfsuitstap gaan we naar de haven van Zeebrugge. Een gids zal ons 
meenemen naar het bezoekerscentrum voor een uiteenzetting en filmprojectie.  Nadien maken 
we een rondrit in de haven.
Het middagmaal nemen we in ‘Brasserie Veldzicht’ in Damme.
Na de lunch brengt de bus ons naar ‘Wijndomein Mérula waar we een rondleiding en 
deskundige uitleg krijgen in de wijngaard en het wijnhuis. En uiteraard is er ook een 
degustatie voorzien. 

Donderdag 17 april: Gekonfijte taalkronkels     Carine Caljon
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.         

Eten en drinken, daar geniet iedereen van, maar weten we ook waar benamingen van 
ingrediënten en gerechten vandaan komen en waar ze echt voor staan?
Schuif mee aan tafel voor een verrukkelijk taalbuffet, vol lekkers van hier en uit verre 
keukens: van ‘Vlaamse kost’ via mezze en sushi tot smørrebrød en zakuski.
Hoe slopen termen als chocolade, koffie, mousseline en sinaasappel ons Nederlands binnen?
Wat is de eigenlijke betekenis van steak, spaghetti, paella en feta? Waarom zijn basiel- en 
koningskruid synoniemen voor basilicum? Welk verhaal zit er achter mayonaise, sandwich of 
tapa? Wat hebben krenten, sjalot en bearnaise gemeen? Hoe komt het dat Italianen een tomaat 
“pomodoro” noemen? Hoezo de loempia is niet Chinees? En drakensaus dan?
We smullen van taal.

Donderdag 8 mei: Moederdagviering      Viona Westra
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.      
Viona Westra brengt ons haar jongste creatie: ‘het deficitmodel’. 
Een poëtische en geestige conference over hoe senioren eerder 
blijken op te vallen door wat gebreken, tekortkomingen en 
foutjes dan door hun waardigheid, karakter, wijsheid en
activiteit.
Er gebeurt zo veel in je omgeving, op economisch en sociaal 
vlak. Elke dag sta je verwonderd te kijken naar al die nieuwe 
dingen die men uitvindt en die, zelfs al koop je ze niet, toch een 
impact hebben op je leven! 
Vandaar deze ludieke voordracht, met versjes, liedjes en 
anekdotes. Over communicatie en solidariteit, vervreemding en 
eenzaamheid. Over ons lijf dat zijn eigen weg gaat en de pillen-
fabriek die ons helpt. Over ongemakken en binnenpretjes, moed, 
rimpels en schoonheid. Over dagelijkse verwondering. We 
overleven in een dolle wereld!

Donderdag 22 mei: Dementie voor beginners      Krisje Tordoir
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.         
Dementie heeft niet alleen een grote impact op de persoon die ermee te maken krijgt, maar 
ook op de mensen in hun omgeving. Het kan soms lastig zijn om te weten hoe je het beste 
kunt omgaan met iemand die dementie heeft.
Of het nu gaat om beginnende dementie of ernstige dementie, het is belangrijk om geduldig en 
begripvol te blijven. Krisje Tordoir van de Alzheimer Liga Vlaanderen geeft ons praktische 
tips en adviezen om te helpen bij de dagelijkse omgang en om een  ondersteunende omgeving 
te creëren.
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Een nog relatief onbekende regio in het zuidwesten van Frankrijk. Toch heeft dit prachtige 
departement heel wat te bieden. Het biedt een mooie mix van karakteristieke badplaatsen met 
fijne zandstranden en belle-époque villa’s, schilderachtige eilandjes met typische houten 
vissershuisjes en historische bezienswaardigheden. Om nog maar te zwijgen van de prachtige, 
ongerepte natuur en authentieke dorpjes.
Ontdek hier alvast de mooiste plekjes en bezienswaardigheden in de Charente-Maritime.

Donderdag 3 juli: Vlaanderen Feest Geert en Liselotte
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.         
Geert Laureyssen & Liselotte Van Dooren zijn 
beiden muzikant in hart en nieren. Naast een 
aantal muzikale projecten, ('Nashville Pop' 
muziek, de Junior Club bigband en coverband The 
LD Project) besloten zij om als duo nog meer 
mensen te entertainen.
Met een arsenaal aan diverse instrumenten, zoals 
accordeon, viool, keyboards en andere, brengen ze 
verrassende interpretaties van gekende liedjes. 
Zowel in het Engels, Frans, Duits en Nederlands, 
bestaat hun oeuvre uit sfeervolle en genre- 
overstijgende songs waarbij het publiek zich 
gemakkelijk laat meeslepen. 

Dr. Jan Bolt geeft een lezing over zijn werk 
als wetsdokter en zijn in- en uitwendig 
klinisch onderzoek van slachtoffers van 
ongevallen en geweldplegingen. Jan Bolt is 
geboren in Nederland, studeerde en werkte 
in Gent, en breidde zijn expertise uit in 
Duitsland, waar hij de titel 'Facharzt für 
Rechtsmedizin' behaalde. Na 12 jaar keerde 
hij terug naar België om zijn carrière voort te 
zetten. Het werkterrein van Dr. Jan Bolt 
strekt zich uit van Veurne tot Oudenaarde.

Zondag 16 tot 22 juni: 7-daagse reis naar Vendée en Charente-Maritime (Fr.)      
  

Donderdag 12 juni: De wetsdokter vertelt door dr. Med. JanBolt  

Wat is een wetsdokter? Wat zijn de opdrachten? Welke soorten onderzoeken worden 
uitgevoerd op overledenen? Dit zijn enkele van de vragen die tijdens de lezing zullen worden 
behandeld. Dr. Jan Bolt doorspekt zijn uiteenzetting met beelden van overleden slachtoffers 
(niet voor gevoelige kijkers) en eigen humor.

Donderdag 14 augustus: Barbecue
In C.C. Albatros te Zarren
Wie er de vorige keren bij was, weet dat het goed 
was. Ook deze keer kiezen we voor dezelfde 
traiteur en kan je genieten van verschillende 
vleessoorten, groenten en sausen. Dranken 
worden aangeboden tegen een democratische 
prijs. Zaal “Albatros” in Zarren werd nu al 
vastgelegd.
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 Programma 2e semester 2025 
Do 3 juli Elf juliviering ‘Vlaanderen Feest’      met Geert en Liselotte
Do 14 aug. Vl@s-barbecue in O.C. Albatros te Zarren
Do 4 sept. Buurtaal – over de verschillen in Nederlandse en Vlaamse taal  Miet Ooms
Do 18 sept. Busuitstap naar Brussels Military Airport en de VRT
Do 2 okt. Over ouderdom, zorg en psychologie         psycholoog Luc Van de Ven
Do 23 okt. Ledenmaaltijd: ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd?            Kris Baert
Do 13 nov. De jaren ‘70 – nostalgie naar onze jeugdjaren  Frank Van Laeken
Do 4 dec. De opmars van de allergieën        dr. Didier Elbo
Do 18 dec. Kerstmis tussen oorlog en vrede       Jacques Lesage

De dorpelingen besloten om regen te bidden.
Op de gebedsdag kwamen alle mensen bijeen,
maar één jongen kwam met een paraplu.
Dat is GELOOF.

Als je baby's in de lucht gooit,
lachen ze omdat ze weten dat ze zullen opgevangen worden.
Dat is VERTROUWEN.

Elke avond gaan we naar bed,
zonder enige zekerheid dat we de volgende ochtend nog leven.
Toch zetten we de wekker om wakker te worden.
Dat is HOOP.

We plannen grootse dingen voor morgen,
zonder kennis van de toekomst.
Dat is VERWACHTING.

Wij zien het lijden in de wereld,
maar toch trouwen we en krijgen we kinderen.
Dat is LIEFDE.

Kinderen denken dat een dutje doen een straf is.
Als men oud is lijkt het een minivakantie.
Dat is REALITEIT.

Op het shirt van een oude man stond:
'Ik ben geen 80 jaar oud,
Ik ben een lieve 16-jarige met 64 jaar ervaring.'
Dat is HOUDING.

Leef je leven met geloof, hoop, liefde, vertrouwen en verwachting,
een goede houding en met de dagelijkse realiteit.

VRIENDEN ZIJN DE ZELDZAME JUWELEN VAN HET LEVEN...
MOEILIJK TE VINDEN EN ONMOGELIJK TE VERVANGEN!

 Wijsheid  
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 De leuke kant van de geschiedenis? 

Groetjes van een gepensioneerde

Wat men je NIET vertelde tijdens de vele geschiedenislessen!!!
De volgende keer dat je je handen wast, en je vindt de temperatuur 
van het water niet echt aangenaam, denk er dan eens aan hoe het er 
ooit aan toeging... Hier volgen een aantal feiten uit de jaren 1500. 
De meeste mensen huwden in juni, omdat ze hun jaarlijks bad 
namen in mei, en dus in juni nog redelijk fris roken. Tegen die tijd 
begon men echter toch al lichtelijk te stinken, en dus droeg de 
bruid een boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. 
Daar komt dus het gebruik vandaan dat ook vandaag nog de bruid 
een bruidsboeket draagt.
Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water.  De heer des huizes 
genoot het privilege van het schone water, daarna volgden de zoons en andere mannen die 
deel uitmaakten van het huishouden, dan de vrouwen, en ten slotte de kinderen. De baby's 
waren als laatsten aan de beurt. Tegen die tijd was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand 
in kwijt kon raken.... Vandaar de uitdrukking "de baby met het badwater weggooien".
Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinten. Het was de enige plek waar 
de dieren zich warm konden houden, en dus leefden de katten en kleinere dieren (muizen, 
ongedierte) in het dak. Als het regende werd het daar glibberig, en soms gleden de dieren dan 
uit en vielen van het dak. Vandaar het Engelse gezegde "It's raining cats and dogs".
Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was een echt probleem in de 
slaapkamer, waar ongedierte en uitwerpselen je schone beddengoed konden bevuilen. Daarom 
werden bedden voorzien van grote palen om een laken over te hangen dat dan toch een beetje 
bescherming bood. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.
In die tijd kookte men in de keuken in een grote ketel die altijd boven het vuur hing. Elke dag 
werd het vuur aangestoken, en werden er ingrediënten toegevoegd aan de ketel. Men at 
meestal groenten, en weinig vlees. Men at deze stoofpot 's avonds, en liet het overschot in de 
ketel.  Dit werd dan 's nachts koud, en 's anderendaags begon men gewoon opnieuw. Zo zaten 
er in hun stoofpot vaak dingen die er al heel lang in zaten.
Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven. Armere mensen aten en dronken uit loden 
voorwerpen.  Voedsel met een hoge  zuurtegraad zorgde ervoor dat een beetje van het lood in 
het voedsel terechtkwam, wat vaak tot een loodvergiftiging en de dood leidde. Dit gebeurde 
het meest met tomaten, waardoor tomaten de volgende ca. 400 jaar als giftig werden 
beschouwd. Brood werd verdeeld volgens je sociale status. Arbeiders kregen de aangebrande 
bodem van het brood, het gezin at het middendeel op en gasten kregen de bovenste, krokante 
korst.
Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken.. Die combinatie zorgde er soms 
voor dat de drinker een aantal dagen buiten westen was! Als de dronkaard dan bewusteloos 
gevonden werd langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt om te worden begraven. Hij 
werd een aantal dagen op de keukentafel gelegd, en de familie at en dronk aan diezelfde tafel, 
en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar het gebruik van de dodenwake.
Op een bepaald moment vond de bevolking in Engeland geen plaats meer om de doden te 
begraven, dus werden er kisten uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis 
overgebracht, zodat ze de graven konden hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, 
ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de binnenkant was gekrabd.  Ze beseften dan dat ze een 
levende hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, 
dat omhoog leidde en verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand moest dan heel 
de nacht op het kerkhof zitten om te horen of de bel rinkelde. En zo werd er wel eens iemand 
"gered door de bel": "saved by the bell". Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...?
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 De QR-code: opvolger van de streepjescode 

Het zal je ongetwijfeld al opgevallen zijn, die streepjes op ieder product dat je koopt in de 
winkel. Ze verwijzen naar het EAN-13 nummer, de European Article Numbering, een getal 
van 12 cijfers met daarachter een controlecijfer. Ieder product, of afgeleide, in Europa krijgt 
aldus een nummer, bijzonder goed bruikbaar voor voorraadbeheer en aan de kassa, om 
automatisch uw kasticket samen te stellen. De streepjescode, of barcode, werd gepatenteerd 
in1952 en voordat die bestond, moesten caissières de prijs van elk product handmatig 
intoetsen op de kassa. Nu wordt de streepjescode gescand en gaat alles supersnel. 
De eerste 2 cijfers van het EAN-13 nummer 
staan voor het land dat de code heeft 
aangevraagd  (54 is België, 87 is Nederland), 
de volgende 5 cijfers het bedrijfsnummer, dan 
5 cijfers die het product specificeert en tot slot 
een controlecijfer. Deze laatste maakt via een 
wiskundige formule een optelling van de 
andere cijfers en zo kan worden vermeden dat 
mocht het EAN-13 nummer op het product 
beschadigd zijn geraakt, een verkeerde code 
wordt ingescand en je aldus een verkeerde 
prijs voor het product betaalt.

Landcode

Bedrijfsnummer

Productcode

Controle

En dan die streepjes! Sommigen herinneren zich beslist nog mijn artikel ‘Computertaal-
Digitaal’ in het ledenblad van april 2024, waar we het hadden over binair rekenen.
Een computer verstaat alleen maar ééntjes en nulletjes maar zet die dan in verschillende 
volgordes en zo worden er allerhande combinaties en mogelijkheden gevormd.
En ook hier, in ons voorbeeld; als je met een scanner over de 95 streepjes gaat, wordt het licht 
op de zwarte streepjes geabsorbeerd en aldus niet teruggekaatst naar de scanner, dat staat dan 
voor een nummertje 1. Daarentegen worden de witte streepjes wel teruggekaatst vormt dat een 
0. Die streepjes vertegenwoordigen aldus hetzelfde nummer als het onderstaande getal, maar 
nu binair. Een dergelijk systeem kan tot 25 tekens aan.

Streepjescode en EAN-13 nummer

QR-code

De QR-code is de opvolger van de streepjes-code en heeft veel voordelen t.o.v. die laatste.
QR staat voor Quick Response of ‘snelle reactie’. Ze werd in 1994 ontwikkeld in Japan door 
ir. Masahiro Mara van ‘Denso Wave’ om de onderdelen van de voertuigen van Toyota en 
Isuzu beter te kunnen identificeren. En waar dat het scannen van de streepjescode steeds 
horizontaal dient te gebeuren ging Mara nu tweedimensionaal werken. De zwart-witte 
pixelpatronen werden ingebracht in een matrix waardoor men, naargelang de versie, meer 
tekens in het vierkantje kwijt kon en men aldus zowel horizontaal als verticaal kon scannen. 
Versie 1 bevat 21x21 modules, en dat gaat reeds verder tot versie 40 met 177x177 modules. 
Die laatste kan 4296 tekens aan. En dat is niet het enigste voordeel: je kan het vierkantje 
verkleinen, soms zelfs tot 1 cm2, en toch blijft het nog steeds leesbaar. Dat kan resulteren in 
een kleinere etikettering op de producten. QR-codes werken zelfs nog steeds als ze voor 30 % 
zijn beschadigd en zijn vanuit elke hoek leesbaar.
Een ander voordeel is dat Denso Wave de QR-code vrij laat gebruiken zolang de norm maar 
wordt gerespecteerd. Eind 2027 worden alle streepjescodes vervangen door QR-codes. 
Scanners in supermarkten en andere winkels moeten tegen dan geschikt zijn om QR-codes te 
scannen. Ook wordt het mogelijk om via de QR-code op het product aanvullende informatie 
op te vragen over zaken als duurzaamheid, en eventuele  recyclage van het betreffende artikel.
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QR-code en URL

Aanvankelijk werd de QR-code alleen in de auto-industrie gebruikt doch later bleek die ook 
perfect bruikbaar om een URL (Uniform Resource Locator) weer te geven, daar een 
smartphone ook QR-codes kan lezen. Je hebt dus je scanner altijd op zak.
Een URL verwijst naar het adres van een pagina op een website van het internet. Door hun 
samenstelling zijn URL’s behoorlijk lang omdat er in dat webadres ook zoekwoorden zijn 
ingebed zodat een zoekmachine (Google, Yahoo, Bing, YouTube enz.) de webpagina beter en 
sneller zou kunnen vinden.
Neem nu, als voorbeeld, een URL die ons leidt naar een bezoek aan de vleermuissafari in 
Kasteel d’ Aertycke te Torhout in augustus ‘22. Het adres van de pagina op de website is daar:
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vleermuissafari-in-daertrycke/4872e549-0a25-4258-
86dd-a9fb898916dc

Bovenstaand adres zonder fouten intypen op je computer, tablet of smartphone 
is moeilijk  en uiteraard ook zeer tijdrovend. Daarentegen, omgezet in een QR-
code is het raadplegen van die webpagina een fluitje van een cent.

En juist door dat gebruiksgemak vind je de QR-code meer en meer in het straatbeeld, op 
monumenten, de horeca, de bakker om de hoek. Zo bijv. in Mechelen waar dat bij straten die 
genoemd zijn naar één of ander persoon een QR-code werd toegevoegd om geschiedkundige 
informatie over die persoon te geven. We hoeven het zelfs niet eens zover te zoeken, zie maar 
bijvoorbeeld in Torhout op sommige bordjes van de Arthur Naeyaert fietsroute. Kortom, als je 
begint rond te kijken, bemerk je ze overal.

De QR-code raadplegen

Je kan de QR-code scannen met je smartphone. Bij veel toestellen is de scanner 
reeds ingebouwd. Het is gewoon drukken op het icoontje van je camera app en 
je apparaat richten naar de QR-code en zorgen dat die ongeveer in het wit 
vierkantje past op je scherm. De naam van de webpagina verschijnt en je drukt 
daarop om toestemming te geven dat je smartphone die webpagina opent.
Bij oudere smartphones  kan het wel zijn dat je eerst nog een QR-lezer app voor je toestel 
moet downloaden. Enkele app-bouwers vragen hiervoor een paar euro, bij anderen is dat 
gratis. Opgelet! Laat je geen abonnement aansmeren want daar geraak je nog moeilijk van af.
En uiteraard, je smartphone moet verbonden zijn met het internet, anders werkt het niet.

Vl@s Houtland website en nieuwsbrief
Het algemeen adres van onze nieuwe Vl@s Houtland website is:

https://sites.google.com/view/vlas-houtland
En ook hier hebben we een QR-code van gemaakt. Met de maandelijkse  
nieuwsbrief sturen we zoveel mogelijk de QR-code mee van de webpagina’s 
waarover het in de nieuwsbrief gaat. Bij het inscannen van die QR-code krijg je 
een webpagina met de volledige beschrijving van de activiteit te zien en ook het inschrijvings-
formulier. Bij gebruik van dat laatste niet vergeten om onderaan op de groene verzenden-knop 
te drukken. Ter bevestiging van je inschrijving krijg je dan een kopie van het door jou 
ingevulde formulier teruggestuurd.

Tot slot
Onderhavig artikel, misschien wat technisch, doch ééns dat je ermee weg bent is het gebruik 
van de QR-code werkelijk een zegen.

Ronny Jonckheere
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We krijgen steun van…  

vishandel

VANPRAET

Vishandel Vanpraet

Brugsestraat 157
8210 Zedelgem
050/20.16.34
0473/21.25.76
vishandelvanpraet@hotmail.com

Wekelijks op de markt:
Dinsdag: Moeskroen 6 u.-13 u.
Woensdag: Torhout 6 u.-13 u.
Donderdag: Oostkamp 7 u.-13 u. 
Vrijdag: Torhout 14.30 u.-19 u.
                 (aan het zwembad)

 VISHANDEL – TRAITEUR MIEKE
Statiestr. 69 8810 Lichtervelde

051 72 47 00
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Je kunt er niet meer naast kijken: zowat alle topseries van eigen bodem zijn tegenwoordig 
West-Vlaams getint. Denken we maar aan ‘Eigen kweek’, ‘Nonkels’, ‘Juliet’, ‘Chantal’, 
‘Bevergem’, ‘Onder vuur’. Dit zijn allemaal reeksen die hoog scoren in de kijkcijfers.

Van de succesvolste Vlaamse artiesten die in het Nederlands zingen doet de meerderheid dat 
in het West-Vlaams. Willem Vermandere is de pionier en schreef pareltjes over de liefde, de 
oorlog en de Westhoek. Wannes Cappelle  van het Zesde Metaal en Filip Kowlier van het Hof 
van Commerce treden met hun West-Vlaams repertoire vaak op in heel Vlaanderen.

Ons dialect is tegenwoordig sterk aanwezig in het culturele domein. Dit betekent echter niet 
dat er sprake is van een heropleving ervan. In tegendeel, steeds minder jongeren praten nog 
dialect omdat ouderen het ook niet meer doorgeven.

Enkele ‘curiositeiten’ die ons dialect zo fascinerend maken...

- De vervoeging van ‘ja’ en ‘neen’: als je een vraag beantwoordt met ja of neen dan gebruik je 
in ons dialect de juiste persoonsvorm.

Heb je het licht uitgedaan? Joak. In dit joak hoor je de k van ik. Je zegt daar dus mee:
ja, dat heb ik gedaan. Nink betekent dat je het niet gedaan hebt.
Op de vraag ‘heeft zij het licht uitgedaan’ kan het antwoord joas of neins zijn. De -z 
van zij wordt -s.
Lusten jullie nog een koffietje? Jow of neiw. Het is duidelijk dat de -w van wij komt: 
ja, wij willen het of neen, wij willen het niet.

- Verlenging zelfstandige naamwoorden
In het West-Vlaamse dialect worden vrouwelijke zelfstandige naamwoorden met een 
doffe e erbij uitgesproken. Een kat wordt katte, een fles wordt flesse, een deur wordt 
deure, een lamp wordt lampe, school wordt schole…. Bij mannelijke en onzijdige 
naamwoorden heb je dat niet: de bank, de stoel, de tafel, het huis, het kind, het bord.

Onderzoekers van dialecten merken op dat de -e in het Middelnederlands in alle 
dialecten voorkwam maar er met de tijd uit verdween en zo ook niet meer in onze 
standaardtaal bestaat. Nu dus enkel nog in het West-Vlaams (en in delen van Oost-
Vlaanderen).

- Samentrekkingen
Bij alle woorden die eindigen op ‘en’ worden de laatste 2 letters altijd samengetrokken: 
lezen leez’n, eten eet’n, spitten spit’n, werken werk’n….
Samentrekking van meerdere woorden: ik heb ‘k en, hij heeft j’ eed, als je het had 
geweten a’j’t geweet’n at, als je het weet o’j’t wit, ….

‘Hier spreekt men Nederlands’ was een teletaalles die van 1962 tot 1972 elke dag te zien 
was op de toenmalige BRT. De reeks bestond uit korte afleveringen van een vijftal minuten 
uitgezonden vlak voor het nieuws. De presentatoren waren Joos Florquin, Fons Fraeters en 
Annie Van Avermaet. Zij onderwezen de Vlaming correct Nederlands. De kijkers kregen 
taaltips, gedichten, uitspraaktips, gedragsregels en cultuurlessen voorgeschoteld.
Annie Van Avermaet: “Soms leek het of de mensen hun mond niet meer durfden open te doen 
uit schrik om iets verkeerds te zeggen. Wij vonden dat heel jammer, want wij wilden net het 
tegenovergestelde, namelijk de liefde voor de taal ontwikkelen. Maar in die tijd hadden we die 
harde aanpak misschien nodig.”
Ruud Hendrickx, gewezen VRT-taaladviseur: “Als je vandaag de standaarduitspraak van de 
VRT wilt gebruiken, dat kan dat. Wij hebben die nog altijd, je kunt je daar nog steeds aan 
spiegelen. Alleen gaan we die niet meer bewust propageren, zoals in de jaren zestig.”

Frans Vanclooster

 Ons dialect, ‘uze moedertoale’ 



12

 De Keltische boomhoroscoop  
De Keltische boomhoroscoop is gebaseerd op de bloeiperiode van bomen. De eigenschap van 
bomen vertaalden ze naar karakters. De oude Kelten geloofden er heilig in. Ze zagen bomen 
als levende, spirituele wezens die ons troosten, steunden en gezelschap hielden. De 
boomhoroscoop gaat uit van 21 bomen en dus 21 verschillende karaktertypes. Ze hadden 4 
heilige bomen die staan voor de overgang van de seizoenen: de eik, de beuk, de berk en de 
olijf. Zoek jouw geboortedatum op en ontdek welke boomhoroscoop bij jou hoort.

1 januari tot 11 januari Dennenboom

12 januari tot 24 januari Olm

25 januari tot 3 februari Cipres

4 februari tot 8 februari Populier

9 februari tot 18 februari Cederboom

19 februari tot 28 februari Pijnboom

1 maart tot 10 maart Treurwilg

11 maart tot 20 maart Lindeboom

21 maart Eikenboom

22 maart tot 31maart Hazelaar

1 april tot 10 april Lijsterbes

11 april tot 20 april Esdoorn

21 april tot 30 april Notenboom

1 mei tot 14 mei Populier

15 mei tot 24 mei Kastanjeboom

25 mei tot 3 juni Es

4 juni tot 13 juni Haagbeuk

14 juni tot 23 juni Vijgenboom

24 juni Berk

25 juni tot 4 juli Appelboom

5 juli tot 14 juli Dennenboom

15 juli tot 25 juli Olm

26 juli tot 4 augustus Cipres

5 augustus tot 13 augustus Populier

14 augustus tot 23 augustus Ceder

24 augustus tot 2 september Pijnboom

3 september tot 12 september Treurwilg

13 september tot 22 september Lindeboom

23 september Olijfboom

24 september tot 3 oktober Hazelaar

4 oktober tot 13 oktober Lijsterbes

14 oktober tot 23 oktober Esdoorn

24 oktober tot 11 november Notenboom

12 november tot 21 november Kastanjeboom

22 november tot 1 december Es

2 december tot 11 december Haagbeuk

12 december tot 21 december Vijgenboom

22 december Beukenboom

23 december tot 31 december Appelboom



13

APPELBOOM (De Liefde)
Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangename aura, flirterig, avontuurlijk, 
gevoelig, altijd verliefd, wil liefhebben en liefgehad worden, trouw en tedere partner, erg gul, 
wetenschappelijke talenten, leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof met fantasie.

BERK (De inspiratie)
Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden, houdt niet van extremen, 
verafschuwt vulgariteit, houdt van leven in de natuur en stilte, niet erg gepassioneerd, 
fantasievol, beetje ambitieus, creëert een serene en tevreden atmosfeer.

BEUKEBOOM (De Creativiteit)
Heeft goede smaak, is bezorgd over zijn/haar uiterlijk, materialistisch, goede organisatie van 
leven en carrière, economisch, goede leider, neem geen onnodige risico’s, redelijk, uitstekende 
levenspartner, dol op fit blijven (dansen, sporten, etc.)

CEDER (Het zelfvertrouwen)
Zeldzame schoonheid, weet zich aan te passen, houdt van luxe, goede gezondheid, absoluut 
niet verlegen, heeft de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust, vastberaden, 
ongeduldig, houdt ervan om indruk te maken op anderen, multi-getalenteerd, vlijtig, bezit een 
gezond optimisme, wacht op die ene ware liefde, is in staat om snelle besluiten te nemen.

CIPRES (De Trouw)
Sterk, gespierd, plooibaar, neemt wat het leven te bieden heeft, tevreden, optimistisch, 
verlangt naar geld en waardering, haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/minnares die 
niet snel tevreden is, heetgebakerd, weerbarstig, schoolmeesterachtig, zorgeloos.

DENNEBOOM (De Mysterieuze)
Buitengewone smaak, waardigheid, gekunsteld, houdt van alles wat mooi is, humeurig, 
koppig, neigt naar egoïsme maar houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden, erg 
ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft veel vrienden, veel vijanden, erg 
betrouwbaar.

ES (De Ambitie)
Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief, veeleisend, houdt niet van kritiek, 
ambitieus, intelligent, getalenteerd, houdt ervan om het lot te tarten, kan egoïstisch zijn, erg 
betrouwbaar, trouw en liefhebber van voorzichtigheid, het brein regeert soms over het hart, 
maar hij/zij neem het partnerschap erg serieus.

ESDOORN (Onafhankelijkheid van geest)
Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen en gereserveerd ambitieus, 
trots, zelfverzekerd, hongerig naar nieuwe ervaringen, soms nerveus, heeft veel 
complexiteiten, goed geheugen, leert gemakkelijk, gecompliceerd liefdesleven, wil graag 
indruk maken.

EIK (De moedige)
Robuust karakter, dapper, sterk, meedogenloos, onafhankelijk, verstandig, houdt niet van 
veranderingen, houdt zijn voeten stevig op de grond, een actief persoon.

HAAGBEUK (De goed smaak)
Van koele schoonheid, let op zijn uiterlijk en conditie, goede smaak, is niet egoïstisch, maakt 
het leven zo comfortabel mogelijk, leidt een redelijk gedisciplineerd leven, zoekt 
vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner, droomt van ongewone minnaars, is 
zelden gelukkig met zijn gevoelens, wantrouwt meeste mensen, is nooit zeker van zijn 
beslissingen, erg nauwgezet.
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HAZELAAR (De Buitengewone)
Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe indruk te maken, actieve strijder voor 
sociale zaak, populair, stemmig, wispelturige minnaar, eerlijk, tolerante partner, nauwgezet 
gevoel voor oordeel.

KASTANJEBOOM (De eerlijkheid)
Van ongewone schoonheid, wil geen indruk op anderen maken, goed gevoel voor 
gerechtigheid, levendig, geïnteresseerd, geboren diplomaat maar raakt gemakkelijk geïrriteerd 
in gezelschap door gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet 
begrepen, heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven en moeite met het vinden van een partner.

LIJSTERBES (De gevoeligheid)
Charmant, opgewekt, niet egoïstisch, trekt graag aandacht, houdt van het leven, beweging, 
rusteloosheid en complicaties, is zowel onafhankelijk als afhankelijk, goede smaak, artistiek, 
gepassioneerd, emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.

LINDEBOOM (De Twijfel)
Accepteert wat het leven geeft, haat vechten - stress – arbeid, heeft een hekel aan luiheid en 
ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden, veel talent maar niet vasthoudend 
genoeg, vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.

OLIJFBOOM (De wijsheid)
Houdt van de zon, warmte en vriendelijke gevoelens, redelijk, evenwichtig, ontwijkt agressie 
en geweld, tolerant, opgewekt, kalm, goed ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, 
gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie, houdt van het gezelschap van wereldse mensen.

OLM (De grootmoedigheid)
Plezierige vorm, smaakvolle kleding, bescheiden eisen, niet erg vergevingsgezind, opgewekt, 
houdt ervan om de leiding te nemen maar niet om te gehoorzamen, eerlijke en  trouwe partner, 
houdt ervan om beslissingen te nemen voor anderen, grootmoedig, gul, humorist, praktisch.

PIJNBOOM (De Speciale)
Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe hij het leven comfortabel moet 
maken, erg actief, zelden vriendelijk, wordt snel verliefd maar de vlam dooft ook snel, geeft 
snel op, alles valt tegen totdat hij zijn ideaal gevonden heeft, betrouwbaar, praktisch.

POPULIER (De onzekerheid)
Erg decoratief, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is, heeft welwillendheid en 
plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam, artistiek van aard, kan goed 
organiseren, neigt naar filosofie, betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.

TREURWILG (De Melancholie)
Mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk, erg meevoelend, houdt van alles wat mooi en 
smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, beïnvloedbaar, is 
niet gemakkelijk om mee te leven, veeleisend, goede intuïtie, lijdt in de liefde maar vindt 
soms een verankerende partner.

VIJGENBOOM (De gevoeligheid)
Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat geen tegenstrijdigheden toe, houdt van het leven, 
van familie, kinderen en dieren, een sociale vlinder, goed gevoel voor humor, houdt van 
ledigheid en luiheid, is praktisch van aard en intelligent.

(WAL)NOTENBOOM (De passie)
Meedogenloos, vol met contrasten, vaak egoïstisch, vaak agressief, nobel, spontaan, 
ambitieus, niet flexibel, strateeg, jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen, 
moeilijke partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd, brede horizon,
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 Herkomst van spreekwoorden en gezegden  
Waar komen de spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse taal vandaan? Er zijn veel 
voorbeelden van uitdrukkingen met een historische achtergrond. De spreekwoorden en 
gezegden zijn een weerspiegeling van onze Nederlandstalige geschiedenis. Ze slaan op handel 
en nijverheid, de natuur, de zeevaart en vinden hun oorsprong onder andere in de Bijbel; vaak 
zijn ze een uiting van volkswijsheid en ervaring.

EEN KAT IN DE ZAK KOPEN.
Er bestaan 2 theorieën over de herkomst van dit spreekwoord.
Voor de eerste theorie gaan we terug naar de tijd toen bontjassen 
gemaakt werden van kattenbont. De meest geschikte katten 
waren de zwarte katten. Soms probeerden oplichters katten met 
een andere kleur te verkopen. De kat werd in een zak gestopt in 
de hoop dat de handelaar erop vertrouwde dat de kat zwart was. 
Als de handelaar niet in de zak gekeken had voordat hij de kat 
kocht werd gezegd dat hij “een kat in een zak gekocht had”.
De tweede theorie komt uit oude volksverhalen waarin de duivel 
een grote rol speelt, en de wisseldaalder. Een wisseldaalder is 
volgens het bijgeloof een fictieve munt met een wonderlijke 
kracht, die steeds naar de eigenaar terugkeerde. Als je die munt 
had werd je nooit arm.

EEN ZAAK IN DE DOOFPOT STOPPEN.
De uitdrukking verwijst naar het verleden. Tot in de 18e eeuw 
was houtskool de enige brandstof. Die werd gebruikt bij het 
smelten van erts en het smeden van ijzer, maar ook in de winter 
om de voeten, de handen en het bed warm te houden en in de 
zomer om eten te koken.
Houtskool kon je kopen of zelf maken door na het bakken van 
het brood de gloeiende kolen uit de bakoven te halen. Die 
werden in een doofpot gegoten. Een doofpot was gemaakt van 
gebakken aarde, koper en ijzer. Er werd een deksel op gelegd 
zodat er geen lucht bij kon en de kolen doofden.
Volgens het spreekwoord worden er nu geen kolen meer in de 
doofpot gestopt maar alles wat niet bekend mag worden, wat 
verzwegen wordt, waar opzettelijk niet meer over gesproken 
wordt. Men stopt onaangename gebeurtenissen in de doofpot om 
ze uit te doven.

Maar hoe kon je zo’n munt bemachtigen? Je moest een kat in een zak stoppen en om 
middernacht op een kruispunt gaan staan. Daar zou de duivel voorbijkomen, vermomd als een 
persoon, en vragen wat er in de zak zat. Je moest zeggen dat het een haas was, want de 
persoon wou een haas kopen. Als betaling kreeg je de begeerde daalder. Je moest er wel voor 
zorgen dat je vlug wegkwam voor de duivel doorhad wat hij gekocht had!

Geluk is als een vlinder,
wanneer je er achteraan loopt, vang je hem nooit,
maar als je niet op hem let,
zit hij op je schouder...
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 Bijzondere dagen 

17 april: Dag van de medewerker
De dag van de medewerker is een dag waarop de medewerkers in het 
zonnetje worden gezet. Vroeger was dat secretaressedag, ontstaan uit een 
Amerikaans idee. Het is een erkenning van de werkgever voor de 
dagelijkse inzet van zijn medewerker(s). Een complimentje, een kaartje, 
een bloemetje of een klein geschenkje op de derde donderdag van april. 

We worden een beetje overspoeld door bijzondere dagen. Elke dag is het wel ‘De dag van’. 
Themadagen zijn ontstaan als een manier om de aandacht te vestigen op bepaalde sociale 
onderwerpen. Zo heeft iedere dag van het jaar wel meerdere thema’s om eens te benadrukken.

Hier enkele ervan:

1 april: Aprilvis
Op 1 april werd vroeger nieuwjaarsdag gevierd. In 1582 besloot paus Gregorius XIII dat de 
kalender gewijzigd moest worden. Hij schafte de juliaanse kalender af en voerde de 
gregoriaanse kalender in. Hiermee verplaatste hij nieuwjaarsdag naar 1 januari. Vóór de 
invoering van de gregoriaanse kalender werd Nieuwjaar gevierd tussen 25 maart en 1 april. 
Als je vergat dat nieuwjaarsdag was verplaatst of je hier niet aan wilde houden, werd je 
belachelijk gemaakt. Op 1 april werd je dan bijvoorbeeld uitgenodigd voor nieuwjaarsfeestjes 
die helemaal niet gehouden werden. Deze traditie van grappen en grollen zou zijn blijven 
hangen. 

2 april: Wereld Autisme Dag

7 april: Wereldgezondheidsdag + eerste dag van de Paasvakantie (tot 20 april)

11 april: Wereld Parkinson Dag

20 april: Pasen

21 april: Paasmaandag

22 april: Dag van de aarde
De Dag van de Aarde is een jaarlijks evenement dat in teken staat van milieubescherming. In 
België wordt die georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met 
Natuurpunt, Velt, Greenpeace e.a.

23 april: Buitenspeeldag

1 mei: Dag van de arbeid

11 mei: Moederdag

20 mei: Wereldbijendag - Om de aandacht te vestigen op het belang van bestuivers, de 
bedreigingen waarbij zij worden geconfronteerd en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling

29 mei: O.L.H. Hemelvaart

31 mei: Web Designer Day

5 juni: Wereldmilieudag

8 juni: Pinksteren + Vaderdag

9 juni: Pinkstermaandag

15 juni: Schoonmaakdag - We zetten onze huishoudhulpen in de bloemen.

20 juni: World Productivity Day - erkent het belang van productief zijn als mens.

21 juni: Start van de zomer + Yogadag - een momentje van stilstaan en bewustzijn.

30 juni: World Social Media Day
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 Moederdag zonder mama  11 mei 2025 

  Vandaag is het moederdag,
mam maar jij bent niet meer hier.
Toch heb ik een kaarsje voor je gekocht,
die steek ik dan voor je op.
Het zal niet makkelijk zijn,
moederdag zonder moeder is dat dan nog wel moederdag?
Je bent er niet meer, hier op op aarde,
wel in me hart en daar is het ook moeder dag.
Vandaar de kaars die steek ik voor je aan,
het is een geurkaars hopelijk vind je hem lekker ruiken.
Mogelijks heb je er boven nog wat aan,
en mag het ook daar een mooie moederdag voor je zijn.

Verwen je vader tot het uiterste,
op die ene mooie vaderdag.
Laat zien dat je van hem houd,
en geniet samen met een mooie lach.

Hij is degene die er voor je was,
toen je van het leven ging genieten,
dus is het nu de mooiste dag,
om nu de liefde terug te gieten.

Want je hebt een vader,
die er altijd voor je zal zijn.
Ik moet helaas leven zonder hem,
en dat doet me nu en dan extra pijn.

 Vaderdag  8 juni 2025 

  

 Vriend

En vriend voor het leven,
soms duurt het echt maar even.
Mensen kruisen onze paden,
trekken sporen in ons hart.
Maar als de lijn van vriendschap breekt,
ervaren we een breuk van smart.
Doch als ze stand houdt,
ondanks de stormen van bestaan,
is ze een waardevolle schat.

Tine Hertmans
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 Uit de  kindermond 
De meester in de klas vraagt: “Kan iemand mij vertellen wat 
een geheugen is?”
Bart (7): “Ja dat is iets waarmee je altijd alles vergeet.”

Een tante komt op bezoek en vraagt aan Tom (8): “Wat eet je 
het liefste van al?”
Zegt Tom: “s’ Morgens erwtensoep, want daar word ik zo 
misselijk van dat ik dan niet naar school moet.”

Henk (6) “Mam, ik wil een tampon voor mijn sinterklaas...”
Zegt de moeder: “Wat moet jij in godsnaam met een 
tampon?”
Zegt Henk: “Bij de reclame op tv zeggen ze dat je daar alles 
mee kan doen, fietsen, zwemmen, dansen, en nog veel 
meer...”

In de klas vraagt de juffrouw: “Wat hebben olifanten dat 
andere dieren niet hebben?”
Olivier (6): “Jonge olifantjes, denk ik...”

Jantje (6) heeft een broertje gekregen.
Hij staat te kijken in de wieg en zegt: “Mam, ik denk dat je 
een oude baby in je handen hebt laten stoppen, hij heeft geen 
haar, geen tanden, en hij staat vol rimpels.”

Kathy (7): “Kuikentjes komen uit een ei, babytjes uit mama’s 
buik, en bloemen euh... euh... 
Ja, ja, uit de bloemenwinkel.”

Marijke (3) gaat samen met haar moeder naar oma: “Ben je 
met de tuut tuut gekomen?”
Marijke kijkt heel verbaasd en zegt: “Nee, natuurlijk niet, we 
zijn met de auto.”

Jelle (5) mag voor de eerste keer mee gaan naar de mis.
Hij vraagt: “Mam, die meneer, is dat een broer van 
Sinterklaas?”
“Nee”, zegt de moeder, “dat is een priester, waarom?”
“O”, zegt Jelle, “omdat die ook zo’n gekke kleren aan heeft 
als Sinterklaas.”

Kees (5) is op vakantie op een boerderij.
De boerin zegt tegen hem: “Als je wil mag je helpen met de 
koeien te melken.”
Zegt Kees: “Nee, koeien zijn te groot, ik zal de kalfjes wel 
melken.”

In de kleuterklas leren de kindjes afwassen. Na afloop krijgen 
ze een soort diploma omdat ze dat zo goed gedaan hebben.
Zegt Silke: “Dat neem ik niet mee naar huis, want dan moet 
ik thuis ook afwassen.”



19

 Ons fotoalbum  
Ons kerstfeestje op 19 december liep over van gezelligheid. Het Miljan Trio wist er de nodige 
ambiance in te brengen. Veel volk en vele gelukkige gezichten.
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