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  Nieuwsbrief November 2025 
 
 

Dag Datum Uur Wat Waar Tegen 
Do 13/11/25 14:00 Kleine wandeling, erna in 

Houtmere om 15:15 
Kerk  

Do 20/11/25 13:20 Plantin – Sorry Anna: over de 
vrouwen in de drukkerij 

Tram 13/11 

Do 27/11/25 14:00 Brieven uit Congo, met 
koffiekoeken 

Waaigat 20/11 

Do 11/12/25 13:30 Grote wandeling Kerk  
Vrij 19/12/25 12:00 Kerstfeest Roxy later 

 
Rekening van Rust Roest: BE92 7331 5710 0523 

 
 

Beste Rust-Roester, 
 
Deze maand hebben wij uitzonderlijk twee activiteiten gepland: bezoek aan het Plantin-
Moretus museum met bijzondere aandacht voor de rol van de vrouwen, en een lezing door 
de schrijver van het boek “Brieven uit Congo”. 
 
Lidgeld: 
Het jaar 2025 is aan de laatste maanden begonnen en 2026 kondigt zich reeds aan.  Het 
wordt dan ook tijd  om de lidgelden te vernieuwen.  Mogen wij u vriendelijk verzoeken om 
de lidgelden die 26 euro per persoon en 45 euro per gezin bedragen (één euro per persoon 
verhoogd) over te schrijven op ons rekeningnummer of aan uw bestuurslid te betalen ten 
laatste tegen 15 december. Na betaling ontvangt u de lidkaart. 
 
Uw bestuurslid/wijkverantwoordelijke is: ………………… 
 
 
 
 
 
 

 



Plantin – Sorry 
Anna, … 

Do 20/11 om 
13u20 

 

 
 
 

Ontmoet Plantijn en zijn familie 

Christoffel Plantin en zijn schoonzoon Jan Moretus waren een revolutionair duo. Zij waren de 
eerste drukkers op industriële schaal. De Steve Jobs en Mark Zuckerberg van hun tijd. 400 
jaar later stapt u gewoon bij hen binnen. Want hun huis en hun werkplek liggen er nog bij 
alsof ze even naar de bakker zijn. 

Sorry Magdalena, sorry Anna, sorry Maria Theresia ... 

Vandaag zijn vooral de eerste 3 mannelijke bedrijfsleiders bekend van Plantijns drukkers- en 
uitgeversbedrijf: oprichter Christoffel Plantijn, schoonzoon Jan en kleinzoon Balthasar 
Moretus. Zij zijn het gezicht van de drukkerij. Nochtans was het drukkersvak in de 16de tot 
19de eeuw allerminst een mannenzaak. De Officina Plantiniana was een familiebedrijf met 
meesterdrukkers, leerjongens, dienstmeiden en werklui van allerlei slag. Over de vrouwen 
die hier woonden en werkten, kom je nauwelijks iets te weten. Daar wil het museum nu 
verandering in brengen. 

 
Om 14 u in het Plantin-Moretus museum, rondleiding met gids, max 15 personen, vertrek 
tram Zwijndrecht Dorp om 13u20. Vanaf halte Groenplaats 350m te voet. 
 
Prijs: 20€ zonder museumpas, 10€ met museumpas, in te schrijven tegen 13/11.  



 

Week van de senioren 
 

Brieven uit Congo 
Door Dirk Thyssen 

 
Met koffiekoeken 
Do 27/11 om 14 u 

 

 
 
Professor Van den Bulcke lijdt aan slapeloze nachten. Steeds weer verschijnt er in zijn 
dromen een Afrikaans meisje. Hij weet niet waar ze vandaan komt, maar hij verbindt haar 
met zijn familiegeschiedenis. Op een dag belandt er een doos met brieven op zijn eettafel. 
Deze bevat de correspondentie tussen zijn moeder en haar zus, die na de Tweede 
Wereldoorlog naar Congo verhuisde. De professor raakt nog meer nerveus. 
 
Als er dan ook nog een moord plaatsvindt in het Antwerpse Schipperskwartier, wordt zijn 
verwarring alleen maar groter. Langzaam maar zeker wordt via de brieven duidelijk hoe zijn 
verleden onlosmakelijk verbonden is met Afrika en de moord. 
 
'Brieven uit Congo' schetst de gebeurtenissen in de roerige jaren tussen de Tweede 
Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Congo. De brieven, de moord en de geschiedenis 
smelten aan het einde van het verhaal samen tot een onverwachte ontknoping. 
Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal! 
 
De auteurs zijn jeugdvrienden die elkaar na meer dan veertig jaar weer ontmoetten en direct 
een klik hadden. Rony Roeland (°1955) is een gepensioneerde verzekeringsmakelaar en 
heeft al drie thrillers geschreven. Dirk Thyssen (°1955) werkte als manager dispatch bij PSA 
in de Antwerpse haven en is momenteel actief als psychosociaal medewerker en erkend 
bemiddelaar in arbeidsrelaties en sociale zaken bij de externe preventiedienst Mediwet. Dirk 
is de broer van acteur Peter Thyssen, en de spreker van deze namiddag. 
 
Tijdens de pauze worden jullie getrakteerd op 2 koffiekoeken en koffie natuurlijk, dit ter 
gelegenheid van de week van de senioren. 
 
Afspraak op donderdag 27/11 om 14:00 in het Waaigat. 
Inschrijven kan tot 20/11 door overschrijving van 12€ voor leden en14€ voor niet-leden, of 
eventueel via de wijkverantwoordelijke. 
 
Beste groeten namens het bestuur. 


