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  Nieuwsbrief September 2025 
 
 

Dag Datum Uur Wat Waar Tegen 
Do 11/09/25 14:00 Kleine wandeling, erna in 

Houtmere om 15:15 
Kerk  

Do 18/09/25 13:20 VolXmuseum in Deurne Tram Dorp 20/08 
Do 25/09/25 8:00 Stoeterij Naessens en kasteel van 

Ooidonk 
Sporthal 10/09 

Vrij 10/10/25 11:30 Politiemuseum Tram Dorp 1/10 
Do 16/10/25 14:00 Kleine wandeling, erna in 

Houtmere om 15:15 
Kerk  

Do 23/10/25 14:00 Lezing Alzheimer Mouterij later 
 
Rekening van Rust Roest: BE92 7331 5710 0523 

 
 

Beste Rust-Roester, 
 
Dit is onze eerste nieuwbrief na de zomer- en verlofmaanden juli en augustus, waar we 
toch een aantal geslaagde activiteiten hadden: de viering van de vlaamse feestdag met 
Tantris, de busreis naar Zundert en Biesbosch, de restauratie van het Lam Gods en ons 
plezant mosselfeest met ambiance van de Zingende Schoenmaker. 
In een hopelijk nog zomerse september gaan we naar het VolXmuseum in Deurne en hebben 
we een dagreis naar de Strohoeve van onze betreurde en populaire Willy Naessens en naar 
het kasteel van Ooidonk. Opgelet, voor deze reis is de tijd om in te schrijven nogal kort; 
tegen volgende woensdag. 
Begin oktober gaan we naar de politie (meestal komen ze naar ons) voor het 
politiemuseum.  
 
 
 



Volxmuseum 
In Deurne 

Do 18/9 om 13u20 
 

 
 
Het VolXmuseum is de schat van Deurne. Het is gelegen in het hart van het oude centrum, in een zijstraatje van 
de Turnhoutsebaan. Heel de rijke geschiedenis van Deurne kan je hier ontdekken, maar de nadruk ligt op het 
leven en werk van de volkse mensen in het Deurne rond 1900.  
Wij bezoeken op de Koraalplaats enkele oude dorpswoningen, een oude klas, een wagensmidse en een oud 
cafeetje. Tevens bezoeken we ook de verhalen en de unieke collectie archeologische vondsten uit de bodem 
van Deurne, en het schildersmuseum. 
 
We nemen de tram in het dorp naar Deurne. 
2 gidsen voor elk maximum 12 personen zullen ons rondleiden en boeiende verhalen 
vertellen. 
Alhoewel de inschrijvingsdatum voorbij is, zijn er toch nog enkele plaatsen vrij; voor 5€ kan je 
nog vlug inschrijven. 
 
 

Bezoek aan de Strohoeve van Willy Naessens  
Op bezoek bij de kasteelheer van kasteel Ooidonk   

Donderdag 25 september 2025 
 
Vertrek om 08u00 aan de Sporthal in Zwijndrecht, aankomst in Wortegem-Peteghem, waar we 
starten met een koffie of thee  en twee koffiekoeken. 
 
Hierna brengen we een bezoek aan de Strohoeve van Willy Naessens. 
Ontvangst door de plaatselijke gids voor een rondleiding op het domein. 
U bezoekt de paardenstallen, het unieke koetsenmuseum, na de bedrijfsfilm wordt u een 
drankje aangeboden. 
 
Hierna gaan we aan tafel in een plaatselijk restaurant waar u kan genieten van een gezamenlijke 
lunch (driegangenmenu). 
 
Na de lunch trekken we naar het kasteel van Ooidonk voor een bezoek bij de kasteelheer. Deze 
nog  bewoonde waterburcht en zijn prachtige tuinen is één van de mooiste kastelen van het land. 
Niet alleen een juweeltje van Vlaams Spaanse 16de-eeuwse bouwkunst, maar ook een oase van 
rust. Onder begeleiding van een gids ontdekken we het kasteeldomein, we flaneren 
door de gangen en kuieren door de tuin. 
Na dit boeiend bezoek kan u  in het nabijgelegen koetshuis op het domein verpozen. (consumpties 
zelf te betalen). 
 
We sluiten deze mooie dag af met een gezamenlijke broodmaaltijd bestaande uit twee witte 
en 2 bruine sneden  met kaas en ham,  2x koffie of thee. 
 
Voor deze reis met vervoer, gidsen, eten en drinken kan je inschrijven door 85€ over te 
schrijven. Dit ten laatste tegen 10 september. 
 



Politiemuseum 
Vrij 10/10 om 11u30 

 

 
 
Om 13u in het museum met gids, maar 30 min veiligheidscheck, vertrek tram Zwijndrecht 
Dorp om 11u30. 
Inschrijven kan door voor elke persoon 5€ over te schrijven, samen met de voornaam, 
familienaam en het rijksregisternummer van elke deelnemer, of per mail of op een 
andere manier aan iemand van het bestuur.. 
 
Het erfgoedcentrum is gevestigd in het hoofdkantoor van Politie Antwerpen. In dit politiegebouw gelden 
strenge veiligheidsmaatregelen. Aan de ingang passeer je langs de scanstraat en onderga je een 
veiligheidscontrole door een medewerker van Securitas. Rugzakken, blikjes en scherpe voorwerpen zijn 
verboden. Ook je identiteit wordt gecontroleerd. Zorg er dus voor dat alle leden van je groep hun identiteitskaart 
op zak hebben. De controle neemt gemiddeld 30 minuten in beslag. 

In het erfgoedcentrum van de politie is een unieke collectie aan erfgoed samengebracht. Het gaat om 
waardevolle voorwerpen uit de geschiedenis, zoals uniformen, wapens, voertuigen en documenten, die 
bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Antwerpse politie. De getoonde stukken zijn geselecteerd uit de 
collectie van het voormalige politiemuseum op de Oudaan. 

Het erfgoedcentrum is een eigentijdse en strak vormgegeven tentoonstellingsruimte, voorzien van 
technologische snufjes zoals een metersbrede muurprojectie, interactieve beeldschermen tot zelfs een 
hologram dat de indruk wekt dat politiemedewerkers live in het centrum over hun job vertellen.  

Ons korps hechtte altijd al veel belang aan het bewaren van zijn erfgoed. De omgang met het eigen verleden 
zegt veel over een organisatie en hoe ze naar zichzelf kijkt en zichzelf presenteert. Wij zijn als politie fier op 
ons verleden, maar niet blind voor de donkere pagina’s en de fouten die zijn gemaakt. 

In de tentoonstelling gaat bijvoorbeeld veel aandacht naar de Tweede Wereldoorlog, een donkere periode uit 
de geschiedenis die Politie Antwerpen nog altijd met zich meedraagt. Politiemensen moesten Joodse burgers 
van de stad arresteren en uitleveren aan de Duitse bezetter. Wie zich verzette, werd geëxecuteerd. Het verhaal 
komt integraal aan bod in dit erfgoedcentrum. 

 
Beste groeten namens het bestuur. 


