
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 6 februari om 13:30u 
 

Wandeling in de Machelen aan de Leie  6 km 
Gids Walter 

 
Beste Wandelaars  
 
 Vooreerst een gezond en voorspoedig 2025 gewenst. Laat ons hopen dat de 
weergoden ons dit jaar gunstig gezind zijn en we kunnen wandelen onder een 
stralend zonnetje.  Onze gidsen, Walter, Raymond, Roger, en Etienne hebben 
enkele mooie plekjes in onze provincie uitgezocht voor leuke wandelingen.  
 
 We starten ons wandelseizoen in Machelen aan de Leie. Met Walter maken we een 
mooie wandeling door dit kunstenaarsdorp. Machelen-aan-de-Leie behoort tot de 
mooiste, meest idyllische 
plekken van de Leiestreek.  
 
Toch had het niet veel 
gescheeld of dit idyllische 
zicht was voorgoed 
verdwenen. 
In de zomer van 1971 wordt 
beslist om de Leie te 
verbinden met het 
Schipdonkkanaal en op die 
manier de door de vlasnijverheid vervuilde rivier te reinigen. Er zijn plannen om de 

oude Leiearm te dempen met de uitgegraven 
grond, om zo meer ruimte te creëren in het 
dorp waar lucratief op geboerd of gebouwd 
kan worden. Raveel beseft dat dit het 
authentieke karakter van Machelen 
onherstelbaar zal beschadigen. Op uitnodiging 
van een groep actievoerders verzet Raveel 
zich met een kunstwerk en een actie waarmee 
hij het publiek en de overheid een geweten 
wil schoppen. Hij maakt een vlot van blauwe 
plasticzakken en plaatst erbovenop een 
schilderij. 
Op 19 augustus 1971 laat hij het vlot te water. 
Per boot wordt het gevaarte over de Leie 
getrokken via Astene, Deurle, Sint-Martens-
Latem, Sint-Martens-Leerne en Baarle tot in 
Afsnee, onder grote belangstelling van het 
publiek en de pers. Honderden mensen vatten 
post langs de oevers, en de actie haalt zelfs 

het journaal. Hoewel het gemeentebestuur al met de werken was gestart, maakt 
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de toenmalige minister van Openbare werken er in november 1971 een einde aan. 
Missie volbracht! 
Raveels unieke kunstactie was niet enkel bepalend voor het uitzicht van Machelen, 
maar toont nog maar eens aan hoezeer zijn kunst en het dorp vervlochten zijn. 
 
In het dorp is sinds 1999 een museum gevestigd dat geheel aan de kunstwerken van 
Raveel is gewijd.  
Ook de Nederlandse schrijver Gerard Reve woonde hier sinds 1993, totdat hij in 
2004 werd opgenomen in een verpleegtehuis in Zulte. In het dorpscentrum vind je 
een herdenkingsmuur voor Gerard Reve. Herberg De Avonden, een gezellige bruine 
kroeg, is daarnaast een verwijzing naar zijn bekendste roman ‘De Avonden’. Hij is 
begraven op het ereveld van de nieuwe begraafplaats in Machelen. 
 
Daarnaast telt het dorp nog een aantal schilders, schrijvers en kunstenaars. Zo kun 
je er het huis én atelier van Martin Wallaert bezoeken. Iedere zondag stelt de 
schilder zijn atelier open voor het publiek. Je kunt er bovendien niet alleen de 
schilderijen van Wallaert zelf bezichtigen, maar ook beeldhouwwerken van Jan 
Desmarets. 

Ook sportief stond Machelen op de kaart. 
Wielrenner Frans De Mulder was winnaar van de Ronde van 
Spanje in 1960 en tevens kampioen van België bij de 
beroepsrenners in 1960. In 2010 werd naar aanleiding van 
de 50e verjaardag van zijn overwinning een gedenkplaat 
onthuld. 
 
Naast zijn bekende inwoners 
heeft Machelen ook nog 
andere troeven. Even 

verpozen aan de Machelen Put en wegdromen aan de 
oevers van de Leie.  Genieten van het uitzicht, dat 
zovele kunstenaars inspireerde.  
Met Walter ontdekken we het natuurschoon in en rond 
deze gemeente. 
 
 
Na de wandeling kunnen we nog genieten van een 
natje of een droogje in de Sportbar.  
Aangepaste schoenen zijn aangeraden. De meeste wegen zijn verhard, maar af en toe stappen we 
toch op een onverharde weg/wegel.  

 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 3€ 
Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten 
Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden: 

Wij starten onze wandeling in het centrum van Machelen. Je kan parkeren op de 
parking aan het Raveelmuseum; Leihoekstraat 7; Machelen 

 

Voor onze volgende wandeling trekken we naar Het Leen in Eeklo, waar we een 
bezoek brengen aan het Arboretum met zijn talrijke Rododendrons, hopelijk staan 
ze in bloei. 
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Niet vergeten: 
 
Maandag 17 februari       14:30     Leesclub 
 

Rozeke  

van Guillaume Van der Stighelen  

 

Rozeke vertelt het verhaal van Gwillemke, een verlegen 

jongetje dat in de negentiende eeuw in een gezin van 

eenvoudige ambachtslui wordt geboren, maar er in de 

twintigste eeuw in slaagt carrière te maken als aannemer 

in sanitair. 

Hij is het middelpunt van een reusachtige familie, met 

zonen en dochters, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen, neven en nichten en aangetrouwd 

grut. Hij is even eigengereid als sympathiek, even 

dwars als meegaand. Maar op het einde van zijn leven 

blijkt de rijke vooral een oude man vol verborgen leed 

en schuldgevoelens… 

Wis en Greet verwachten je om 14:30u in zaal Domus, Dendermondesteenweg 

439 Destelbergen.   

Zij zorgen voor de koffie en een koekje.   

Dinsdag  18 februari 2025                   Cultuur 
 

Wandtapijtproject 
 
Het tapijt van Floris ende Blancefloer 
 
Wij brengen een bezoek aan het  project: Het tapijt van 
Floris ende Blancefloer in Assenede  
 
Midden de 13de eeuw dichtte Dirkin van Hasnede een 3974 
verzen tellende liefdesverhaal in het Diets (zijn moedertaal) 
van “Floris ende Blancefloer”. Diedericks gedicht behoort 
tot de vroegste Vlaamse literatuur en is gebaseerd op een 
12de-eeuws Frans liefdesverhaal.  
Het liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer werd opgedeeld in een 85-tal 
taferelen. Deze werden eerst getekend op een linnen doek en daarna met 
gekleurde wol geborduurd. Het wandtapijt heeft een lengte hebben van bijna 100 
meter en een hoogte van 90 cm. 

 
Marc en Annie, gepassioneerde initiatiefnemers van 
dit grandioos project leggen van “naald tot draad” 
uit hoe dit tot stand kwam.  
We bezoeken het atelier waar alle taferelen met de 
hand worden geborduurd, een echt titanenwerk!  
Het is de moeite waard om dit atelier te bezoeken! 

https://www.standaarduitgeverij.be/product/rozeke-9789022339749/?_gl=1*e2zfb5*_up*MQ..*_ga*MTUwMjA3NTMxNi4xNzMzMTQ3NDU4*_ga_DZD9FLV3Z5*MTczMzE0NzQ1Ny4xLjAuMTczMzE0NzQ1Ny4wLjAuMA..


 
 
Afspraken: 
Start: 14u ter plaatse Hollekensstraat 5 Assenede Carpooling. 
Duur: 2u 
Prijs: Gratis 
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 14 februari 2025  
Deelname  melden aan:  
madeleine.de.kie@telenet.be Gsm-nummer: 0499 43 63 27. 
Naam en aantal deelnemers te vermelden aub. 
Uiterste inschrijvingsdatum:10 februari 2025.  
 
 

Donderdag 20 februari    14:30                Ontmoetingsnamiddag  
Pannenkoekenfeest 

 
 In februari komen de zon en het licht terug na een 
lange winter. De echt donkere winterdagen zijn 
voorbij, de kippen beginnen weer eieren te leggen en 
we kijken uit naar de lente. Pannenkoeken verwijzen 
met hun ronde vorm en goudgele kleur naar de zon. 
Er wordt gezegd dat wie met Lichtmis pannenkoeken 
eet, een rijk en gelukkig jaar voor de deur heeft 

staan. Een uitstekende reden, vinden wij! 
Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom 

Leden Vlas 8€ / Niet-Leden 10€ 

Graag een seintje als je komt voor maandag  17  februari,  zo kunnen wij het 
nodige voorzien: 
 Email: vlas9070@outlook.com of een telefoontje naar Henriette: 0494-15 53 66 
 
  Ter Info:  
De daguitstap naar de VRT Studio’s en Blokken is volgeboekt.  Wij overwegen om 
deze activiteit in de toekomst nog eens te herhalen.  
Mocht je geïnteresseerd zijn, geef dan een seintje naar Mady, zo hebben we al een 
idee van het aantal deelnemers. 

madeleine.de.kie@telenet.be Gsm-nummer: 0499 43 63 27. 
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