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We wensen jullie gezellige kerstdagen
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Donderdag 12 december 2024
14.30u tot 17.00u

Grote zaal Dorpshuis, Emelgemseplein 1, Emelgem

José Demarez vertelt

Een humoristisch kerstprogramma doorspekt met leuke verhalen
over opa’s en oma’s en hun kleinkinderen.

Alles wordt begeleid met accordeonmuziek. Het wordt genieten van
een vrolijk samenspel van verteller en accordeonist.

We smullen van een stuk taart en genieten van een glas wijn.
Prijs: leden €10; niet-leden € 12



Volgende activiteiten

21 januari   Nieuwjaarshappening in zaal Sportief,  
Meensesteenweg 118, Izegem

Activiteiten Vlaamse actieve senioren in de buurt

Afdeling Ardooie-Koolskamp:
CC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 Ardooie.
Dinsdag 10 december 2024 om 14.30u.
Kerst op de Westelijke Jordaanoever door Katrien Seynaeve.
Prijs: leden € 5; niet-leden € 7. Koffie en versnaperingen inbegrepen.
Org.: Fons Lammertyn 0477-63 90 84 of flammertyn@gmail.com

Afdeling Ingelmunster:
O.C. Bollewerpstraat 3 Ingelmunster
Maandag 9 december 2024 om 14.30u.
Annchanté:Ann De Winter en Ann Lemaître
Muzikale afsluiter voor de kerst- en nieuwjaarsperiode.
Toegangsprijs: leden € 6, niet-leden € 10
Belangrijk!!
Indien je, als lid, niet aanwezig kunt zijn, wil dan verwittigen vóór 
donderdag 5 december.
Ben je geen lid en wil je deelnemen aan de activiteit, schrijf dan in 
vóór 5 december.
Info: marleen.tassaert@telenet.be



Maandag 9 december 2024

In de Plantijnzaal van de stedelijke bibliotheek om 14.30u

De droomster van Oostende
Eric-Emmanuel Schmitt

Een man trekt zich terug in het gezapige Oos-
tende aan de Belgische kust om een verbroken
relatie te verwerken. De eenzame Anna van A.,
bij  wie  hij  een kamer  huurt,  verrast  hem met
haar wonderlijke levensgeschiedenis, het relaas
van een hartstochtelijke liefde en vreemdsoorti-
ge erotiek. Verliest de vrouw zich in haar verzin-
sels of is het allemaal echt gebeurd? In zijn ver-
halenbundel “De droomster van Oostende” laat
Eric-Emmanuel  Schmitt  ons  zien  hoezeer  we
ons laten leiden door  onze verbeelding.  Deze
vijf nieuwe, betoverende lange verhalen houden
ons voor dat dromen de ware grondslag vormen
van ons bestaan. 
‘Een gepassioneerd boek, direct gaan lezen.’ –
Paris Match
‘Romantisch,  grappig,  nostalgisch,  gepassio-

neerd, vol personages die een droom hebben, reële of te grote. Een boek
dat doet dromen, dat de fantasie voedt.’ – Le Soir

Eric-Emmanuel Schmitt (1960) geniet wereldwijd bekendheid. Zijn Cyclus
van het onzichtbare (Milarepa, Meneer Ibrahim en de bloemen van de ko-
ran, Oscar en oma Rozerood) en Het kind van Noach zijn in meer dan 32
talen vertaald.



enkele gerafelde, rode linten
tussen torenhoge puinhopen,
enkele zeldzame kaarsvlammetjes
onder gescheurde tentzeilen,
vele hopeloze kinderen
rond brandend afval...
kerst anno 2024
in Gaza

Katrien

Om het jaar feestelijk af te sluiten

Grand Marnier (Ria - Afdeling Aalter)
Ingrediënten
2 sinaasappels
8 kruidnagels
44 koffiebonen
44 klontjes suiker
1 fles jenever

Werkwijze
1. Snijd de sinaasappels in twee en stop in iedere helft
twee kruidnagels.
2. Meng alle ingrediënten en laat 44 dagen trekken.
3. Zeef het geheel en giet in een fles.



Verjaardagen van onze leden in december

  8 december:  John Bruyneel
  8 december:  Maria Vanhoutte
  9 december:  Greet Boudrij
10 december:  Mieke Provoost
14 december:  Georges Breemeersch
17 december:  Jacqueline Mestdagh
21 december:  Gabriel Vandeputte
22 december:  Nicole Depreytere
24 december:  Andre Vandenbroucke

Wij wensen de jarigen een warme en fijne verjaardag.

In memoriam
Raf Dujardin, echtgenoot van Annemie Willaert,

lid en gewezen secretaris van Vl@s-Izegem,
overleden te Izegem op 30 oktober 2024



HERNIEUWING LIDGELD 2025
Het lidgeld bedraagt:
    € 25,00  hoofdlid ( individueel  lid )
    € 43,00  gezin ( meerdere gezinsleden op hetzelfde adres )
Belangrijk: de verzekeringen voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke 
Ongevallen zijn in het lidgeld begrepen.
U kan ook erelid worden mits  betaling van € 30,00

Het lidgeld kan betaald worden door:
overschrijving op rekening BE83 4724 3518 4115 van Vl@s Izegem of 
door contante betaling bij een bestuurslid

Help mee om onze afdeling te laten groeien!



26e jaargang

Beste fietsvrienden

Het 26ste fietsjaar zit er weer op. Van de 40 geplande ritten hebben
we er 36 gereden en zijn we vier maal uitgeregend. De afsluitende
hutsepot is ook al geschiedenis.

Op naar 2025. Een tip van de sluier: de eerste rit is naar Café De
Kluisberg in Lendelede op dinsdag 11 februari.

Voor diegenen die van getallen en statistiek houden: we hebben in
totaal 1711 km gefietst. Dat is een gemiddelde van 47,5 km per rit en
een gemiddeld van 32 deelnemers.

Graag  wil  ik  de  gidsen  bedanken  voor  het  organiseren  van  de
dagtochten en de namiddagritten.
Ik bedank ook de wegkapiteins om letterlijk alles in goede banen te
leiden.

En wat  zouden we doen  zonder  Mario,  onze fotograaf  en zonder
Guido die na iedere rit een verslag maakt voor in het boekje.

Zeker  niet  vergeten:  onze  secretaris  Jef,  die  zorgt  voor  de
administratie  en  het  invullen  van  de  ziekenfondsbrieven  en  onze
penningmeester  Katrien  voor  het  ophalen  van  onze  euro  bij
ritdeelname en voor het beheren van de financiën.

Gerda en Antoon stoppen met het organiseren van ritten. Bedankt
voor de jarenlange inzet.



Ik wil het ook eens hebben over ons maandelijks ledenblad.
Johny Verfaillie zorgt voor de layout .
Guido De Muynck zorgt voor de verslagen van de ritten.

De boekjes worden bij jou in de bus gestoken door Trui en Wilfried,
Jenny en Jef, Marc, Luc en mezelf.

En laatste een grote dankjewel aan Luc Pattyn om bij iedereen op de
juiste datum een verjaardagskaart in de bus te steken.

De 10 mensen met de meeste deelnames:

35 ritten Rik Guillemyn MAXIMUM
35 ritten Luc Pattyn MAXIMUM
33 ritten Guido De Muynck
33 ritten Dirk Loosveld
33 ritten Kichou Lycke`
32 ritten Renate Blondeel
32 ritten Simonne Vandekerckhove
31 ritten Katrien Debrabandere
30 ritten Leona Deprez
30 ritten Rudy Stockman

Rudy Stockman en het bestuur van de fietsclub.
rudy.stockman@live.be - 0477 36 72 54



Verslag vorige activiteiten fietsclub

Dinsdag 29 oktober
Een zwaar bewolkte dag met de ganse voormiddag druiliger weer.
Toch komen 19 leden, die de regenradar goed bestudeerd hadden,
opdagen om met Rudy de rit te verslaan. De brug over en via   Merel
“recht” (met enkele krulletjes)  naar Meulebeke. Aan Ter Borcht slaan
we  af  naar  de  Kapel  O.L.V  van  Bijstand  om  dan  langs  lange
landelijke  wegen   richting  Ingelmunster  te  fietsen,  dit  tot  lichte
ergernis van enkel autobestuurders die achter ons rijden en ons niet
kunnen voorbijsteken. Even voor onze buurgemeente zwenken we
terug af om via de ellenlange St.-Amandsstraat aan de Paanders te
komen en  uiteindelijk,  na  nog  een  flinke  krul  en  reeds  een  mooi
aantal km, op onze bestemming in café “Vrij Polen” in Oostrozebeke
te belanden. De warmte in de goed verwarmde gelagzaal doet echt
deugd en een opkikkertje is reeds goed verdiend.

De  terugweg  gaat  naar  de
Fabiolabrug  over  het  kanaal
waar  we  opnieuw  landelijke
wegen  inslaan  langs  de
Kruishoek ,  De Muizelmolen en
Holvoets  kapel  richting  De
Wante.  Het  winteruur  is  reeds
een  paar  dagen  oud  en  dat
merken  we  goed  bij  dit  donker
grijs  weer.  Dus   mogen  we
onderweg  de  fietslichten

aansteken. Met nog een zijpasje naar de Kriek komen we na een 40-
tal km langs zig-zaggende wegen op onze haardstee terug.
Geluk  gehad  want,  zoals  voorspeld  bleven  we  gespaard  van
nattigheid.
gdm

Dinsdag 5 november
Een  mistige,  frisse  herfstdag.  34  leden,  eerder  op  zijn   winters
gekleed, komen opdagen om met Patrick nog eens op verkenning te
gaan in onze streek. We vertrekken over de brug en met een klein
ommetje langs het  Merelbos komen we via de Reperstraat  aan ’t



Bloemgat.  We steken  door  naar  St.-Antoniuis  en  het  kasteel  van
Ardooie het noordoosten in naar Pittem. Door de vele binnenwegen
is het moeilijk om zich te oriënteren met deze mist, maar als we plots
de zendmast van Egem in de mist zien opdoemen valt onze frank.
Onze gids weet  daar in de omgeving nog een wegel liggen,  die
moeten  we  zeker  nog  eerst  eens  aandoen  vooraleer  in  onze
stopplaats in café “Torenhof” naast de kerk in Egem te belanden.
Dicht bij elkaar in de goed verwarmde gelagzaal doet het deugd om,
voor de meesten toch, van een verwarmend drankje te genieten.De
terugweg gaat weer naar Pittem.

Als we onderweg in Egem langs de imposante muurschilderijen van
de plaatselijke graffitikunstenares Djoels op de gevels van een loods
passeren mogen we het uiteraard niet laten om daar de groepsfoto te
nemen.  We volgen  onze gids  verder  blindelings,  de  meesten zijn
alweer het noorden kwijt geraakt, tot we via een breed fietspad langs
de grote baan in Meulebeke terecht  komen.  We nemen daar een
mooi recht stukje oude spoorwegbaan mee en komen zo op meer
bekend terrein op weg naar  Emelgem waar iedereen,  zelfs in het
duister, verder zijn weg wel vindt om na een 40-tal km goed en wel
thuis te belanden.
gdm



Dinsdag 12 november
Onze  allerlaatste  rit  van  het  jaar.  Nauwelijks  10°,  een  waterig
zonnetje, een voelbare noordoostenwind maar gelukkig geen regen.
Met 35 komen ze zich,  goed ingeduffeld, aanmelden op de Grote
Markt om traditiegetrouw Gerda, samen met Antoon, de rit met de

even  traditionele  eindstop,
te  verslaan.  We  trekken
naar het kanaal en fietsen
richting  Roeselare  tot  aan
de  Mandellaan.  We  slaan
daar  af  en  zoeken  de
Krommebeek  op  die  we
een goed stuk volgen.  Na
wat  slalommen  door  een
plaatselijke  wijk  belanden
we  aan  het  station  van

Roeselare. Nu is het, via de Kleine Bassin, straat in straat uit door
het  drukke centrum en het  Polenplein richting het  zuiden om dan
terug  langs  eerder  rustige  wijken  aan  het  Sterrebos  in  Rumbeke
terecht  te  komen.  Beken  zijn  vandaag  blijkbaar  in  trek  want  na
bezoek aan de Regenbeek en de Babilliebeek gaat het naar Oekene.
Na  het  oversteken  van  de  E403  volgen  we  het  pad  naast  de
Rijksweg om uiteindelijk, via De Mol en Wallemote, na een 28-tal km
in  ons  clublokaal  Feestzaal  Sportief  te   belanden  waar  we  het
fietsjaar afsluiten.  We mogen van een eerste drankje op kosten van
onze schatbewaarder Katrien genieten.  Er volgen daarna nog een of
meerdere natjes,  elk naar eigen godsvrucht  en vermogen, bij  een
gezellig  babbeltje.  Daar  het  intussen  toch  al  donker  is  geworden
komt het niet meer op enkele minuten om de allerlaatste km naar
huis af te haspelen
gdm



Wist-je-dat-je

Het  kinderfeest  zoals  wij  dat  in  Nederland  en  België  kennen,
vindt  zijn  oorsprong  in  Nicolaas  van  Myra,  een  bisschop uit
Myra die in de vierde eeuw na Christus leefde.

Sinterklaas – 
Foto:  CC/Gaby  Kooiman
Vanaf  zijn  jonge  jaren  zou
deze  Nicolaas  al  wonderen
hebben verricht. Direct na zijn
geboorte  zou  hij  bijvoorbeeld
al  rechtop  in  een  badje
hebben  kunnen  staan  en  op
vastendagen  wilde  hij  niet
drinken  van  zijn  moeders
borst.  De  naamdag  van  de

man die na zijn dood heilig werd verklaard is 6 december. Het is de
sterfdag van de heilige Nicolaas.

Oorspronkelijk  werd  de  bisschop  alleen  in  het  oosten
van Europa vereerd. Vanaf de dertiende eeuw vond die verering ook
in West-Europa plaats.

In  de  zestiende  eeuw  probeerden  Nederlandse  calvinisten  het
sinterklaasfeest af te schaffen. Het zou teveel heidense elementen
bevatten.  De  pogingen  slaagden  niet.  Het  Sinterklaasfeest  was
ontzettend populair, ook onder de protestantse bevolking.

Schoen zetten

Bekend  is  dat  in  Nederland  vanaf  de  vijftiende  eeuw  rond  de
naamdag  van  Sint  Nicolaas  de  schoen  werd  gezet.  Aanvankelijk
gebeurde dit in de kerk, maar later werd de schoen ook thuis gezet.
In Utrecht zouden kinderen vanaf 1427 hun schoen hebben gezet in
de Sint-Nicolaaskerk. Rijken gooiden er wat in en de opbrengst werd
verdeeld onder de armen.



Het fenomeen pakjesavond ontstond op grote schaal na de Tweede
Wereldoorlog.  Toenemende  welvaart  maakte  dit  mogelijk.  In  de
beginjaren van het  feest  reisde Sinterklaas doorgaans alleen. Pas
vanaf begin negentiende eeuw verschijnt hij met Pieten.

Bron: Historiek.net

Waarom  dat  wonderlijke  middeleeuwse
Sinterklaasfeest dus gewoon nog altijd actualiteit bezit

In weerwil van het liedje dat behelst dat Sinterklaas jarig is en dat we
om die  reden  onze schoen vast  klaar  moeten zetten,  wordt  op 6
december het overlijden herdacht  van de bisschop van Myra. Zijn
sterfjaar is niet bekend, maar 342 is een mogelijkheid.

Nikolaas’ biografie bestaat grotendeels uit legendarische anekdotes,
die suggereren dat hij al tijdens zijn leven zou hebben beschikt over
de gave der bilocatie. Vrijwel al deze legenden zijn terug te leiden tot
de volkstradities van het ‘Turkije’ van de Romeinse tijd, en hebben
geen historische waarde.

Wat wél historisch is

Op twee verhalen na dan. Het eerste verhaal dat betrouwbaar zou
kúnnen zijn is dat  hij  tijdens het  concilie van Nicea een pastorale
oplawaai  zou  hebben  uitgedeeld  aan  een  bisschop  met  ketterse
standpunten. De andere bisschoppen zouden de driftkikker daarna
hebben berispt en hem hebben verboden nog langer de tekenen van
het bisschoppelijk ambt te dragen.

Het andere verhaal is dat van de goudstukken: een weduwnaar was
te arm om zijn drie dochters met een bruidsschat uit te huwelijken,
maar in het diepste geheim wierp Nicolaas ’s nachts goudstukken het
huis binnen.

Ik  denk  dat  specialisten  wat  twijfels  zullen  hebben  bij  de
bovenstaande twee anekdotes,  maar ik heb mijn argumenten hier
uiteengezet en misschien is er toch iets te zeggen voor authenticiteit.
In dat stuk leg ik ook uit hoe de man uit Myra in de Middeleeuwen



kon uitgroeien tot onze Sinterklaas en hoe de Amerikaanse Santa
Claus daar weer uit is voortgekomen. Hét boek dat u lezen moet over
de echte bisschop is Nikolaas van Myra en zijn tijd van Aart Blom,
dat echt een van de beste publicaties over de Late Oudheid is.

Betekenis

Het  neermeppen  van  gesprekspartners  is  niet  navolgenswaardig.
Sint-Nikolaas is dan ook niet de patroon geworden van de orthodoxe
theologie of van de vergadercultuur. De middeleeuwse wijzen waren
verstandiger en verhieven de man uit Myra tot de beschermheilige
van  onder  andere  kooplieden,  hotelhouders,  studenten,  bankiers,
zeevarenden,  prostituees  en  derhalve  ook  van  Amsterdam.
Daarnaast  ressorteert  onder  deze  heilige  de  verstrekking  van
cadeautjes aan minderjarigen.

De  mijns  inziens  nog  altijd  actuele  waarde  die  de  middeleeuwse
heilige uitdraagt,  is  dat  je dingen moet  geven zonder er  iets voor
terug te verwachten.  Sinterklaas is  dus geen feest  voor  kinderen,
zoals mijn goede vriend Richard onlangs uitlegde, maar is een feest
voor volwassenen.

Bron: Jona Lendering - Historiek.net
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