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Afdeling Roeselare 

 

 

Maandag 2 december 2024 om 14.30 u  

Don Bosco, ’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare 

Peegie, zijn Nieuwmarkt en zijn maten 
Gastspreker Wilfried Devoldere, 

voorzitter van de Maten van Peegie 
 

De ‘Maten van Peegie’ is een vereniging van ‘moaten’ die de Roeselaarse 
eigenheid en het Roeselaarse Erfgoed uitdragen naar al wie Roeselare in het 
hart draagt met als waarden vriendschap, leute en Roeselaars. 
Peegie, de fictieve volkse figuur uit de boeken van Willem Denys, leefde op de 
Nieuwmarkt. Hij maakte het wel en het wee van de leurders van dichtbij mee. 
In februari 1976, als stunt voor Scoutsival, werd het beeld van Peegie gemaakt 
door de bekende kunstenaar Jef Claerhout. De vereniging Maten van Peegie 
startte in 1982 toen het beeld werd onthuld op de Botermarkt. Eerst stond het 
bij de kunstenaar, nadien op de binnenkoer van het stadhuis. Nu op de grote 
markt, waar jaarlijks de voorzitter de humoristische zullespeech uitspreekt. 
Daarna volgt de intronisatie van de nieuwe maten, met erelint en medaille, 
gevolgd door het grote Peegiefeest. De maten hebben in het verleden reeds 
talrijke succesvolle projecten verwezenlijkt. Te veel om op te noemen.  
Denken we maar aan de terugkeer van het 
praalgraf van Jan van Kleef naar de 
Roeselaarse Sint-Michielskerk. Het Roeselaars 
wordt niet alleen gebruikt in de speechen, maar 
ook in de brieven aan zijn maten (3 maal per 
jaar). Met dank aan de voorzitter en leden van 
‘Het Berek’, voor deze voordracht en inzet. 

 

Deelnameprijs, koffietafel 
inbegrepen: 
Leden € 6,00 - niet-leden € 12,00.  
Vrijetijdspas -50 % 


