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Maandag 7 oktober 2024                     om 14.30 u. 

Don Bosco, ’s Gravenstraat 14, 8800 Roeselare 

                                                  BOOGIE WOOGIE 
                Muzikale lezing door Robert Van Yper 

 
Boogie Woogie. Het grappige woord alleen al tovert een glimlach op de lippen. 
De vrolijkste muziek uit de rockgeschiedenis. Zo vrolijk, dat het “the Devil’s 
music” wordt genoemd. Onweerstaanbaar zet ze aan tot dansen en tot andere 
goddeloze wilddoenerij. Toch is Boogie Woogie niets méér dan 1 van de 
bloeiende zijtakken in de zo rijke geschiedenis van de Blues. Ontstaan als 
amusement na het mensonterend slavenwerk op de katoenplantages in het 
zuiden van de States. In de hongerjaren na de Wall Street Crash vlucht de 
muziek mee naar de noordelijke steden, waar ze alleen maar wilder wordt... Al 
snel speelt ze een woelige rol bij het ontstaan van die andere, al net zo 
verdorven muziekstijl: de rock’n’roll. De blanke burgerij gaat in shock als ook 
jonge blanke tieners wild beginnen te dansen op die heidense ritmes met hun 
dubbelzinnige teksten. En stel je voor: soms dansen blanke meisjes zelfs met 
zwarte jongens. Het einde van de Beschaving! En dat allemaal door… jawel: 
door die verdoemde muziek van de Duivel, die later mee de Sixties bepaalde, 
en zelfs tot in de hardrock te horen is. Robert Van Yper vertelt dit spannend 
verhaal – rijk geïllustreerd met historische klank- en beeldfragmenten. 

 

Deelnameprijs, koffietafel 
inbegrepen:  
leden € 6,00 - niet leden € 12,00. 
Vrijetijdspas -50 %.  
Vooraf inschrijven niet nodig. 


