
                                
 

Wandelclub van de Vlaamse actieve senioren 

Donderdag 7 november 13:30u 
 

Wandeling in de Bommels 6 km 
Gids Raymond 

 
Beste Wandelaars  
Voor onze laatste wandeling van 2024 blijven we traditiegetrouw in onze eigen 
gemeente. We wandelen rond in de wijk de Bommels op de grens van Heusden, 
Melle en Wetteren. 

We wandelen via de D’Haenestraat richting de Schelde, 
verder langs de Scheldedijk naar de wijk Bommels met 
zijn mooie villa’s. Daaarna stappen we via de 
Bommelsrede richting Wetteren-ten-Ede om dan via een 
veldweg terug te keren naar onze startplaats.  

Op het einde van onze wandeling passeren we nog het 
kasteel Runenborg of kasteel Baron Braun. Een imposant 
bak- en natuurstenen kasteel in neorenaissance bouwstijl, 
gebouwd in 1881 in opdracht van de Franse industrieel L. 
Legrand-Lauwick die een tulefabriek bezat te Kwatrecht. 
Volgens het opschrift van een herdenkingssteen naar 
aanleiding van de eerstesteenlegging 
in de kelder werd het gebouwd door 
de architecten-constructeurs Migom 
en Ramont. Door het huwelijk van 

een dochter van baron Roland is het kasteel overgegaan in 
handen van de familie Braun. Onderweg stoppen we even voor 
een lekkere kom soep van Hilda of wat sterkers van Henriette.  

Geschiedenis van Baron Emile Braun 

 

Emile Braun alias “Miele zoetekoeke” was een der gekendste 
en voornaamste burgemeesters die Gent heeft gekend. 

Op 2 december 1849 zag Emile het levenslicht te Nijvel als 
zoon van Thomas Braun, een leerlooier die zich in 1875 had 
opgewerkt tot secretaris-generaal van de lagere scholen en 
normaalscholen. 

Als burgerlijk ingenieur (Ecole du Génie Civile te Gent) 
functioneerde Emile een 2-tal jaren als ingenieur Bruggen en 
Wegen bij de Staatsspoorwegen in Luik. Vervolgens was hij 
actief als ingenieur bij de Technische Dienst van de stad 
Gent onder het bewind van Charles De Kerchove. Deze had 
grootse urbanisatieplannen in Gent waarbij hij in 1879 dhr. 
Emile Braun aanstelde als hoofdingenieur openbare werken. 
Samen lagen zij aan de basis van het Zollikofer-De 



vigneplan, een stadsontwerp naar het model van de urbanisatie in Parijs door 
Haussman, dat pas in 1880 onder het bewind van Hippolyte Lippens door de 
gemeenteraad zou goedgekeurd worden. 

Na in 1891 zijn eerste stappen in de politiek te hebben gezet als liberaal 
provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen werd hij in 1895 verkozen tot burgemeester 
van Gent. Een mandaat dat hij zal behouden tot 1921, met uitzondering van de 
periode 1908-1911 en 1918. Hij zetelde van 1900 tot 1925 ook nog voor het Gentse 
arrondissement in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Samen met de wereldtentoonstelling van 1913 onderging Gent een ware 
metamorfose. Het Gravensteen, het Veerlepein, De Korenlei, de Graslei, het 
Postgebouw, de St.-Michielsbrug, de St.-Niklaaskerk, het Belfort, het huidige Emile 
Braunplein, de St.-Baafskathedraal, het St.-Baafsplein met de Koninklijke 
Nederlandse Schouwburg, de Achtersikkel, het Stadhuis, de Belfortstraat, de 
Baudelostraat, de Minnemeersbrug, de Verlorenkostbrug, de Kunstlaan, het 
Museum voor Schone Kunsten, het St.-Pietersstation, etc. werden onder handen 
genomen of kwamen tot stand. 

Begin WOI, we spreken september 1914, heeft 
Emile Braun Gent gered van een beschieting 
door in Oordegem in te stemmen met de eisen 
van de toenmalige Generaal Böhm. Dat hield 
in dat Gent de Duitsers o.m. naast het 
inleveren van de wapens, toebehorende aan 
de Burgerlijke Wacht, eveneens het leveren 
van 150 ton paardehaver, 100 fietsen, , 100l 
mineraalwater, 10.000l bier, 100.000 sigaren, 
autobanden, medisch materiaal, etc.  

Door deze geste redde de burgemeester Gent 
van plundering en vernieling, wat zijn aanzien 
nog meer deed stijgen. 

Als ‘Miele Zoetekoeke’ was hij verzekerd van 
een plaats in de Gentse annalen.  

Na de verkiezingen van 1921 volgde Alfred 
Vanderstegen hem op en verdween Braun uit 
de gemeenteraad. Een jaar later verleende de 

koning hem de titel van baron. 
In 1925 trok hij zich terug in een kuuroord in het Franse Vichy waar hij op 30 
augustus 1927 overleed. Hij werd begraven op de Gentse Westerbegraafplaats in 
een sobere familiekelder. 

 
Na de wandeling kunnen we nog genieten van een natje of een droogje in de 
Sportbar.  
Verplicht: Aangepaste schoenen. De meeste wegen zijn verhard, maar af en toe stappen we toch 
op een onverharde weg/wegel. Er kan wat modder of plassen liggen in november. 

 
 
Afspraak op de parking van de Sportbar ‘t Meer  
Koedreef 3 Destelbergen (sporthal Bergenmeers)  
Bereikbaar met bus: Haltes: Sint-Pietershofstraat lijn Bussen: 33/349 en flex 
We vertrekken om 13u30.  
Leden Vl@s: Gratis. Niet-leden 3€ 
 Meerijden kan, dan betaalt u 3 € aan de chauffeur als deelname in de kosten 
 



Voor zij die rechtstreeks naar de startplaats willen rijden: 

Wij  starten onze wandeling in de  D’Haenestraat (kant Schelde) in Heusden (te bereiken via 
de Wellingstraat) 

Afstand: +/- 6 km 

 
Ps: Ikzelf moet forfait geven voor deze wandeling. Ben er eventjes tussenuit. 
 

Niet vergeten: 
 

Vrijdag 8 november 2024        14:00 uur         Cultuurwandeling 

Campo Santo “De mooiste begraafplaats van Gent” 

Welke beroemdheden kregen het 

eeuwige leven op Campo Santo? 

Waar en van wie is het allereerste 

graf? Hoe ontstond de 19 meter 

hoge heuvel in Sint Amandsberg?  

Niet alleen katholieke 

beroemdheden, letterkundigen, 

schilders en dichters kregen hier 

een eervolle rustplaats, ook veel 

Gentse volkshelden liggen hier 

begraven, zoals kunstkenner Jan Hoet en striptekenaar Marc Sleen. De bijzondere 

geschiedenis van de graven, de schoonheid van de vele monumentale grafzerken in 

een mix van stijlen, van Neogotiek tot Art Nouveau, je komt het allemaal te weten 

tijdens deze gegidste rondleiding op Campo Santo! 

Afspraken: 

Datum en start bezoek: vrijdag 8/11/2024 14:00u Kerkplein Antwerpse steenweg. 

Sint Amandsberg 

Duur: ± 2u 

Uiterste inschrijvingsdatum: 4/11/2024. 

Overschrijving: € 8,00 PP. VLAS Uilenspiegel BE638902 3423 3308 

Deelname melden aan: madeleine.de.kie@telenet.be  

                                             Gsm-nummer: 0499 43 63 27 

Gelieve naam en aantal deelnemers te vermelden aub. 
 

Donderdag 21 november  14:30 Ontmoetingsnamiddag  
 

 Voordracht :Luchtschip ontploft boven  Sint-Amandsberg 
  

 Reginald Warneford vliegt tijdens de nacht van 6 op 7 juni 
1915 met een Morane Saulnier. Rond 2 uur ’s nachts bevindt 
hij zich in de buurt van Gent als hij de Duitse LZ37 spot. 
Door gaslekken heeft de zeppelin problemen om op hoogte te 
blijven. Kapitein Van Der Haegen wil de zeppelin laten 
landen op de basis in Gontrode. Warneford slaagt er in boven 
de LZ37 uit te stijgen en 6 granaten te droppen. De laatste 



treft doel met een enorme explosie tot gevolg. De zeppelin drijft brandend af 
richting Sint-Amandsberg en laat een spoor van wrakstukken na.  
 Frederik Vanderstraeten is verantwoordelijke voor de afdeling Sint-Amandsberg in 
het documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gyseling. Als sedert 
1975 is hij gefascineerd door de LZ 37 en het drama in Sint-Amandsberg. 
Nadien kunnen we nog wat napraten met  koffie en koek. 

Zaal ‘t Meer Koedreef 3, Destelbergen    

Iedereen Welkom 

Leden Vlas 8€ / Niet-Leden 10€ 

Graag een seintje als je komt, zo kunnen wij het nodige voorzien: 
 Email: vlas9070@outlook.com of een telefoontje naar Henriette: 0494-
15 53 66 
 
Maandag 25 november   14:30 uur  Leesclub 

 
De Boekbinder van Bridget Collins 

 
Stel dat je verdriet kunt wissen. Stel dat je pijn kunt vergeten. Stel 
dat je een geheim kunt verbergen. Voor altijd! 
Emmett, een jonge boerenzoon, gaat in de leer bij een boekbindster. 
Zij weet dat hij de aangeboren gave heeft om herinneringen van 
mensen te wissen en in een boek vast te leggen. Een dergelijk boek 
kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op een dag doet 

Emmett een verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn 
mentor ontdekt hij een boek met zijn eigen naam erop. 
Een onvergetelijke historische roman diee zich afspeelt in het Engeland van voor de 
industriële revolutie. 

 
Wis en Greet verwachten je om 14:30u  in zaal Domus, 
Dendermondesteenweg 439 Destelbergen.   
Zij zorgen voor de koffie en een koekje.   
 
 

mailto:vlas9070@outlook.com

