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Zet de champagne maar klaar,
ons Vl@sfeest is daar.
een 25-jarig jubileum, dat is toch fijn,
en al die activiteiten, die mochten er zijn.

We begonnen met een 60 leden,
uitgegroeid naar 330, tot op heden.
In 1999, een wat moeilijker start,
maar een seniorenclub, naar ons hart.

Enkelen zijn ons in die jaren, spijtig,  ontvallen,
daarom... een herdenkingsmis met ons allen.
Daarna, neen, geen normale lunch,
zitten we aan voor een heerlijke brunch.

En als bijzondere dank,
een optreden van de bovenste plank.
Bert Ostyn animeert ons met Tralalie,
muziek en zang, waarom nie.

Tot slot... opgelet!
volgt nog een dessertbuffet.
Een gezellig en leuk samenzijn, ons welbekend,
bij Vl@s is dat altijd evident.

En dan op naar de volgende 25 jaren,
aan jullie om dat te klaren.
En zo wellicht naar een gouden jubilee,
wie doet er de komende jaren mee?

 Feest 

https://vlastorhout.weebly.com/
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 Woordje van het bestuur  
Beste vrienden,
we vieren ons jubileum met een feest. We konden die 25 jaar niet zomaar laten voorbijgaan. 
We hadden het trouwens beloofd. Op 24 oktober, allen naar salons De Vrede in Ichtegem, 
voor een herdenkingsmis, een lekkere brunch en een feestelijk optreden (zie pag. 4).
En daarna, op naar de volgende 25 jaar, we hebben nog inspiratie, alhoewel... er zouden nog 
enkele bestuursleden mogen bijkomen.
In uw ledenblad: zicht op de komende activiteiten. Het programma voor 2025 is nog niet 
helemaal rond. We wachten nog op antwoord van een 4-tal sprekers. De ‘geluksdriehoek’ 
uitgegeven door het Vlaams instituut voor gezond leven leert ons gelukkig te zijn. Frans die 
na de uitstap naar Rijsel een studie maakte van de connecties tussen Torhout en die Franse 
stad. Onze gepensioneerde die speelt met taal. En Daniël die op zijn geëigende manier een 
terugblik gaf op de reis naar Salzkammergüt.
Veel leesgenot.

Verjaardagswensen  
Tijdens het vierde kwartaal 2024 willen we graag volgende leden 
feliciteren met hun verjaardag: 

Swaenepoel Roland, Clarysse Maria, Neyens Agnes, Dekeyzer Denise,   
Lindeboom Rita, Gevaert Eric, Devos Frank, Pauwels Veronique, 
Verbeke Rudi, Vandeghinste Viviane, Eeckloo Antoon, Fossaert Linda, 
Vanclooster Frans, Pollet Miet, Vereecke Rachel, Demol Rosa, 
Decaestecker Magda,  Vanneste Francine, Danneels Lutgarde, 
Margodt Mireille, Van Isacker Agnes, Coghe Joseé, Provoost Lieve, 
Doornaert Jean-Pierre,  Vandewalle Hubert, Degraeve Frans, Deleu Paul,
Gryspeerdt Trees, Sinnaeve Christianne, Schelpe Benoît, Vandamme Lutgarde, 
LannooFreddy,  Demuynck Eduard, Deschryver Luc, Beernaert Marleen, de Mûelenaere Bea, 
Dhondt Christine, Roels Jacqueline, Callewaert Ilse, De Ceuninck Agnes, Eecloo Johnny, 
Foubert Daniël, Havegeer Dany, Vansteenkiste Annemie, Vierstraete Monique,  Minne André, 
Verstraete Jeannine, Sioen Godelieve, Goderis Ginette, Dedeyne Annie, Cafmeyer Jo, 
Fauconnier Klaar, Maelbrancke Anita, Denys Arthur, Allemeersch Johan, Rosseel Marcel,  
Debruyne Noella, Alleman Jan, Onraedt Erna, Pattyn Amand, Coddens Noël, 
Vansteenkiste Eddy, Denys Ingrid, Vanhoutte Daniël,  Cafmeyer Trui,  Rogiers Magda, 
Veraverbeke Emmanuella, Chys Yvan, Vangheluwe Jozef, Bourgeois Anna, Cafmeyer Ria,  
Pollet Ann en Vanpoucke Etienne.
Nog vele gelukkige jaren!

Lidgeld 2025
Het lidgeld voor 2025 kan worden voldaan vanaf 1 oktober 2024.
Nieuwe leden kunnen dan ook genieten van de 25 euro 
vermindering die we toestaan voor het 25-jarig jubileum in 
Salons De Vrede op 24 oktober. 
Het lidgeld bedraagt 25 euro voor een individueel lid en 43 euro 
voor een gezin (meerdere gezinsleden wonende op zelfde adres).
Het bedrag kan worden overgeschreven op rek. nr. 
BE36 4738 1212 5181 van Vlaamse actieve senioren 
Aardenhuttestraat 7 te 8820 Torhout.
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 Onze komende activiteiten

Donderdag 10 oktober: Herkomst en betekenis familienamen prof. dr. Magda Devos
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.                                 
Familienamen ontstonden pas toen te veel mensen binnen eenzelfde gemeenschap dezelfde 
naam gingen dragen. Aan de voornaam werd een bijnaam toegevoegd, die al snel erfelijk 
werd. In de lezing gaat prof. dr. Magda Devos, ere-professor Nederlandse taalkunde aan de 
Universiteit Gent, in op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en ze legt voor 
ons de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot.

Donderdag 24 oktober  
  Wij vieren feest 
In april bestond uw vereniging VVVG  Vlaams Verbond voor Gepensioneerden 
Vlaamse Seniorenkring “Houtland” ‘Regio Torhout en Zedelgem’: 25 jaar. 
De eerste bijeenkomst was op 23 april 1999.
Ondertussen hebben we een lange weg afgelegd en dat moet worden gevierd. En zoals beloofd 
doen we dat nu op 24 oktober in ‘Salons De Vrede’ Moerdijkstraat 94 te Ichtegem.
Deze dag bestaat uit een ‘drieluik’:
* Om 10.15 u. is er de traditionele jaarlijkse misviering voor de overleden leden.
* Na deze herdenking hebben we, vanaf 11.30 u., een heerlijke brunch:

●  Aperitief met hapjes
●  Buffet van verfijnde koude voorgerechten
●  Warm visbuffet en soepbar
●  Verscheidene vleesgerechten met dagverse groenten en aardappelbereiding
●  Dessertbuffet met koffie
●  Geselecteerde wijnen, water en frisdranken

* Vooraleer ons tegoed te doen aan het 
dessertbuffet hebben we een optreden van 
Bert Ostyn onder de naam “Tralalie”. Het 
wordt een muzikale voorstelling met een 
schalkse toets. Bert animeert ons met een 
3-tal instrumenten: hij speelt piano,  viool 
en accordeon én – niet onbelangrijk - hij 
zingt !! In zijn cabareteske muziekvoor-
stelling brengt hij een verhaal over het 
leven en de liefde, over het kleine verdriet 
en de grote lach.  Hij probeert de 
vrolijkheid en de eenvoud van het leven 
uit te drukken met een kwinkslag, met 
visuele humor en prachtige liedjes. 
De brunch heeft een waarde van € 74 euro. Uw afdeling komt tussen met 1 euro per jaar dat 
we bestaan. Zo betalen de bij Vl@s Houtland aangesloten leden slechts € 49 voor de ganse 
dag, brunch en optreden inbegrepen. 
Je kan deelnemen door overschrijving van 49 euro p.p., tegen 15 oktober,  op rek. nr. 
BE36 4738 1212 5181 van Vlaamse actieve senioren Aardenhuttestr. 7 te 8820 Torhout met 
vermelding “24 oktober” en uw naam. 
Opgelet! Door het ‘concept brunch’ is het niet mogelijk dat je maar alleen in de namiddag zou 
komen voor de show.

25
jaar
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Donderdag 7 november: Hoe ons immuunsysteem versterken? 
Om 14 uur in Jonkhove Aartrijke            Dr. ir. Eric de Maerteleire

Wat is de functie van het immuunsysteem? Tijdens deze lezing ontdekken we de cruciale rol 
van het immuunsysteem in onze algehele gezondheid, vooral in tijden van ziekte en 
virusuitbraken zoals COVID-19.
We krijgen antwoorden op vragen over de functie en locatie van het immuunsysteem en hoe 
we het kunnen versterken. Dr. Eric de Maerteleire vertelt ook hoe we ons kunnen beschermen 
tegen het verzwakken van het immuunsysteem dat voor een groot deel te wijten is aan onze 
manier van leven en onze levensstijl. Wat is de invloed van de voeding? Bestaan er stoffen in 
de voeding die het immuunsysteem kunnen stimuleren? Welke factoren moeten we zeker 
goed bewaken en hoe doen we dat?
Gezond ouder worden willen we graag. Hoe dit kan, kom je te weten op deze voordracht. 

Dinsdag 26 november Vroeger is ook niet meer wat het geweest is Manu Adriaens  

Om 14 uur in Jonkhove Aartrijke            

Donderdag 5 december: Het Assisenhof, theater van gerechtigheid   
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke. Jacques Lesage      

Manu Adriaens schreef als freelance journalist voor allerlei kranten en tijdschriften, onder 
meer voor Humo en De Standaard. Daarnaast werkte hij mee aan diverse radio- en 
televisieprogramma’s. Hij publiceerde inmiddels meer dan 30 boeken over uiteenlopende 
onderwerpen. Hij doet dan ook niets liever dan de kleine kantjes van het menselijk bestaan 
observeren, met veel humor en zelfrelativering. Zo vraagt hij zich in deze causerie af: ‘Als de 
aarde rond is, waarom draait er dan zoveel vierkant?’. Ook graaft hij in zijn persoonlijke 
verleden. Zijn ervaringen tijdens de afgelopen decennia deelt hij graag op een badinerende 
toon met zijn publiek. Onder het overkoepelende motto: ‘Het belangrijkste in het leven is te 
weten wat niet belangrijk is.’

Jacques Lesage brengt ons een boeiende voordracht over het 
Assisenhof. De spreker gaat op zoek naar de eigenheid. We stappen 
binnen tijdens een assisenzaak en observeren. We kijken, luisteren en 
proberen te voelen wat daar binnen de vier muren gebeurt.
Tijdens deze voordracht hebben we vooral oog voor de menselijke 
kantjes van zo’n proces. Is een assisenzaak een soort theater? Daar gaan 
we naar op zoek. Leerrijk, onderhoudend en aangrijpend. En er kunnen 
vragen gesteld worden.

Donderdag 19 december: Kerstfeestje  Miljan trio   
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.    

Het MILJAN trio brengt u naar de Oost-Europese Volksmuziek, Balkan- en Zigeunermuziek,
Wiener Schrammelmusik, Weense walsen, Tiroler- en Ober-Krainermusic, Duitse 
stemmingsmuziek en dansbare muziek.
De muziek weerspiegelt blijdschap en verdriet, men gaat er van dansen maar ook dromen.
De traditionele timbres, de vrije improvisaties en de onverwachte interpretaties leiden tot een 
bijzonder klankgeheel waar poëtische zielen zeker zullen van genieten.
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Donderdag 9 januari ‘25: De wetenschap van verjonging
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.             prof. dr. Reginald Deschepper

  

Donderdag 30 januari ‘25: De toekomst van de gezondheidszorg Dr. Marc Noppen
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.   

Donderdag 20 februari ‘25: Diabetes type 2         Dr. Paul Jansseune
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.   

Donderdag 13 maart ‘25: Nieuwigheden en opfrissen van de wegcode
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.        verkeerscoördinator Johan Vandevelde

  

Veroudering is de basisoorzaak van talloze verouderingsziekten die iedereen vroeg of laat zal 
krijgen, zoals hart- en vaatziekten, de ziekte van Alzheimer, osteoartritis of kanker. Toch heeft 
de farmaceutische industrie opmerkelijk weinig interesse in veroudering. Veroudering is geen 
officiële ziekte. Absurd want hierdoor is er geen goedkeuring en terugbetaling mogelijk voor 
bewezen bruikbare medicatie en therapieën om veroudering te behandelen. 
Reginald Deschepper heeft zich jarenlang verdiept in een gigantisch pak aan informatie over 
zijn en eigenlijk eenieders probleem: verouderen!
We kunnen nu al het verouderingsproces beïnvloeden om zo talloze vervelende en op zich 
dodelijke ouderdomsziekten uit te stellen en voorkomen dat ze vat op je krijgen.
We kunnen heel wat doen om onze biologische klok te vertragen. Reginald brengt ons 
wetenschappelijke doordachte, grondig geteste en vooral heel bruikbare informatie voor 
artsen, therapeuten maar vooral voor eenieder die beter dan voorheen maar ook veel ouder wil 
worden. 

Hoe kunnen we duurzame en kwaliteitsvolle zorg blijven 
garanderen in de toekomst? Hoe is de gezondheidszorg 
vandaag georganiseerd en wat kan er beter? Welke rol heeft 
preventie en gezondheidspromotie? 
De “gezondheidszorg” zoals we ze vandaag kennen is vooral 
een “ziekenzorg”. Teneinde deze “ziekenzorg” te kunnen 
blijven leveren en ontwikkelen, zijn er meer middelen nodig. 

Deze kunnen beschikbaar gemaakt worden vanuit de bestaande budgetten, indien we tevens 
de “shift” maken naar een focus op preventie en gezondheidspromotie. Alleen zo kunnen we 
een duurzame en kwaliteitsvolle ziekenzorg blijven garanderen. 
Marc Noppen is CEO van het UZ Brussel, longarts en professor aan de VUB. 

In ons land worden er 810.000 mensen behandeld voor diabetes. Dat is ongeveer 7,1 % van de 
bevolking. Maar men schat dat er nog 400.000 mensen met diabetes rondlopen en het zelfs 
niet weten. Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes. Vroeger werd 
diabetes type 2 ouderdomssuikerziekte genoemd. Deze vorm is gelinkt aan ouderdom en 
levensstijl en komt meestal op latere leeftijd voor. Het aantal mensen met diabetes is in 10 jaar 
tijd met een kwart gestegen. Waarschijnlijk wordt de ziekte nu vaker opgespoord, doch de 
stijging kan ook te maken hebben met het toenemend overgewicht en de vergrijzing. Diabetes 
kan op lange termijn leiden tot problemen met hart en bloedvaten, ogen, nieren en voeten.
Risicofactoren zijn zeker een onvoldoende beweging en toenemend overgewicht.

Te voet, met de fiets of achter het stuur, al onze verplaatsingen worden geregeld door een
wetboek van vijf decennia oud. Een tekst die meer dan honderd keer is gewijzigd, met
bepalingen die soms achterhaald zijn. En nu, eindelijk, krijgen we een modernisering, 
verkeersregels aangepast aan de mobiliteit anno 2024. 
De Code zal makkelijker te lezen zijn en bijdragen tot meer verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers. Deze hervorming, waar bijna 20 jaar op is gewacht, treedt in werking op 1 
september 2026. 
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 Programma 1e semester 2025 
Do 3 april: Bedrijfsbezoek – haven van Zeebrugge
Do 17 apr.: Taalkronkels             Carine Caljon
Do 8 mei: Moederdagviering – Bejaard is niet bedaard             Viona Westra
Do 22 mei: Dementie voor beginners             Krisje Tordoir
Do 12 juni: Europa herontdekt de geopolitiek           prof. dr. Sven Biscop
2e helft juni: Jaarreis
Do 3 juli: 11-juli viering              Geert en Liselotte

 De Geluksdriehoek 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven bracht 
de Geluksdriehoek uit.
Die bestaat uit 3 bouwblokken: Je goed 
omringd voelen, je goed voelen en jezelf 
kunnen zijn.
Onder de driehoek zie je ook een oranje  
bol. Die bol kan je uit balans brengen. Je 
moet en je kan niet altijd gelukkig zijn. Er 
is altijd wel iets, -stress, een tegenslag... 
die je uit balans brengt en dat is oké. Soms 
is de bol groter, soms is hij heel klein. 
Indien je er in slaagt om ondanks de bol 
toch opnieuw balans te creëren, vertoon je 
veerkracht. Dat doe je door te leren 
omgaan met stress en emoties, door je 
flexibel aan te passen aan de situatie.

Goed omringd zijn
Sta af en toe even stil bij de dingen en mensen waarvoor je dankbaar bent. Koester de mensen 
rondom jou op wie je kan rekenen. Door er ook voor hen te zijn wanneer ze het moeilijk 
hebben, voel je je nog sterker met hen verbonden.

Je goed voelen
Dat gaat over je emotioneel goed in je vel voelen. Wat helpt jou om even tot rust te komen? 
En waar krijg je energie van? Dat is voor iedereen anders en hangt af van je persoonlijke 
wensen en behoeften. Je goed voelen betekent ook een plek geven aan de minder positieve 
gevoelens. Die kunnen en moeten er ook zijn. Je bent zoals je bent. Besteed niet teveel 
aandacht aan het kritische stemmetje in je hoofd en wees niet te streng voor jezelf.

Jezelf kunnen zijn
Jezelf graag zien en jezelf aanvaarden. Waar ben je trots op? Zijn er dingen waar je goed in 
bent? Denk na over wat je belangrijk vindt en pas dat toe in je dagelijkse leven. Wat wil je nog 
bereiken en wat motiveert je om ergens voor te gaan?

De oranje bol
Dit zijn de gebeurtenissen die je uit balans kunnen brengen. Perfect geluk bestaat niet en dat is 
oké. Je gelukkig voelen gaat soms over het ‘ongelukkig zijn’ beheersen. Probeer je eigen weg 
te vinden en laat je niet leiden door sociale druk.

Wil je zelf aan de slag met de bouwblokken van je geluk of wil je werken aan je veerkracht:
op ‘geluksdriehoek.be’ vind je praktische tips en oefeningen

oranje bol
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 Onvermoede connecties van Torhout met regio Rijsel 

Ter aanvulling op onze daguitstap naar Rijsel (25/4) hierna enkele connecties tussen Torhout 
en Rijsel, zijdelings aangehaald door onze schitterende gids Marc, en nu ook in een historisch 
kader geplaatst.

Jacques Delors
Jacques Delors (1925-2023) werd geboren in Parijs en overleed er ook. Hij groeide op in een 
katholiek gezin en trad in 1974 toe tot de ‘Partie Socialiste’.
in 1979 werd hij verkozen tot lid van het Europees Parlement. Van 1985 tot 1995 was hij de 
markante en invloedrijke voorzitter van de Europese Commissie. 
“Ik beschouw België, Vlaanderen, als mijn tweede vaderland” zei hij ooit. Delors had 
namelijk een (stief)grootvader, Theophile Maes, die afkomstig was uit Torhout.
De Franse staatsman werd in 1990 ereburger van onze stad.
Zijn dochter, Martine Aubry (°1950) is sinds 2001 burgemeester van Rijsel.

Middeleeuws jaarmarkten
De Vlaamse jaarmarkten, ten westen van de Schelde, kenden hun grootse bloei vanaf het 
laatste kwart van de 11de eeuw tot en met de eerste helft van de 13de eeuw. Die gingen door 
volgens een bepaalde cyclus waardoor omzeggens het hele jaar door handel werd gedreven. 
Voor Vlaanderen ging het om Ieper (maart), Brugge (mei), Torhout (24 juni - eind juli), Rijsel 
(16 aug. - 15 sept) en Mesen (oktober). De Torhoutse jaarmarkt werd als eerste door Robrecht 
de Fries (†Wijnendale 1093), graaf van Vlaanderen, gesticht. 
Een jaarmarkt was dé trefplaats voor kooplieden uit vreemde gewesten. Er werd vrijwel alleen 
in het groot verhandeld. De Vlaamse lakennijverheid kende in die periode zijn hoogtepunt. 
Laken als luxeproduct werd een gegeerd goed. Wol uit Engeland, specerijen en rijst uit Italië, 
wijn uit Frankrijk en Duitsland, … en paarden werden op de jaarmarkten te koop aangeboden. 
De landweg Brugge-Torhout-Ieper-Mesen-Rijsel speelde een belangrijke rol als 
verbindingsweg tussen de jaarmarktplaatsen. Maar ook via rivieren als de Deule en de Leie 
kon men een deel van het traject afleggen.

Karel de Goede (Charles le Bon)
Karel de Goede zag het levenslicht in Denemarken (ca 1085). Hij werd in 1119 graaf van 
Vlaanderen en bleef dit tot aan zijn dood. Hij was tijdens zijn regeerperiode begaan met de 
arme en eenvoudige mensen. Op 2 maart 1127 werd hij vermoord in de Sint-Donaaskerk te 
Brugge. Dit leidde tot een eeuwenlange volksdevotie. In 1882 werd hij door paus Leo XIII 
zalig verklaard.
In de kathedraal van Rijsel, Notre Dame de la Treille, is er een zijkapel gewijd aan Charles le 
Bon (foto rechts). De glasramen aan de rechterkant vooraan in de kerk van Torhout naast de 
sacristie verbeelden Rembert en Karel de Goede. Een reliek (linkse foto) van hem in een 
schrijn is aanwezig in de kerk. Het betreft de rechter bovenrib  van de vermoorde graaf.
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Grensarbeiders
Dokter René Van Oye kocht de woning (het huidige Ravenhof en aardewerkmuseum) gelegen 
in de Nieuwstraat te Torhout in de vroege jaren 1840 en bracht er de noodzakelijke 
verbouwingen aan. In 1863 startte René Van Oye een vlaszwingelarij - linnenfabriek op in de 
nabijheid van zijn woonst. Hij was een sociaal bewogen man. Op zijn kosten werd tussen 
1850 en 1874 de ‘Van Oye’s reke’ gebouwd, huisjes voor de arbeiders van zijn fabriek. 

Maar het kan verkeren. Op het einde van 
de 19de eeuw verdween de fabriek uit 
Torhout. Van Oye verplaatste zijn bedrijf 
naar het Franse Halluin (Haelewijn) 
omdat de douanekosten te hoog waren 
opgelopen. Met deze verhuizing kwam 
voor geruime tijd een grote 
pendelbeweging van dagloners op gang. 
Bijgaande foto toont de ontgoochelde 
arbeiders van Van Oye. De tekst luidt: 
‘Een slavenhoop uit vroegere jaren, jaar 
uit jaar in, dagelijks 18 uren met pap en 
petatten naar Halluin.’

In Rekkem, op enkele km van de grens langs de E17, bevindt zich het monument ‘De 
sjouwer’. Het is een indrukwekkende betonnen toren die 35 m hoog is. Architect-
beeldhouwer, Jaques Moeschal (1913-2004), creëerde dit kunstwerk ter ere van de West-
Vlaamse arbeiders die de grens overstaken om in Frankrijk te gaan werken.
Moeschal maakte deel uit van het kunstenaarscollectief van Atelier Kasteel Groenhove. De 
bezieler van de ‘commune’ was Torhoutenaar Carlo de Brouckère (1920-1985). Opgericht in 
1946 viel de groep uiteen in 1949.

                  Frans Vanclooster

 Allerzielen (2 november)

Hier zit ik, stil alleen,

gedachten vliegen naar jou heen.

Hoe is het daarboven,

vind je ‘t er fijn?

Jammer dat je nooit meer

bij ons zult zijn.

Voor goed ging je weg, voor altijd,

verloren je eenzame strijd.

We konden je niet helpen,

al wilden we graag

Nu zitten we steeds met dezelfde vraag:

“Ben je gelukkig, daarboven?”

Ik wil het zo graag geloven.
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We krijgen steun van…  

vishandel

VANPRAET

Vishandel Vanpraet

Brugsestraat 157
8210 Zedelgem
050/20.16.34
0473/21.25.76
vishandelvanpraet@hotmail.com

Wekelijks op de markt:
Dinsdag: Moeskroen 6 u.-13 u.
Woensdag: Torhout 6 u.-13 u.
Donderdag: Oostkamp 7 u.-13 u. 
Vrijdag: Torhout 14.30 u.-19 u.
                 (aan het zwembad)

 VISHANDEL – TRAITEUR MIEKE
Statiestr. 69 8810 Lichtervelde

051 72 47 00
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Spelen met taal 
Arafat was zijn sjaal kwijt, hij had zijn Yasser over gehangen.
Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.
Als hij niets anders te eten had, leefde Godfried van bouillon.
Kwaliteitslingerie is bijzondergoed?
Mag je op zondag weekdieren eten?
Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.
Word bokser, dan heb je meer kans op slagen.
Herman Brood kwam van bij de bakker.
Ik ging hem een trap verkopen maar hij woonde op het gelijkvloers.
Roken is en blijft een teer onderwerp.

Groetjes van een gepensioneerde

Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug.
Als twaalfuurtje eten we een half eendje.
De bultenaar besefte dat hij het ergste achter de rug had.
Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht.
Na die hevige regenval stond de migrantenwijk volledig blank.
We verwachten middagtemperaturen rond 12 uur.
Die losse vijs kon hem geen moer schelen.
Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken.
Incest moet in de familie blijven.
Reeds 2 maand na de amputatie van zijn been steekt deze man op eigen houtje de straat over.
De barman was klein maar tapper.
Door naar de klok te kijken wordt onze kleine wijzer.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
Afslanktips? Daar ben je vet mee.
Hij was dun van haar, zij dik van hem.
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
Je moet op tijd weten hoe laat het is.
Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma uitdrukken, het zijn juist de 
afmetingen die het zo mooi maken.

 De mecanicien en de chirurg 
Een mecanicien was bezig met het verwijderen van een cilinderkop van de V12 motor van een 
Jaguar toen hij een bekende en vermaarde hartchirurg zag in de garage.
De chirurg stond te wachten op de chef van de onderhoudsdienst. 
De mecanicien riep naar de chirurg: “Hei dokter... mag ik u een vraag stellen,”
De chirurg, een beetje verrast, ging naar de mecanicien.
Zijn handen afvegend aan een doek stelde de mecanicien hem de volgende vraag... “Welnu 
dokter, kijk eens naar deze motor. Ik open zijn hart, haal de kleppen en de nokkenas eruit, regel 
ze bij en monteer ze terug. Daarna loopt de motor als nieuw.”
“Welnu: Waarom krijg ik zo’n klein salaris terwijl u een berg geld verdient terwijl we toch 
eigenlijk hetzelfde werk doen?”
De chirurg boog zich bedachtzaam voorover naar de mecanicien en fluisterde, nauwelijks 
hoorbaar: “Probeer dat eens te doen terwijl de motor in werking is...”
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 De kleuren van de regenboog 
Heel lang geleden begonnen de kleuren van de wereld te 
kibbelen. Allen beweerden dat ze de beste waren. De meest 
belangrijke, de meest bruikbare, de favoriet.

Groen zei:
“Het is duidelijk, ik ben de belangrijkste. Ik ben het teken van leven en hoop. Ik ben gekozen 
voor gras, bomen en bladeren. Zonder mij, zouden alle dieren sterven. Kijk maar naar het 
landschap en je zult zien dat ik de meerderheid ben.”
Blauw onderbrak:
“Je denkt alleen aan de aarde, maar denk aan de lucht en de zee. Het water is de basis van het 
leven en wordt opgetrokken vanuit de diepe zee naar de wolken. De hemel geeft ruimte en 
rust en sereniteit. Zonder mijn rust zouden jullie allemaal niets zijn.”
Geel gniffelde:
“Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik breng gelach, vrolijkheid en warmte in de wereld. De zon is 
geel, de maan is geel, de sterren zijn geel. Elke keer als je kijkt naar een zonnebloem, staat de 
hele wereld te glimlachen. Zonder mij ware er geen plezier.”

Oranje begon daarna op zijn beurt:
“Ik ben de kleur van gezondheid en sterkte. Ik ben misschien schaars, maar ik ben kostbaar 
daar ik dien voor de noden van de mensheid. Ik draag de meest belangrijke vitaminen. Denk 
aan wortelen, pompoenen, appelsienen, mango’s en papayas. Ik hang niet de hele tijd rond, 
maar als ik de hemel kleur bij zonsopgang of zonsondergang, dan is mijn schoonheid zo 
sensationeel dat niemand anders nog aan jullie denkt.”

Rood kon het niet meer aanhoren en begon te roepen:
“Ik ben de heerser van jullie allen. Ik ben bloed, levensbloed! Ik ben de kleur van gevaar en 
van moed. Ik ben bereid te vechten voor een doel. Ik breng vuur in bloed. Zonder mij, zou de 
aarde zo leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur van passie en liefde, de rode roos en de 
klaproos.”

Paars begon op zijn luidst. Hij was heel groot en sprak met trots:
“Ik ben de kleur van royalty en macht. Koningen, chefs en bisschoppen hebben mij altijd 
gekozen daar ik het teken ben van autoriteit en wijsheid. Mensen stellen geen vragen! Zij 
luisteren en gehoorzamen.”

Uiteindelijk sprak indigo, veel rustiger dan alle anderen, maar met evenveel vastberadenheid:
“Denk aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Je merkt me amper, maar zonder mij zouden 
jullie allen oppervlakkig worden. Ik vertegenwoordig gedachten en reflectie, schemering en 
diep water. Je hebt me nodig voor balans en contrast, voor gebed en innerlijke rust.”

En zo bleven de kleuren maar bluffen, elk overtuigd van zijn eigen superioriteit. Hun ruzie 
werd luider en luider.
Plots was er een hevige bliksem en donderslag. Regen viel meedogenloos neer. De kleuren 
bukten zich neer uit angst en schuilden dichter bij elkaar voor troost.

Te midden van hun geroep begon de regen te spreken:
“Jullie dwaze kleuren, tegen elkaar vechten, elkaar trachten te domineren. Weten jullie dan 
niet dat jullie elk gemaakt zijn voor een speciaal doel, uniek en verschillend? Reik elkaar de 
hand en kom tot mij.”

Ze deden zoals het hun gezegd werd, de kleuren verenigden zich en reikten elkaar de hand.
De regen sprak verder:
“Vanaf nu af aan, als het regent, zullen elk van jullie zich over de hemel strekken als een boog 
met kleuren, als een herinnering dat jullie allen in vrede kunnen leven. De regenboog is een 
teken van hoop voor morgen.
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 De Tijd  

Tijd, dat is wat we altijd méér willen, maar waar we véél van verspillen.

Tijd is kostbaarder dan geld. Je kan altijd méér geld hebben..., doch je kan nooit meer tijd 
vergaren.

Tijd wacht op niemand. In plaats van het achterna te lopen, geniet ervan terwijl het 
voorbijgaat.

De tijd is het geld van je leven.

Omdat ik niet weet wat me morgen te wachten staat, bewaar ik nooit het beste voor later.

Het mooiste geschenk dat je iemand kan geven, is je tijd. Want dan geef je een deel van je 
leven dat nooit meer zal terugkeren.

Wat is de tijd waard, als er niets meer is om ontroerd te worden, tederheid en liefde te vinden.

Eén na één vallen de zandkorrels, één na één verstrijken de seconden, sommige gaan, 
sommige komen. Probeer maar niet om ze allemaal te pakken.

De mooiste dag van morgen, geeft ons die van gisteren niet terug. Daarom... laat ons die van 
vandaag beleven.

De toekomst kwelt ons, het verleden houdt ons tegen, daarom ontsnapt ons het heden.

Omdat je nooit tijd maakt om te rusten, is dit het ideale moment om het nu te doen.

Spijt hebben van verloren tijd, is nog meer tijd verliezen.

Denk niet aan wat voorbij is, denk alleen aan de herinneringen die je blij maken.

Het is niet de tijd die je nog te leven hebt die belangrijk is. Wel wat je ermee gaat doen.

De tijd gaat voorbij en alles wordt groter, behalve wij.

Als je niet doet wat je graag doet, verlies je je tijd.

Verlies niet je tijd met iemand die er niet klaar voor is om tijd te verliezen met jou.

Men spreekt over ‘de tijd doden’, terwijl de tijd ons langzaam doodt.

Gisteren was aan de beurt. Geef vandaag ook zijn kans.

Een seconde stelt niets voor in de tijd, maar één seconde heeft de magie 
van uniek te zijn!

Iedere dag is als een rekening op de bank, en de tijd is ons geld. Arm of 
rijk, we hebben allemaal 24 uren om te spenderen.

Als je de tijd hebt om te klagen over iets, dan heb je ook de tijd om dat te 
verbeteren.

Hoe minder tijd er overblijft om te leven, hoe minder tijd we willen 
verliezen.

Tijd is iets dat ervoor zorgt,
dat niet alles tegelijk gebeurt.

Alles komt op tijd,
voor hij die wachten kan.

Het is lekker dobberen,
op een zee van vrije tijd.
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In de junimaand zijn we met 49 Vlassers 8 dagen op reis geweest naar Salzkammergüt, 
gelegen ten oosten van Salzburg, aan een zijrivier van de Donau. Eén van de mooiste streken 
van Europa. Bergketens en meren, pittoreske dorpen en steden zoals Salzburg, de stad van 
Mozart. Salzkammergüt kan niet anders dan als muziek in de oren klinken. Het is het land van 
‘The sound of Music’. 
En wellicht leidde dat bij Daniël tot de nodige inspiratie voor het maken van hierna volgende 
parodie. In elk geval, het was terug een topreis, goed georganiseerd, mooi, leuk en gezellig.

 Parodie tijdens de terugreis Salzkammergüt 

Dag beste Vlassers hier vergaard
Hier is ne vlasser me ne baard
De bedoeling is dat’n hier e liedje zingt
En da j’ giedre wok e kee meezingt
E reize vul met schone dingn
Me goan nog e keer e liedje zingn
We zien bie Vlas zo geiren (x2)
En bie ’t vertrek ne hele lange rit
Woa dat iedereen nog schoane stille zit
U sanitaire nu en ton
Up die maniere is uze reize goe begon
U streke vul me schone ding’n
We goan nog e keer e liedje zingn
We zien in St. George goed angekomen (x2)
De volgendn dag noa ’t Arendsnest
’t was doa zeker nie opperbest
En deur die vule mist
Em me da schoon panorama helegans’n gemist
Moa toch u streke vul met schoane dign
We goan nog e keer e liedje zingn
We loatent an us herte nie komen (x2)
En ’s achternoens up naar de Köningsee
En doa viel ‘t were al fantastisch mee
En e wandelinge toet an ’t woatre
En voe sommigen al santé santatre
Nen dag vul met biezondre dingn
We goan nog e keer e liedje zingn
W’arriveerdn ton in de bisschopsmutse (x2)
Vanuut Filzmoos na Salzbourg
Da was ‘t heel warm en me ne gids op toer
Van Mozartshuis toet an den Doom
Da was ’t interieur prachtig en heel schoon
Nen dag vul me verrassingn
We goan nog e keer e liedje zingn
Salzbourg was ook heel schoane (x2)
En op dinsdag naar Hohewerfen
Vanut de burcht zicht op de Tennebergen
En voa de middag van dag vier
Wachtte ons de valkenier
En trap’n ovrol woa da me gingn
We goan nog en keer e liedje zingn
’t woaren doa heel veel trapn (x2)

Ip dag vijf op naar Halsstatt
En met ’n boot woar me helemaal nie nat
En ‘s noens lekkere forel goan eten
An een tempo om nooit te vergeten
Er waarn doa heel veel byzondre dingn
We goan nog e keer e liedje zingn
Oal die schedels en Chinezen (x2)
En ton drip ut vanut Filzmoos
Te voete of gestapeld als sardienen in een doos
En an de voet van de Bisshopsmutse
Na ’t eten had uzne buuk u ferme blutse 
’t woas nen dag vul verrassingn
We goan nog e keer e liedje zingn
W’ en doa vele kun’ eten (x2)
En dan met de boat naar Chiemsee
Naar ’t kasteel van keunink Ludwig twee
De pracht en praal da was daar echt nie te doen
Om nog te zwygen van da muggenlegioen
W’ hoorden doa de muggen heel goed zingn
We goan nog e keer e liedje zingn
Moa toch e we heel goe geten (x2)
En met den tandem Patrick en Aimé
Da viel toch iedre ké heel goe mee
De Patrick stond ons altyd by me raad en daad
En Aimé bracht ons overal op tyd en maat
Altyd een traject me schoane dingn
Me goan nog e keer e liedje zingn
We zyn van juldre heel tevreden (x2)
En Pierre-Paul altyd in de weer
Buskelner, bankier en nog zo heel veer meer
En an alle leden van ’t bestuur
Altyd aanspreekbaar in dag en uur
Een organisatie vul mé schone dingn
We goan nog e keer e liedje zingn
Veel dank van us oallemoale (x2)

Daniël Vanhoutte
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 Ons fotoalbum  
Op 8 augustus hadden we ons bezoek aan chocolatier Van Nevel in Diksmuide en onze 
gezellige barbecue in zaal Albatros te Zarren. En dat het goed was!
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