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 VVVG – Vl@s Houtland: 25 jaar jong 

 25 jaar Vl@s Torhout-Houtland 

1999 was het jaar,
toen kwamen 11 mensen bij elkaar.
Ze kregen het rond,
stichtten een gepensioneerdenbond.

VVVG was de naam,
men hoopte op wat goede faam.
Dra waren alle problemen van de baan,
60 nieuwe leden gingen de uitdaging aan.

Op 23 april was het dan zo ver,
een Vlaams romantisch diaconcert.
Met een receptie als start,
muziek van Vlaamse componisten, iets apart.

Uitstappen, cultuur, voordrachten kwamen aan bod,
goede sprekers ten top.
Gezelligheid en vriendschap was de leuze,
is dat alsnog niet reuze?

Niemand had het verwacht,
alhoewel… toch betracht.
Vl@s liet van zich horen,
een jeugdbeweging voor senioren.

Nu vieren we de zilveren schaal,
en gaan verder aan de haal.
Dank zij de stichters van toen,
kunnen we dat nog steeds blijven doen.

Paul, Werner, Marleen, Jozef en alle anderen,
jullie idee was ideaal, niet te veranderen.
Daarom heffen we het glas,
we voelen ons geweldig goed bij Vl@s.

 Johan Cappelle
°09/09/1946 - 29/01/2024

 Overlijdens 
 Diep bedroefd doch gesterkt door de mooie 
 herinneringen melden wij u het heengaan van: 

Christine Verpoot
°07/01/1947 - 04/03/2024

mailto:vlas.torhout@gmail.com
https://vlastorhout.weebly.com/
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 Woordje van het bestuur  
Beste vrienden,
25 jaar geleden gebeurde het. Enkele enthousiastelingen stichtten een 
gepensioneerdenbond voor de regio Torhout en Zedelgem onder de 
naam ‘Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden – Vlaamse senioren-
kring Houtland’. Men startte met 60 leden, nu uitgegroeid tot 325. 
Wellicht misschien wel gehoopt maar nooit gedacht dat de vereniging 
nog eens zijn 25-jarig zilveren jubileum ging vieren. En dat gaan we 
doen, niet direct, maar op 24 oktober. Intussen hebben we nog een weg 
te gaan. We hebben nog onze moederdagviering in april met Brigitte 
Balfoort, de busreis naar Rijsel en Roubaix, Lieven Debrauwer die 
Nederlandse cabaretliedjes komt zingen, de 8-daagse reis naar 
Oostenrijk, de barbecue en een pak interessante voordrachten. Voor 
niet ingewijden lijkt het erop dat Vl@s wel altijd wat te vieren heeft. 
En waarom ook niet? Het enthousiasme die de stichters in 1999 hebben

 Verjaardagswensen  
Tijdens het tweede kwartaal 2024 willen we graag volgende leden 
feliciteren met hun verjaardag: 
Vanthuyne Etienne, Christiaen Karin, Demeulenaere Antoon, Puype Lieve 
Vanbecelaere Paula, Verhaeghe Annie, Vansteelandt Willy, Goris Maria, 
Baudelet Fernande, Glorieux Denise, Vanthomme Nadine, Hoet Bernise, 
Messeyne Maurits, Cuvelier Rita, De Cuyper Norbert, Deceuninck Lena, 
Meyns Valère, Cool Johan, Vanacken Patrick, Vollekindt Fernand, 
Vandewalle Frans, Cool Denise, Senaeve Denise, De Witte Annie, Beuselinck Annemie, 
Schutyser Mieke, Desmet Monique, Blomme Trui, Desimpel Georges, Vandenbussche Paul, 
Bogaert Jef, Tanghe Roza, Verhelst Roland, Couvreur Stephane, Maeckelbergh Suzanne, 
Willaert Lut, van Zwam Carlos, Brabant Rita, Haelewyn Frans,  Vereenooghe Noël, 
Taveirne Nicole, Theuninck Freddy, Jonckheere Jacques, , Cortvriendt Medard, Bilcke Willy, 
Decap Godelieve, Vanderjeugd Marleen, Degrieck Annie, Audenaert Arseen, Deman Jan, 
Huyghe Micheline, Verbeke Erna, Depuydt Vera,  Lycke Jana, Bouteligier Monique, 
Defloo Rosita, Geldof Monique, Bruynooghe Marijke,  Vandenbruwane Rita, Symens Paul,  
Vlaeminck Maria, Vanthuyne Eric, Versyck Rosanne, Bostoen Myriam,  Declerck Georges, 
Dedeyne Laurent, Vandecasteele Micheline, Wybo Johan, Vandermeersch Roland, 
Vandeputte Hilde, Van Thomme Walter, Denoo Rafael, Dendooven Nadine, Monton Linda, 
Tydtgat Chantal, Dejonghe Linda, Pauwels Cecile, Jonkers Lieve, Strobbe Roza, 
Decorte Marc, Cordier Emiel, Exter Marie-Jeanne, Verschaeve Suzanna, Missinne Lieve, 
Verplancke Jeannine, Tally Joël, Vanhooren Erna, Deklerck Rose-Anne, Couvreur Bea, 
Derynck Paula, Schiltz Georges, Van Coillie Luc, Van Halst Eugeen,  Jonckheere Christine, 
Lievens Martin,  Devos Paul, Mostrey Marleen en De Grande Redgy.
Nog vele gelukkige jaren!

 Nieuwe leden in onze afdeling:  In het eerste kwartaal 2024 verwelkomden we
terug nieuwe leden. We begroetten: Beuselinck Annemie, Cafmeyer Jo, Chys Yvan, Couvreur 
Stephane, Declercq Leen, Dekeyzer Denise, Demeulemeester Shirly, Dewulf Agnes, Storme 
Geert, Vandenbussche Hendrika, Vandewalle Hubert, Vanthuyne Etienne en Bostyn Chris.
Hartelijk dank voor jullie inschrijving.

Pierre de Coubertin

uitgedragen blijft ons nog steeds besmetten en die vlam houden we brandend.  De leuze van 
Pierre de Coubertin (1937-1863) voor de komende Olympische spelen indachtig: “Deelnemen 
is belangrijker dan winnen” ware het niet, dat allen die deelnemen aan de Vl@sactiviteiten,  
winnaars zijn.  
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 Onze komende activiteiten

Donderdag 11 april: Humoristische voordracht over etiquette         door Brigitte Balfoort
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.                                 

Brigitte Balfoort is auteur, blogger en spreker over 
hedendaagse sociale en zakelijke etiquette. 
Als beroepsjournaliste bij onder meer VTM legde Balfoort 
zich 20 jaar toe op koninklijk nieuws totdat ze zich in 2014 
omschoolde tot etiquetteconsultant in de bekende 
etiquetteschool ‘Minding Manners’ in Londen. 
Het ontstoffen van etiquette tot zijn essentie is nu haar 
hoofdbezigheid.
Balfoort schreef intussen drie boeken over omgangsvormen: 
‘De Etiquettebijbel’ over sociale etiquette, ‘De 
etiquettebijbel op de werkvloer’ over zakelijke etiquette en 
‘De etiquettebijbel voor kinderen’, met praktische tips.

Donderdag 25 april: Busreis naar Rijsel – Roubaix – Wanbrechies
Een uitstap naar Rijsel waar we kennis maken met de Notre-Dame-de-la-Treille, Euralille en 
het Palais des Beaux Arts met o.a. werken van onze Vlaamse meesters. Vandaar rijden we naar 
Roubaix voor de lunch en verkennen we al wandelend het indrukwekkende stadhuis en de 
St.-Maartenskerk. Tot slot brengt de bus ons dan naar Wambrechies voor een bezoek aan de 
distillerie. (Alleen voor zij die daarvoor zijn ingeschreven).                                 

Dinsdag 7 mei: Lieven Debrauwer zingt bekende Nederlandse cabaretliedjes
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.
Lieven Debrauwer zingt bekende Nederlandse cabaretliedjes uit het 
repertoire van Toon Hermans, Wim Sonneveld, Jasperina de Jong, 
Conny Stuart,…
Van “Tea room Tango” tot “Tango van het blote kontje” en van 
“Margootje” tot "Johanna".
Lieven Debrauwer is vooral bekend van de films 'Pauline & Paulette’ 
en ‘Confituur’. Daarom kennen ze hem in Vlaanderen nog steeds 
vooral als cineast terwijl hij pas op latere leeftijd zijn grote roeping 
(optreden in het theater) heeft kunnen waarmaken. 

Donderdag 23  mei: Rituelen – waarom we niet zonder kunnen?
door prof. Herman De Dijn     om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.

                                Alle ijkpunten lijken uit onze wereld te verdwijnen. Of het nu gaat om 
religieus geïnspireerde rituelen of om spiritueel weten, straks lopen we 
met zijn allen rond als totaal bevrijde individuen, zonder de last van 
traditie of overgeleverde gebruiken. We knutselen onze identiteit en 
lifestyle zelf bij elkaar. Volgens Herman De Dijn blijft onder de 
oppervlakte echter het verlangen naar betovering aanwezig. Voor hem 
kunnen de mensen nooit zonder rituelen en verwondering leven.
In zijn voordracht laat hij alle grote thema's de revue passeren: vrijheid en traditie, 
verwondering en wetenschap, religie en spiritualiteit in een postmoderne wereld.
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Donderdag 13  juni: Agressie in het verkeer    door Eddy Van Daele
Om 14 uur in Jonkhove te Aartrijke.                                 
In de dagelijkse ratrace is het verkeer soms een ware jungle. Wellicht heb je het al ooit 
meegemaakt dat één of andere haastige onverlaat u trakteert op obsceen gebaar of u  
vervelende verwijten naar het hoofd slingert. Voor wie veel op de baan is, zijn dergelijke 
taferelen dagelijkse kost en niet zelden leiden die situaties tot regelrechte conflicten.
Criminoloog en voormalige hoofdcommissaris bij de politie van Oostkamp gaat samen met de 
deelnemers op zoek naar eigen ervaringen, soorten verkeersagressie, diverse oorzaken en 
mogelijke oplossingen.

Zaterdag 15 tot 22  juni: 8 daagse reis naar Salzkammergüt Oostenrijk                        
Salzkammergüt behoort tot de mooiste gebieden van Midden-Europa. Het gebied is uniek 
door de vele bergketens en meren, door de pittoreske dorpen en steden zoals Salzburg, de stad 
van Mozart. Het land van ‘The Sound of Music’ beschikt over sterke troeven en zal ons zeker 
bekoren. Salzkammergüt kan niet anders dan als muziek in de oren klinken! 
We ontdekken het natuurwonder de Liechtensteinklamm, het zoutstadje Hallstatt, het 
Arendsnest van Hitler in Berchtesgaden. We maken een boottocht op de Chiemsee en 
bezoeken het kasteel. Dit zijn slechts enkele hoogtepunten van deze mooie en boeiende reis. 

Donderdag 4 juli:    Vlaanderen Feest    met Meermens             

Donderdag 8 augustus:    Vl@s - Barbecue in O.C. Albatros te Zarren           

Donderdag 29 augustus:    Recycle – als afval grondstof wordt    door Geerdt Magiels       
   

Donderdag 12 september: Artificiële intelligentie, vloek of zegen  door Kristof D’Hanens 
      

Belgen werpen dagelijks 315 ton elektrische apparaten weg - Een ton gedumpte printplaten 
bevat 80 keer meer goud dan een ton gouderts - Een afgedankte auto wordt in België voor 94 
procent gerecycleerd Afval is de toekomst. Geen enkele grondstof biedt meer mogelijkheden 
dan alles wat wij dagelijks wegwerpen. En net zoals de natuur geen afval kent, is de mens 
goed op weg om alles te hergebruiken. Dat denken in materiaalkringlopen is ook de enige weg 
vooruit als we onze planeet leefbaar willen houden. Gelukkig is een wereld van 100 procent 
recyclage binnen handbereik, mee dankzij de pioniersgeest van Belgische bedrijven en 
organisaties. Bioloog Geert Magiels brengt ons een verhaal van de toekomst, waarin de mens 
zich leert in te voegen in de kringlopen van de natuur.

Onze digitale samenleving is een gigantische nieuwe stap aan het zetten. Software op basis 
van artificiële intelligentie (kortweg AI) die zelf nieuwe teksten en foto’s creëert. 
Enkele jaren geleden was AI nog een redelijk abstract begrip dat eerder tot de wereld van de 
fictie dan tot de realiteit van onze bedrijven leek te behoren. Vandaag is ze essentieel voor de 
productiviteit en de concurentiekracht van onze bedrijven, maar ook voor het 
innovatievermogen van ons land. Maar hoe werkt AI nu precies? Welke apps en websites 
bestaan er? Hoe kun je er zelf nuttig gebruik van maken? En wat zijn de mogelijke gevaren 
voor onze maatschappij? In deze geanimeerde lezing gidst Kristof D'hanens ons via heel wat 
filmpjes en een uitgebreide demo door de wondere wereld van AI.

Net zoals in voorgaande jaren hebben we gekozen om onze barbecue te laten doorgaan in het 
ontmoetingscentrum Albatros te Zarren. We kiezen voor dezelfde traiteur en zij die de vorige 
keren erbij waren, weten dat het ook super was. (zie volgend ledenblad)

Meermens, pseudoniem voor Bram Verstappen brengt ons muziek over de dingen des levens. 
Met zijn Nederlandstalige liedjes probeert Meermens te amuseren, te troosten, gelukkig te 
maken, gedachten te verzetten, maar vooral een antwoord te bieden op de vragen van elke 
dag. Hij verzorgde al eerder het voorprogramma voor Mama's Jasje, Metejoor, Ertebrekers, 
Bart Kaëll, Mathias Vergels e.a. en was winnaar van de talentenjacht Night of the Proms.



6

 2-daagse Biesbosch en Kinderdijk 
                                    op 15 en 16 september

In de voormiddag bezoeken we de Ambachtelijke  Klompenma-
kerij den Dekker in Dussen. Die klompenmakerij was gedurende 
drie generaties eigendom van de familie Gennip. 
Om de traditie van dit unieke en oude ambacht in leven te houden 
werd het bedrijf in 2002 overgedragen aan Peter den Dekker.
We worden er gastvrij onthaald en starten met koffie/thee en een 
stukje gebak.
Daarna krijgen we in de werkplaats te zien hoe een klomp uit een 
blok hout wordt gemaakt en hoe de motieven, de namen en de 
versiersels, handmatig, op de klompen worden getekend. In het 
museum is er een expositie van de gebruikte gereedschappen.

Hierbij een korte voorstelling van het programma.

Dag 1: zondag 15 september
We vertrekken om 07.00 u. stipt op de parking aan de 
kerk van Don Bosco Torhout.

In de namiddag maken we een boottocht met de 
Zilvermeeuw vanuit Drimmelen.
We varen door de Biesbosch, één van de mooiste, 
ongerepte natuurgebieden van Nederland. Dat is een 
nat gebied waar grote groepen vogels dekking, 
voedsel en nestgelegenheid vinden. Tijdens de 2 uur 
durende rondvaart zal de schipper ons het één en 
ander vertellen over het natuurgebied.
Na de rondvaart brengt de bus ons naar het 
verblijfshotel ‘Leonardo’ in Papendrecht, waar we 
na het inchecken genieten van het avondmaal, een 
overnachting en een ontbijt op maandagmorgen.

Dag 2: maandag 16 september
Na het uitchecken vertrekken we naar Alblasserwaard 
voor een bezoek aan het ‘Unesco Werelderfgoed 
Kinderdijk’.
Bij een multi-screenfilm in ‘Hulpgemaal De Fabriek’ 
worden we in vogelvlucht meegenomen door de 
geschiedenis van Kinderdijk: een wereld vol water, 
wind en wilskracht, met dijken, molens en gemalen 
die al meer dan 700 jaar de voeten droog houden.
Daarna maken we een 30’ durende rondvaart en 
brengen een bezoek aan één van de museummolens.

Aansluitend genieten we ook daar ‘s middags van een broodjeslunch.

‘s Middags brengt de bus ons opnieuw naar ons hotel voor een BBQ-buffet op de patio.
In de namiddag gaat het dan naar Middelburg, de hoofdstad van Zeeland met zijn veel 
historische gebouwen en genieten we van de gezellige sfeer in de winkelstraten of eventjes 
pauzeren op één van de vele terrasjes.
De terugrit is voorzien rond 17.30 u. en thuiskomst omstreeks 19.30 u.
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Prijs voor de tweedaagse: € 300 p.p. in een tweepersoonskamer
       + € 45 in een éénpersoonskamer (3 beschikbaar)

Inbegrepen: ° Vervoer per luxe autocar “De Meibloem”
° 1 overnachting op basis van H.P. 
° 2  middagmalen
° Bezoek Ambachtelijke klompenmakerij, boottocht Biesbosch, Kinderdijk

Niet inbegrepen: Dranken aan tafel
Inschrijven: vanaf woensdag 12 juni om 09.00 uur via het contactformulier op de website of 
e-mail naar vlas.torhout@gmail.com. 
Ingeschreven leden ontvangen een bevestiging.
De plaatsen zijn beperkt tot 50 personen. Late inschrijvers komen op de reservelijst.
Betaling: na goedkeuring inschrijving tegen 15 augustus op rekening nr. 
BE36 4738 1212 5181 van Vlaamse actieve senioren – Aardenhuttestraat 7 – 8820 Torhout 
met vermelding “2-daagse”.
Tip: het is ten stelligste aangeraden om een annuleringsverzekering af te sluiten via uw 
verzekerings-instelling of eens te informeren bij uw bank indien ze een gratis 
annuleringsverzekering bieden en wat de formaliteiten hiervoor zijn.

Bij minder dan 40 inschrijvingen gaat de reis niet door.

 Programma 2e semester 2024 
Do 4 juli: Elf juliviering        Meermens
Do 8 augustus: Barbecue in O.C. Albatros te Zarren
Do 29 augustus: Recycle: als afval grondstof wordt         Geerdt Magiels
Do 12 september: Artificiële intelligentie: vloek of zegen?         Kristof D’Hanens
Za 14 + zo 15 sep. 2-daagse ‘De Biesbosch’ en ‘Kinderdijk’
Do 26 september: Geraas en geruis                 Jean Paul Van Bendegem
Do 10 oktober: Herkomst en betekenis familienamen Prof. dr. Magda Devos
Do 24 oktober: 25 jaar Vl@s Torhout-Houtland         Bert Ostyn
Do 7 november: Hoe ons immuunsysteem versterken?         Dr. ir. Eric de Maerteleire
Di 26 november: Vroeger is ook niet meer wat het geweest is    Manu Adriaens
Do 5 december: Het Assisenhof, theater van gerechtigheid       Jacques Lesage
Do 19 december: Kerstfeestje         Miljan Trio 

 Voorjaars-tulpen op moederdag 
Vandaag staat bij je lieve foto,
een vaas met tulpen, voorjaarsgeel.
Je hield immers zo van bloemen,
van tulpen vooral heel erg veel.

Je kijkt me aan vanaf je foto,
het lijkt alsof je even bij me bent.
Een knuffel zou ik je zo graag geven,
't voelt als een heel intiem moment.

Wat zou ik graag nog met je spreken,
ik ben nu al ouder dan jij ooit was.
Toch ben ik nog steeds jouw kleine meid,
dat kind gevoel raak ik nooit meer kwijt.
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We krijgen steun van…  

vishandel

VANPRAET

Vishandel Vanpraet

Brugsestraat 157
8210 Zedelgem
050/20.16.34
0473/21.25.76
vishandelvanpraet@hotmail.com

Wekelijks op de markt:
Dinsdag: Moeskroen 6 u.-13 u.
Woensdag: Torhout 6 u.-13 u.
Donderdag: Oostkamp 7 u.-13 u. 
Vrijdag: Torhout 14.30 u.-19 u.
                 (aan het zwembad)

 VISHANDEL – TRAITEUR MIEKE
Statiestr. 69 8810 Lichtervelde

051 72 47 00
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 Activiteiten andere Vl@s-afdelingen 

Zondag 2 juni Vl@s familiedag In Bellewaerde Park
Vl@s organiseert op zondag 2 juni een spectaculaire 
familiedag in Bellewaerde Park. Je kan er naar toe met je 
kinderen en kleinkinderen. Bezoek het park op je eigen 
tempo. In de namiddag is er dan een gezamenlijk Vl@s-
moment voorzien met een dessertbuffet van 3 dessertjes 
(pannenkoek, Luikse wafel en donut), inclusief dranken. 
De prijs voor de inkom en het gezamenlijk moment is € 33 voor Vl@sleden (een ristourne van 
€ 10 t.o.v. de normale prijs van € 43) en voor vergezellende niet-Vl@sleden € 38. Voor de 
kinderen € 29 i.p.v. € 39.
Inschrijving via de normale weg, onze website of e-mail naar vlas.torhout@gmail.com.

Dinsdag 14 mei Provinciale wandeldag in Middelkerke  
Op dinsdag 14 mei organiseert Vl@s-afdeling Middelkerke-Westende-Lombardsijde de 
provinciale wandeldag voor de 2de  keer op rij, in samenwerking met de wandelvereniging 
‘De Duintrappers’.  
Dit jaar genieten jullie van het duinengebied tussen Middelkerke en Oostende met, naast de  
natuur, ook heel wat attractieve bezienswaardigheden. De dijk, het strand, de duinen … maar 
ook boeiende vergezichten. Willen jullie liever genieten van een gezellig samenzijn? 
Geen enkel probleem, kom gerust af, voor ieder wat wils! 
Praktische informatie: 
•  We verzamelen op 14 mei vanaf 9 u. in De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17   Middelkerke. 
• Er zijn parkeermogelijkheden voorzien in de Sluisvaartstraat en op de site van het 
Welzijnshuis en WZC (vrij parkeren, zonder betaling).  
•  Komen jullie met het openbaar vervoer? Stap af aan de bushalte Sluisvaartstraat of aan de 
tramhalte De Greefplein. 
•  Deelnameprijs: € 30,00 voor het volledige pakket / € 25,00 voor aperitief en middagmaal. 
•  Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom. 
•  Info: - Marita Vermaesen, voorzitter afd. M-W-L, 0479-68 26 83 of delverm@telenet.be 

  -  Amy Ghesquière, educatief medewerker, 0486-24 49 29 of  
        amy@vlaamseactievesenioren.be 

Programma ziet eruit als volgt:  
•  9 u. Verwelkoming met koffie, thee en een koffiekoek. 
•  Vanaf 10 u. Start van de wandeling. Er zijn 3 wandelingen voorzien (4-6-8 km).
•  Vanaf 12.15 u.  Verwelkoming met een glaasje cava of fruitsap.
•  Vanaf 13 u.   BBQ  - keuze uit menu 1: zalm – kippenbrochette – BBQ worst of 
      - menu 2: groenteburger – groentebrochette. 
Inschrijven: Vl@s-leden schrijven in via e-mail, via het inschrijvingsformulier op de 
website, of tel. aan Bea Couvreur 0498/85.00.27 ten laatste tegen 26 april.

Do. 19/9 en vr. 20/9     2-daagse Guise – ingericht door Vl@s W-Vl.
Bezoek aan de abdijsite van Liessies, de kaasmakerij van Maroilles, Familistère Godin in 
Guise. Avondmaal en overnachting in St.-Quentin. De vrijdag een rondrit Thièrache en bezoek 
aan het Mijnmuseum in Douai. (Zie vorige ledenblad).
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 Willem van Rubrouck  
Rubrouck is een typisch Vlaams dorpje, gelegen in Frans-Vlaanderen op een tiental km ten westen 
van Cassel en is de geboorteplaats van Willem van Rubrouck, een monnik die in de 13de eeuw naar 
Mongolië trok. Vlakbij de kerk ligt het Maison Guillaume de Rubrouck dat werd ingericht als een 
klein museum. Aan de kerkingang werd in het Nederlands een gedenkplaat aangebracht (foto rechts). 
De muur bij de ingang van het museum werd opgefleurd met een groot beeld van Willem van 
Rubrouck in basreliëf (foto links).

Het boek ‘De Canon van Vlaanderen’ presenteert figuren, uitvindingen, teksten, 
gebeurtenissen en ontwikkelilingen met een bijzondere betekenis voor de Vlaamse 
samenleving van vandaag. Het is thematisch opgevat. Het deel ‘Steden op de kaart van Al-
idris: contacten met de moslimwereld’ bevat de levensbeschrijving van Willem van Rubrouck 
onder de titel ‘Een Vlaamse monnik in Mongolië’.
“Door te reizen leerde het middeleeuwse Westen de wereld beter kennen. Velen hadden al een 
beeld van het Midden-Oosten door de kruistochten. Toen die in de 13de eeuw op hun einde 
liepen, trokken westerse reizigers naar Azië. Dat was mogelijk omdat de Mongoolse leider 
Dzengisch Khan een gebied had veroverd dat zich uitstrekte van Oost-Europa tot Azië. In dit 
eengemaakte Mongoolse rijk was rondtrekken veel veiliger dan voorheen.
De Vlaamse monnik Willem van Rubrouck was zo’n reiziger. In 1253 vertrok hij in opdracht 
van de Franse koning vanuit Palestina op een lange reis naar Karakorum, hoofdstad van  het 
Mongoolse rijk. Zijn missie: Möngke Khan, kleinzoon van Dgengis, bezoeken en tot het 
christendom bekeren, zodat Frankrijk een machtige christelijke bondgenoot in de strijd tegen 
de Turken zou krijgen. Dat draaide niet uit zoals gehoopt: Möngke wilde geen christen 
worden.
Willems reis over de steppe vormde wel een bron van informatie voor het Westen. In 1255 
schreef hij een verslag over zijn ervaringen. De nieuwsgierige Willem trad regelmatig in 
dialoog met de lokale bevolking en toonde interesse in het geloof en de cultuur van moslims, 
oosterse christenen en boeddhisten. Maar zijn vooroordelen bleven groot net zoals die van 
zijn gesprekspartners. Allemaal vonden ze hun eigen geloof superieur.”

Over de geboorte- en sterfdatum van Willem van Rubrouck bestaat geen zekerheid: ca. 1215-
1290. Hij trad toe tot de orde van de minderbroeders (franciscanen). Na zijn studies in Parijs 
verbleef hij in het Midden-Oosten en Cyprus en nam deel aan de 7de kruistocht. Koning 
Lodewijk IX, de heilige (1214-1270) ondersteunde Willem financieel om de reis naar 
Karakorum te realiseren. Het dorpje Rubrouck is sinds de opening van het museumpje (1996) 
in aanwezigheid van de president van Mongolië verbroederd met het Mongoolse plaatsje 
Bulgan.
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Een versierde beginletter uit een 14de 
eeuwse versie van Rubroucks reisverslag.
In het bovenste deel van de hoofdletter 
wordt het reisverhaal aangeboden aan 
koning Lodewijk IX.
In het onderste deel is Willem van 
Rubrouck op weg samen met een reisgezel.

Kaart van de jarenlange reis van Willem van Rubrouck
Frans Vanclooster

Blijf in jezelf geloven, als het even niet meer gaat,
blijf in jezelf geloven, ondanks dat pijn je in de weg staat.

Blijf in jezelf geloven, ook al doet een ander je pijn,
blijf in jezelf geloven, want jij hebt ook het recht om gelukkig te zijn.

Blijf in jezelf geloven, en probeer jezelf niet in dingen te verliezen,
blijf in jezelf geloven, zodat je altijd voor het juiste zult kiezen.

Blijf in jezelf geloven, vooral in het geen waar jij voor staat,
blijf in jezelf geloven, zodat je je overal makkelijk door heen slaat.

Blijf in jezelf geloven, want weet jij bent het waard,
blijf in jezelf geloven, en houd vast aan jou goede aard.

Blijf in jezelf geloven, en laat je niet claimen,
blijf in jezelf geloven, en laat je niets afnemen.

Blijf in jezelf geloven, en je zult overal sterker uitkomen,
blijf in jezelf geloven, en maak waar jou mooie dromen.....

 Blijf in jezelf geloven 
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 De kraai en de pauw 

Er was eens een kraai die in de bossen leefde. Hij was gelukkig en 
wilde nooit iets anders.
Maar op een dag zag de kraai een duif; “Die duif is zo slim en 
mooi”, dacht de kraai. “In vergelijking met haar, ben ik zo donker 
en saai.”
De kraai vloog naar de duif en zei: “Je bent zo mooi. Je moet de 
gelukkigste vogel zijn die er leeft.”
De duif antwoordde: “Ik dacht altijd dat ik de gelukkigste was, 
maar toen zag ik een roodborstje. Zijn borst was zo rood en 
levendig, ik voel me lelijk in vergelijking met hem. Ik denk dat het 
roodborstje de gelukkigste vogel ter wereld is.”
Vervolgens bezocht de  kraai het roodborstje. “Je bent zo mooi”, 
zei de kraai. “Jij moet wel de gelukkigste vogel ter wereld zijn.”
“Ik dacht altijd dat ik de gelukkigste vogel ter wereld was”, zei het 
roodborstje. “Totdat ik een pauw zag. Zijn kleuren waren zo rijk en 
imposant. Mijn rode borst ziet er saai uit in vergelijking met hem. 
Ik denk dat de pauw wel de gelukkigste vogel op aarde moet zijn.” 

Toen vloog de kraai naar de dierentuin om de pauw te 
ontmoeten. Er stonden veel mensen foto’s te maken voor 
de kooi van de pauw.
Als de menigte verdwenen was, zei de kraai tegen de 
pauw: “Je bent zo prachtig. Jij moet de gelukkigste vogel 
op aarde zijn.”
De pauw zuchtte: “ik dacht dat ik de gelukkigste vogel op 
de wereld was, maar toen zetten ze me in een kooi, juist 
omdat ik zo mooi was. Soms kijk ik naar de hemel en zie 
de kraaien rondvliegen, en dan wil ik het liefst een kraai 
zijn. Ik denk dat de kraai de gelukkigste vogel ter wereld 
is.”

Door onszelf te vergelijken met anderen, 
vergeten we hoe gezegend we zelf zijn.

 Aangeschoten zijn 
Aangeschoten is een jagersterm die gebruikt wordt om aan te duiden dat 
een dier dat geraakt werd door een kogel, toch nog verder kan lopen of 
vliegen.
Dat gezegde wordt ook gebruikt om mensen te omschrijven die onder 
invloed van alcohol toch nog verder gaan zonder optimaal te 
functioneren.
Al is hun lichaam ‘beschoten – aangeschoten’, houdt dit hen niet tegen.
Er zijn ook nog andere manieren om te zeggen dat je nog niet genoeg hebt 
om helemaal dronken te zijn:  ° Half onder de pannen, half teut zijn.

° Beneveld zijn, beschonken zijn, boven zijn theewater zijn.
Tine Pollet
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 Harde realiteit   

Wat ben ik blij dat ik mijn jeugd en de langste tijd van mijn leven 
niet in deze tijd heb doorgebracht. En wat heb ik medelijden met de 
jeugd van nu en de tijd die nog komen gaat.
Want wat was het een mooie tijd. In het België waarin ik ben 
opgegroeid gingen we naar de platenzaak om singeltjes te 
beluisteren en eventueel te kopen en was je blij met twintig frank 
zakgeld per week. Iedereen kocht een ijsje aan de kar.
Toen hadden winkels gewoon 4 muren in plaats van 3 W's (www).
Naar de stad gaan was een belevenis en zo gezellig.
Er waren tradities. Tradities die nu niet meer kunnen, of die steeds meer worden afgeschaft, 
omdat men ze discriminerend vindt of omdat het niet bij de multiculturele samenleving past.
Veel wordt er verboden, waardoor de tradities verdwijnen.
Als je in een blauwe bus stapte, dan was dat een stadsbus en een rode een streekbus.
En een kaartje kopen bij de chauffeur was normaal. Die man behandelde je met respect.
Op de trein kocht je kaartjes die werden voorzien van een gaatje als de conducteur kwam 
controleren. Dat was een belevenis, want treinpersoneel had aanzien. Om de trein te laten 
vertrekken stak de machinist z'n hoofd buiten en floot zijn signaal.
Spelen deed je buiten. Stoepranden, knikkeren, hinkelen, en kaatsballen. Met een hoop herrie 
en geschreeuw en natuurlijk haalde je kattenkwaad uit. Dat hoorde bij het opgroeien.
Als je met je kattenkwaad de politie tegenkwam, dan schrok je en gedroeg je je respectvol in 
de hoop dat ze niet naar je ouders gingen. Als het donker werd, dan was je thuis binnen. 
Jeugd 's avonds of 's nachts op straat kwam bijna niet voor. Behalve als ze op stap gingen naar 
de disco of de kroeg. Toen moest je om 23.00 uur thuis zijn! Nu begint het feestgedruis pas 
om die tijd….
En anders keek je naar Bonanza, Lassie of Spel zonder Grenzen op de bank met chips en 
limonade. Je luisterde naar de radio en nam je favoriete muziek op met je cassetterecorder.
Die luisterde je dan af via je walkman. Opa luisterde naar de plaatselijke piraat met z'n 
piratenmuziek. Piraat zijn was toen nog een kat en muisspel in plaats van een grote misdaad 
waar tegenwoordig zelfs boobytraps geplaatst worden om de controleurs buiten te houden.
Koeien stonden in de wei en niet in een megastal en ze waren nog gewoon onderdeel van de 
natuur in plaats van slecht voor het milieu.
De post kwam iedere werkdag en op zaterdag en je wist ook dat je post goed verzorgd werd, 
want het waren beëdigde postbodes in plaats van bijbaantjes voor iedereen.
Bellen? Als je niet thuis was dan was je, lekker rustig, niet bereikbaar. En als je dan toch 
moest bellen dan ging je naar een telefooncel waar je kleingeld in moest gooien.
Was er iets ernstigs dan ging je gewoon naar de eerste hulp. Dat was toen normaal.
Ben ik tegen vooruitgang? Absoluut niet, maar onze vooruitgang voelt langzaam maar zeker 
als onze ondergang.
Betalen voor alles, zelfs om te mogen sparen.
Overal moet over gediscussieerd worden en zelfs gebakjes en toetjes moeten van naam 
veranderen omdat de naam niet meer mag. 
Er komt ‘verbod’ om de hoek kijken waarvan je je afvraagt wat anderen ermee te maken 
hebben. Niets is meer goed, alles is slecht. Je auto, je gezondheid, het milieu, de boerderij.
Alles moet anders. Zelfs de natuur is slecht voor het milieu. Ik mis het België, het Vlaanderen 
van mijn jeugd. En dat zal helaas nooit meer terugkomen.
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Computertaal – Digitaal   
Misschien voor sommigen wat vervelend om 
ermee geconfronteerd te worden maar we kunnen 
nu allen éénmaal niet anders, we leven in het 
digitale tijdperk. Dat is begonnen op het einde van 
de 20ste eeuw en waar het naartoe gaat of als het 
ooit zal eindigen… wie weet?
In feite draait daarin alles rond de computer, een 
dom toestel, dat zelfstandig niet kan lezen of  
schrijven en slechts twee cijfers kent, de 1 en de 0.

Helemaal anders dan het tientallig stelsel dat we in school geleerd hebben en waar we ons 
dienden te behelpen met 10 cijfers, 0 tot en met negen. Dat laatste hebben we wellicht te 
danken aan het feit dat we met 10 vingers geboren zijn.
De naam computer komt uit het Engels ‘to compute’ wat berekenen betekent. En berekenen 
kan die wel, heel snel, je kan het nauwelijks volgen. En wellicht is het daardoor dat we er 
zoveel moeite mee hebben. De machinetaal van een computer die alleen maar ééntjes en 
nulletjes bevat, zet deze in verschillende volgordes en zo worden er allerhande combinaties en 
mogelijkheden gevormd.
Nochtans, binair rekenen bestaat al zeer lang en werd bedacht door Gottfried Leibniz (1646-
1716), meer als bezigheidstherapie, uit verveling, maar zeker niet met de bedoeling om er 
later een computer mee te maken.
De computer zelf werd uitgevonden door een Brits wiskundige, Charles Babbage (1791-
1871). In 1821 ontwierp hij een automatische mechanische rekenmachine om tabellen te 
genereren. Die machine is echter nooit afgewerkt want hiervoor waren er 25.000 onderdelen 
nodig en voltooid zou dat 15 ton hebben gewogen. Trouwens om te kunnen werken moest het 
geheel  aangedreven worden door een stoommachine.
De eerste elektronische computer, de Colossus,  werd gebouwd in Engeland tijdens de tweede 
wereldoorlog en gebruikt om codes te ontcijferen. Misschien kwam men op het idee door het 
Morse-alfabet, dat ook functioneert via aan- en uit signalen. 
Het voorbeeld van Engeland werd gevolgd door de Verenigde Staten die in 1946 nog een 
groter exemplaar, “de Eniac”, bouwde. De Eniac woog zo ‘n 30.000 kilogram en was een paar 
klaslokalen groot. 
De eerste gebruiksklare pc (personal computer) kwam 
er in 1981 en werd gebouwd door IBM.
En daarna ging het snel. Verschillende merken, Atari, 
Commodore 64 (foto hiernaast), Tandy TRS-80 e.a 
kwamen met homecomputers uit. Dat waren 
toestelletjes die thuis aansluitbaar waren op het TV-
toestel. Van de ‘Commodore 64’ werden er meer dan 
10 miljoen exemplaren verkocht.
Mijn eerste homecomputer was een Philips MSX. Ik zie mij nog thuiskomen met mijn nieuwe 
aanwinsten, de pas aangekochte computer met de bijgeleverde monitor. Deze met mekaar  
verbonden en enkele minuten afgewacht, er kwam niets uit, alleen een groen of was het een 
oranje knipperend streepje want een kleurenmonitor bestond toen nog niet.
Ik dacht dat mijn computer kapot was, dus terug naar de winkel ermee. En daar dan de eerste 
negatieve ervaring opgedaan. Men had een toestel op de markt gebracht waarvoor er nog geen 
software bestond. Wel was er een weinig Rom-geheugen in het toestel ingebouwd waardoor er 
een mogelijkheid was om daarin zelf te programmeren en jawel, gelukkig, was er ook een 
handboek bijgeleverd om te leren programmeren, in MSX-basic.
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En basic was het, want eens met veel moeite geprogrammeerd, kon men 
dat niet opslaan op een harde schijf want deze bestonden nog niet. Enkele 
maanden nadien kon je wel een casetterecordertje kopen waardoor je dan 
de vruchten van je arbeid kon opslaan op een bandje. Je moest wel goed 
onthouden en het nummertje opschrijven hoever je je bandje al 
doorgespoeld had want op een andere manier zoeken naar bestanden kon 
niet. Let ook wel dat bij het programmeren je inwendig Rom-geheugen al 
gauw vol zat en MSX-basic geen link kon leggen naar een volgende 
geprogrammeerde module.

Grote verandering kwam er met het ontstaan van de floppy disk of diskette 
in 1987 (foto hiernaast). Echter,  daar  je computer daarvoor nog niet was 
aangepast, diende je ofwel een externe diskettelezer aan te schaffen of een 
andere computer te kopen. Een diskette kon ongeveer 1,44 megabytes 
geheugen bevatten. Nog niet genoeg voor 1 foto hedendaags. Ter 
vergelijking: veel laptops hebben nu een opslagbaar geheugen van 1 
terabyte of een capaciteit van 700.000 diskettes van toen. 

En toen kwam in oktober 1990 de Macintosh Classic (foto hiernaast) op 
de markt, werkelijk een verademing. De in mijn ogen eerste 
gebruiksvriendelijke computer. Het team van Apple was er in geslaagd 
om rond het besturingssysteem een schil te bouwen waardoor je 
handelingen meer visueel werden en je als gebruiker geen onbegrijpbare 
commando’s meer hoefde in te typen. Na het aanzetten van je computer 
zag je direct op je zwart-wit scherm, van weliswaar maar 23 cm, een 
bureaublad met icoontjes die je dan kon aanklikken en verder hielp.

En je kon ook niet zomaar uw diskette gebruiken. Daarvoor had je MS-Dos nodig, een 
besturingssysteem geleverd door Microsoft. Bill Gates had dat ook niet zelf gemaakt maar 
gekocht voor 50.000 dollar bij een nevenbedrijf en had daaraan dan de nodige wijzigingen 
aangebracht. Het heeft hem geen windeieren gelegd. Desondanks ging het werken met MS-
Dos niet zo vlot. Je moest ervoor MS-Dos commando’s leren om het te kunnen doen werken.

Voor die tijd een prachtig toestel maar ook zeer duur. Je diende hiervoor diep in je 
portemonnee te tasten want je lag algauw aan 100.000 Belgische frank. Je kreeg er wel ook 
nog een een dag opleiding bij. En Microsoft heeft achteraf het goede voorbeeld gevolgd met 
de creatie van Windows.
Hedendaags werkt een computer nog altijd met ééntjes en nulletjes. Dat blijft nodig voor de 
dataoverdracht in de transistoren. Een transistor is in feite niet meer dan een elektronische 
schakelaar. Aan is 1 en uit is een 0. Weet dat er in een moderne smartphone bijna 16 miljard 
transistoren en extreem dunne draadjes zitten om al die transistoren met elkaar te verbinden.
Soms hoor ik wel eens mensen klagen dat er zoveel nieuwe onbegrijpelijke woorden op ons 
afkomen. Meestal woorden afkomstig uit de Engelse taal. Misschien dat we eens moeten 
beginnen met een computeralfabet op te stellen met een eventuele uitleg van de woorden. We 
starten dan met de A van account en Ascii, de B van browser, binair en backup, de C van 
cloud, de D van downloaden, de E van e-mail, de F van find, de G van Gigabyte enz. 
Ik denk wel dat er voor iedere letter in ons alfabet meerdere computertermen te vinden zijn. 
Maar dat is misschien voor een volgend artikel. Wie doet mee? 

Vergissen is menselijk, maar voor een totale chaos…
heb je een computer nodig!

Ronny Jonckheere
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 Tijd voor innerlijke rust: de invloed van het nieuws 

Wat is de definitie van een ‘goed leven’? Anders bekeken: hoe 
zouden wij ons leven moeten leiden om erop terugblikkend het 
geslaagd en goed te noemen? 
Is het belangrijk om voor een bepaalde levensfilosofie te 
kiezen? Of helemaal niet? Het is van groot belang er over na te 
denken en keuzes te maken.

Bekijk, maar niet te lang, de online commentaren onder de nieuwsartikelen. 
Haat en woede nemen de bovenhand. Nieuws en de commentaren op de berichten halen het 
slechtste in de mens naar boven.
Wat is nu het verschil met een verstandige levensfilosofie? Simpel: er zijn dingen die je kunt 
beinvloeden en dingen die je niet kunt beinvloeden. Moet men zich zorgen maken over zaken 
waar men geen invloed op heeft?
Meer dan 97 procent van het nieuws dat over ons heen wordt gewalst, ligt buiten onze 
invloedssfeer. We hebben geen macht over wat, waar en met wie iets gebeurt in deze wereld.
Wat in ons leven, ons gezin, onze buurt, onze gemeente gebeurt, daar hebben we soms wel 
invloed op. De rest moeten we accepteren.
De vrijheid om zelf te beslissen is relevant en fundamenteel voor een goed leven, nog meer dan 
de vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft het recht zich niet gek te laten maken door alles  
wat gebracht wordt als zijnde nieuw en onmisbaar. Wanneer ons hoofd vol zit moeten we het 
van de rommel bevrijden. Reduceren levert meer op dan toevoegen.
Vergeleken met boeken is nieuws een jonge uitvinding. Het eerste volwaardig dagblad 
verscheen in 1650: de “Einkommende Zeitung” in Leipzig. Decennia later waren er honderden 
dagbladen in Europa. Wat de aandacht van de lezer aanwakkerde en op deze wijze voor een 
goede verkoop zorgde, noemden de uitgevers steeds “nieuwswaardig”. Ook als het onbelangrijk 
was of zelfs onwaar. Op heden is dat model onveranderd gebleven. 
Nieuws is voor de geest wat suiker voor het lichaam is. Nieuws heeft eigenschappen: het is 
lekker, licht verteerbaar en uiterst schadelijk. Met kleine, maar nooit stoppende hapjes worden 
we overspoeld met verhalen die onze honger naar kennis beslist niet stillen.
Zou het zo zijn dat het nieuws ons brein verandert?  Ons brein telt 87 miljard zenuwcellen die 
door 100 miljoen synapsen met elkaar verbonden zijn. Constant omvormt deze constructie zich.
De zenuwcellen breken oude verbindingen af en vormen nieuwe. Als we ons door een nooit 
aflatende nieuwsstroom laten overvallen en dat willen opslaan worden we letterlijk gehersen-
spoeld. Ons brein werkt anders, zelfs al slaag je erin een gedeelte van de maalstroom weg te 
werken. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die gepassioneerde nieuwsconsumenten 
waren, er niet in slaagden langere artikelen of een boek te lezen.
Omdat ze minder tijd hadden? Helemaal niet! De fysieke structuur van hun brein was totaal 
veranderd. 

Om tot een geslaagd leven te komen is innerlijke rust een der 
voornaamste factoren. Deze ook als ‘zielenrust’ genaamde toestand 
kan tot stand komen door het weren van emoties die ons leven een andere 
richting uitsturen. En wat heeft dat dan met ‘het nieuws’ te maken?
Nieuws verstoort onze gemoedsrust. Nieuws wekt negatieve emoties op. Angst, 
woede, ergernis worden in grote mate door het overvloedig consumeren van 
nieuws vergroot.
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Een ander fenomeen bij de opkomst van het nieuws is ons allen bekend. 
Er doken vreemde figuren op van wie we vroeger nooit iets gehoord 
hadden: de BV's. 
Ze werden en worden bekend om redenen die voor de maatschappij en 
voor ons persoonlijk leven volkomen onbeduidend zijn.
Om de meest belachelijke redenen krijgen deze popsterren en 
supermodellen een sterren-status. Hoe zij daartoe gekomen zijn speelt in 
het mediacircus geen rol. Het is bijna onmogelijk om iemand op te 
noemen die voor de komst van de nieuwsmedia beroemd is geworden en 
wiens roem niet op competentie of macht beruste. Tenzij hij of zij een 
crimineel was ...
Alles samen maken deze niet aflatende stroom van berichten ons 
rusteloos en zelfs angstig, daar het ons beinvloedt. Kan je er iets aan 
doen dat er een vulkaan uitbarst, dat president Trump de meest absurde tweets de wereld 
instuurt, Volkswagen sjoemelt met emissietesten, Saoudie-Arabie Jemen bombardeert …. en... 
en...?
De niet aflatende stroom van deze nooit aflatende nieuwsstroom maakt mensen passief.
En natuurlijk willen we helpen en natuurlijk willen we ingrijpen en de wereld beter maken.
Maar we kunnen het niet: de vulkaan kunnen we niet stoppen, de tweets van Trump evenmin. 
Een middel, draai de nieuwskraan dicht en ga over tot wat je graag doet, de orde van de dag.

Stap uit het moeras van het nieuws, de halve waarheden, de extreme 
meningen, de propaganda en de reclame. Lees een goed boek, veel beter dan 
slechte nieuwsberichten.
Uiteraard wordt het nieuws door journalisten gemaakt. Er zijn beslist goede 
journalisten. Ze nemen hun tijd, checken de feiten, denken na over de 
conclusies en werken samen met bekwame collega's, zelfs al behoren deze tot 
een andere krant. Maar er zijn ook slechte die wellicht niet het talent hebben 
en er ook niets voor doen om degelijke artikels en nieuwsgaring te 
presenteren.
Het kan dat ze daar ook de tijd niet voor krijgen of willen besteden.
Als een journalist het artikel niet verzorgd, zullen er zelden klachten zijn. 
Hoogstens een boze lezersbrief. 
Goede journalisten hebben een goede opleiding genoten, zijn briljant en 
kunnen goed schrijven. Doch de druk op hen door de mediabedrijven is 
immens, de dwang om tien tot vijftien verhalen per dag te produceren, dat 
alles in het belang  van kliks en vaak is er dan ook fake news aanwezig. Dat 
kan onmogelijk kwaliteit opleveren.
Moraal van het hele verhaal: Neem geen beslissingen op basis van nieuws. 
Wat vandaag nieuws is, is het morgen niet meer.
Als je elk jaar een hele maand cadeau wil krijgen, tijd voor jezelf, je gezin en 
je hobby's, zie dan af van het nieuws. Er is niets wat je zoveel tijd schenkt.
Ware vrijheid is dat je je over bepaalde onderwerpen geen mening hoeft te 
vormen.
Voor de vrijheid van meningsuiting staat de vrijheid van meningsonthouding.

Bronnen: U bent wat u leest – You are what you Read
    Het veranderen van uw media-dieet kan de wereld veranderen – Jodie Jackson

Werner Vanhoutte
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De manier waarop we dingen gaan doen in de nabije toekomst!

BELLER    Is dit Pizza Hut?
GOOGLE: Nee meneer, het is Google Pizza.

BELLER:  Sorry, ik moet een verkeerd nummer hebben gekozen.
GOOGLE:  Nee meneer, Google heeft vorige maand Pizza Hut gekocht.

BELLER:  OK.  Ik wil graag een pizza bestellen.
GOOGLE:  Wilt u uw gebruikelijke, meneer?

BELLER:  Mijn gebruikelijke?  Je kent me?
GOOGLE:  Volgens ons gegevensblad met nummerherkenning bestelde u de laatste 12 keer 
dat u belde een extra grote pizza met drie kazen, worst, pepperoni, champignons en 
gehaktballen op een dikke korst.

BELLER:  Super!  Dat is wat ik wil hebben.
GOOGLE:  Mag ik je voorstellen dat je deze keer een pizza bestelt met ricotta, rucola, 
zongedroogde tomaten en olijven op een volkoren glutenvrije dunne korst?

BELLER:  Wat?  Ik wil geen vegetarische pizza!
GOOGLE:  Uw cholesterol is niet goed, meneer.

BELLER:  Hoe weet je dat nou?
GOOGLE:  We hebben uw telefoonnummer thuis vergeleken met uw medische gegevens.  We 
hebben de uitslag van uw bloedonderzoeken van de afgelopen 7 jaar.

BELLER:  Oké, maar ik wil je rotte vegetarische pizza niet!  Ik slik al medicijnen voor mijn 
cholesterol.
GOOGLE:  Pardon meneer, maar u heeft uw medicatie niet regelmatig ingenomen.  Volgens 
onze database kocht u vier maanden geleden slechts een doos met 30 cholesteroltabletten bij 
Lloyds Pharmacy.

BELLER:  Ik heb meer gekocht bij een andere apotheek.
GOOGLE:  Dat wordt niet weergegeven op uw creditcardafschrift.

BELLER:  Ik heb contant betaald.
GOOGLE:  Maar u heeft volgens uw bankafschrift niet genoeg geld opgenomen.

BELLER:  Ik heb andere geldbronnen.
GOOGLE:  Dat wordt niet weergegeven op uw laatste belastingaangiften, tenzij u ze heeft 
gekocht met een niet-aangegeven inkomstenbron, wat in strijd is met de wet!

BELLER:  Wel verdomme!
GOOGLE:  Het spijt me meneer, we gebruiken dergelijke informatie alleen met de bedoeling 
u te helpen.

BELLER:  Al genoeg!  Ik ben doodziek van Google, Facebook, Twitter, WhatsApp en alle 
anderen.  Ik ga naar een eiland zonder internet, tv, waar geen telefoondienst is en niemand die 
naar me kijkt of me bespioneert.
GOOGLE:  Ik begrijp het, meneer, maar u moet eerst uw paspoort verlengen.  Het is 6 weken 
geleden verlopen ...

Welkom in de toekomst, laat ons in de toekomst terug naar het frietkot gaan !

 Pizza bestellen in de toekomst 
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 VVVG – Vl@s Houtland: 25 jaar jong 

We lazen het al in de eerste bladzijden: Vl@s 
Houtland wordt 25 jaar. 
Op 9 april 1999, in ‘Het Centrum’ in de 
Beerstraat in Torhout, staken enkele mensen uit 
het Houtland de hoofden bijeen en stichtten 
een gepensioneerdenbond onder de naam 
‘Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden -   
Vlaamse seniorenkring Houtland’. 
Advocaat Antoon Van Severen was bereid om 
het voorzitterschap op zich te nemen maar 
voegde daaraan toe: “Het mag maar voor een 
jaar zijn”. Jozef Vandenbussche uit 
Ruddervoorde werd secretaris. Walter Van 
Daele uit Loppem penningmeester. E.H. 
Robert Verduyn werd coördinator en Werner 
Vanhoutte uit Zedelgem verzorgde de 
organisatie. Verder als bestuurslid hadden we 
nog: apotheker Paul Vlieghe uit Torhout, E.H. 
Guido Moreel uit Houthulst, Marleen Joseph, 
Jozef Devaere en Jeanette De Klerck uit 
Torhout, Klara Verdievel en Georges Derous 
uit Aartrijke. Voorwaar een Houtlandse 
vertegenwoordiging.

Hiernaast een foto van juli 1999 
uit het Brugs Handelsblad.
Aanvankelijk was het de 
bedoeling om  de activiteiten 
beurtelings  te laten doorgaan in 
Torhout en in Zedelgem.
Het eerste jaar bracht 60 leden 
met zich mee, bestuur 
inbegrepen. Leden van het 
eerste uur zijn o.a. Bea 
Clement, Marleen Joseph, Lieve 
Puype, Agnes Van Isacker, 
Rachel Vereecke, Jozef 
Van den Bussche en Werner 
Vanhoutte.
Wellicht had niemand toen 
kunnen denken dat we nog ooit 
eens het 25ste jubileum konden 
vieren. 
De vereniging is thans nog 
levender dan ooit en uitgegroeid 
tot 326 leden.

Op 23 april 1999 ging de eerste 
bijeenkomst door in  ‘Zaal Centrum’ te 
Torhout.
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