
 

De abdij van Zevenkerken, een kijkje achter de schermen… 

En hun rol tijdens de wereldoorlogen 
 

 
Wat geschiedenis?: De eerste St-

Andriesabdij was gevestigd aan de kerk 

van St-Andries en kende sinds 1100 een 

bewogen geschiedenis. Zij overleefde 

de godsdienstoorlogen maar de Franse 

Revolutie was er te veel aan.  

Het was meer dan 100 jaar later in 

1902 dat dom Gerard van Caloen een nieuwe abdij stichtte 

in wat nu Zevenkerken is. Deze groeide spectaculair uit tot een van de grootste abdijen en 

telde na WO II meer dan 200 monniken.  

 

Wij bezoeken de abdij en krijgen de unieke gelegenheid om in de 
pandgang even achter de schermen te kijken en ook de prachtig 

aangelegde spirituele binnentuin te bewonderen.  

Natuurlijk staat ook een boeiende rondleiding doorheen de ‘zeven kerken onder 

één dak’ op het programma.  

En buiten komt onder meer het kerkhof aan bod met aandacht voor 

enkele illustere figuren en verhalen. 

We laten natuurlijk de abdijschool niet links liggen waar Koning Filip zijn middelbaar 

voltooide en prins Laurent ook een (luttele) tijd studeerde.   

Verder verneem je ook meer over de turbulente periodes 

tijdens de twee wereldoorlogen. Het opwindende verhaal 

achter de redding van de Belgische Regimentsvaandels en 

de geheime militaire archieven, over de noodhospitalen, 

slachtoffers van de Duitse gifgasaanvallen, de talloze 

slachtoffers van de Spaanse griep en het Kriegslazarett. 

We leren over de bouwonderneming van de nazi’s, het 

hoofdkwartier van de ‘Organisation TODT’,  dat hier 

tijdens WO II was gevestigd. Vergeet ook de verborgen 

bunkers niet! 

 

En ken je de naam ‘Lotte Stein’ ? Zoals de naam doet 

vermoeden een Joodse (actrice) maar er is ook een link 

met de Sint-Andriesabdij 

 
Achteraf kunnen we iets drinken in de bistro (niet inbegrepen omwille van zelfbediening) 

en wat nakaarten. 
 

Datum: 16 september en 23 september  Geef wel de datum van uw keuze aan. 

 

13u15 : start: u kunt desnoods iets nuttigen, in de bistro,  

 

Prijs: € 10, gids inbegrepen (zelfde gids als in het kasteel van Loppem en van de daguitstap, 

nl. Raf Devriendt) MAAR drank is dus niet inbegrepen want zelfbediening! Storten op BE82 

0017 0613 0168 met vermelding Zevenkerken datum….(in te vullen). 

 

Adres: Zevenkerken 4 Sint-Andries- Brugge 


