Reisverslag
Jura-Elzas van 2 tot 8 juni 2024

Zondagmorgen om vijf uur was ik opgelucht
Eindelijk die verkiezingsdebatten in Belgié ontvlucht
Of werd het een pelgrimstocht naar het Europees parlement?

Neen, we werden in Straatsburg met een extra maaltijd verwend

Die boottocht in la Petite France was wel verwacht
Dat ik nog tijdig de boot zou halen had ik niet gedacht.
Ribeauvillé bracht ons in de echte sfeer met die mooie straten

en zeker over de ooievaars aan ons hotel zullen we nog lang praten.

Wat kon die kaasboer in Munster toch vlot vertellen.
Maandag, tussen de grote en kleine koeienbellen!
In Colmar reden we door de stad met het treintje

Maar boven op de créte zagen we echter geen greintje

Dinsdag, bij de burcht van Kénigsbourg was er gelukkig zon
En konden we genieten van de vergezichten helemaal rondom.
De gebouwen in Riquewihr deden ons nog meer verbazen

En na de wijnproeverij bij Haag hadden we genoeg aan die 4 glazen

Woensdag werden we in Belfort met het treintje gegidst
En’s middags voor de maaltijd in 2 groepen gesplist.
In Besangon is parkeren dan misschien een groot probleem

Met 10.000 stappen wandelden we vlot de stad doorheen

Donderdag hadden we de proeverij bij Papy Gaby in zijn tuyé
Het eten in hotel France was gastronomisch, en viel dus mee
De hybride boottocht op de Doubt was de ecologische keuze

Het hoogtepunt was natuurlijk die mooie waterval, en dat was reuze

Op vrijdag werden we bij VI@s zo stilaan specialisten van het zout,
Tenminste als ge alles, ook van vorig jaar, maar goed onthoudt!

In de wijnproeverij Noir werden de glazen tien keer gevuld,

De aankopen daarna vroegen om veel meer geduld.



De cirque stond niet op het programma vandaag @”t
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Maar deze omweg apprecieerden we maar al te graag
La vache qui rit schoot in een schater

Toen ze ons zag drinken van dat zoute water

Het is al zaterdag, de reis zit er vandaag dus op
Maar eerst nog wandelen in een lange mooie grot
In Langres hielden we het droog, daar op het pleintje

Maar het begon wel te regenen bij vertrek van het treintje

Een afzonderlijk woordje voor onze chauffeur en gids

Want zonder hen hadden we dit alles gemist.

De chauffeurs van Patteeuw herken je steeds aan hun proffesionaliteit
Maar met Dominique zijn humor kregen we nog extra jolijt.

Bart zijn commentaar was altijd verstaanbaar en nooit overdreven

Zijn rust en aandacht voor de reizigers zijn mij bijgebleven.

Wat hebben we van deze week onthouden?
We zijn van de Elzas en de Jura gaan houden.
Deze streken verschillen sterk en hebben veel te bieden

En koude Jurawijn moesten ze blijkbaar verbieden

Het wordt dus een zware opdracht voor onze Pierre nietwaar
Een even boeiende reis te bedenken voor volgend jaar!
Pierre, bedankt, de achtste VI@s-reis was weer een festijn

Ik ben blij dat ik er ook dit jaar bij mocht zijn




